De spanning tussen leven op papier en leven in de werkelijkheid. 
Ik heb in twee werelden geleefd en besefte meer en meer het verschil tussen praatgezag en ervaren gezag, tussen theorie en werkelijkheid, tussen woorden en daden. Ik ging het onderscheid geestelijk zien. Ik heb twee totaal verschillende beroepen gekend en beide op hbo niveau. 
En ik ging beide beroepen heel anders ervaren t.a.v. werkelijke verantwoordelijkheid.
En zo zie ik het geestelijk ook. Maar dat zie je vaak achteraf als je al een paar jaar meeloopt en door vallen en opstaan wijzer bent geworden. Maar ook dat is een geestelijke zaak.

“In de wereld, maar niet van de wereld” 
De uitdrukking komt vooral uit Johannes 17, waar Jezus bidt voor zijn leerlingen. Het is geen oproep tot wereldvlucht, maar tot leven met een andere bron, een andere identiteit en een andere koers.
Kern van de Bijbelse gedachte
· Gelovigen leven midden in de werkelijkheid: in werk, relaties, verantwoordelijkheid, vreugde en strijd.
· Maar hun diepste identiteit komt niet uit deze wereld: niet uit systemen, macht, status, ideologie of menselijke goedkeuring.
· Ze horen bij Christus, en dat bepaalt hun denken, handelen en keuzes.

Belangrijkste Bijbelteksten
· Johannes 17:14–18 Jezus zegt dat zijn volgelingen in de wereld blijven, maar niet van de wereld zijn. Hij bidt niet dat ze eruit worden weggenomen, maar dat ze bewaard worden en gezonden worden.

· Romeinen 12:2 “Word niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt vernieuwd in uw denken.”

· Filippenzen 3:20 “Onze burgerschap is in de hemel.”

· 1 Johannes 2:15–17 Waarschuwing om niet te leven vanuit begeerte, trots of wereldse drijfveren.

Wat betekent dit praktisch?
· Aanwezig zijn, maar niet opgaan in de cultuur.
· Verantwoordelijkheid dragen, maar niet vertrouwen op menselijke systemen.
· Werken en dienen, maar niet leven voor status of macht.
· Liefhebben, maar niet meegaan in onwaarheid.
· Getuigen, zonder jezelf boven anderen te verheffen.
· Heilig leven, niet als isolatie, maar als richtingwijzer.

De houding van een discipel
· Nuchter: je ziet de werkelijkheid zoals die is.
· Vrij: je bent niet gebonden aan de druk van de massa.
· Verantwoordelijk: je draagt je taak zoals een stuurman zijn wacht.
· Afhankelijk: je vertrouwt op Gods leiding, niet op je eigen kracht.
· Gezonden: je bent in de wereld met een doel, niet toevallig.

De kern
Christenen leven midden in de stormen van het leven, maar hun anker ligt buiten de storm, in Christus. Daarom kunnen ze aanwezig zijn zonder te verdrinken, betrokken zonder te worden opgeslokt, en liefhebben zonder zichzelf te verliezen.
Varen als beeld van het leven
Ik gebruik varen niet als hobby, maar als metafoor voor verantwoordelijkheid, realiteit en afhankelijkheid. Een schip vaart nooit in een vacuüm. Het heeft te maken met:

· stromingen

· belading

· navigatie

· weersomstandigheden

· de kunde van de bemanning


En precies dat maakt het zo’n krachtig beeld voor het geestelijk leven. Je kunt niet alleen maar op papier redeneren hoe een schip zich zou moeten gedragen. Je moet het ervaren, dragen, verantwoordelijkheid nemen, falen, leren, corrigeren.

Dat is geestelijk niet anders.
Praatberoepen en de verleiding van abstractie
Veel beroepen zijn verworden tot praatberoepen en dat is scherp gesteld. Overreding is vaak belangrijker geworden dan waarheid. Theorie belangrijker dan praktijk. Structuur belangrijker dan menselijkheid. (De beste stuurlui staan aan wal)

En dat raakt ook de theologie, zoals ik dat heb ervaren. Wanneer geloof wordt gereduceerd tot systemen, modellen, dogmatiek of organisatie, dan wordt het:

· koud

· onmenselijk

· onbereikbaar

· knechtend

Jezus zelf waarschuwde voor precies dat: “Doe wat ze zeggen, maar niet wat ze doen.” Dat is een vernietigende diagnose van religieuze leiderschapscultuur die losgeraakt is van het leven.
Verantwoordelijkheid zonder illusie
Ik benoem iets wat in onze tijd bijna taboe is: de mens draagt verantwoordelijkheid, maar geen almacht.

· Je kunt de storm niet stoppen.

· Je kunt wel je schip onderhouden.

· Je kunt de wind niet sturen.

· Je kunt wel je zeilen zetten.

· Je kunt de golven niet gladstrijken.

· Je kunt wel leren sturen, laveren, ankeren.

Dat is precies de nuchtere, eerlijke wijsheid van de Schrift. Niet fatalistisch. Niet heroïsch. Maar realistisch én hoopvol.
De vreze des Heren als begin van wijsheid
Ik leg hierbij een prachtige verbinding met de hoofdman die zich verwonderde over zijn eigen gezag. Hij wist:

· ik ben mens

· ik heb verantwoordelijkheid

· maar mijn gezag is afgeleid

En daarom herkende hij in Jezus een gezag dat niet van deze wereld was. Dat is precies wat ik beschrijf: gezag dat niet dwingt, maar overtuigt door waarheid, goedheid en betrouwbaarheid.
Gods gezag erkennen is geen knieval, maar een thuiskomst
De Bijbel zegt: God wil leven, geen ongeluk. Hij wil nabijheid, geen angst. Hij wil wijsheid, geen kramp.

Daarom is Mozes’ gebed zo wezenlijk:

“Laat ons niet optrekken tenzij U met ons meegaat.”

Dat is geen zwakte. Dat is volwassen geloof. Dat is zeemanschap in het Koninkrijk.
Geen compromis, maar koers
Hiermee raak ik een punt dat veel mensen voelen maar moeilijk onder woorden krijgen: Compromis is geen koers. Het is drijven. En drijven leidt tot kapseizen.
Waarheid in het midden laten is geen wijsheid, maar vermijding. En vermijding is het tegenovergestelde van verantwoordelijkheid.
Wat ik hier doe
Ik verbind:

· praktijk en geloof

· zeemanschap en geestelijk leven

· verantwoordelijkheid en afhankelijkheid

· nuchterheid en verwondering


Dat is precies de manier waarop mensen werkelijk leren, groeien en koers vinden.

Wie zet aan boord de koers uit? En Wie zet de levenskoers voor ons uit?



