Macht van mensen versus macht van God


Macht van mensen versus macht van God, propaganda versus profetie, geestelijke strijd versus zichtbare geopolitiek, en het verzegeld zijn in de Messias. 


1. Wereldmachten en menselijke propaganda

Grote landen – of dat nu de VS, Rusland, China of anderen zijn – presenteren zichzelf vaak alsof zij de loop van de geschiedenis bepalen. Dat is niet nieuw:

Egypte dacht dat.

Babel dacht dat.

Rome dacht dat.


De Bijbel laat zien dat menselijke macht altijd tijdelijk is. Psalm 2 schetst het scherp: de volken woeden, de machthebbers spannen samen, maar God lacht om hun plannen omdat Hij Zijn eigen plan uitvoert.


2. Profetie als Gods “PR”

Waar wereldmachten hun invloed proberen te vergroten via media, militaire aanwezigheid en politieke druk, gebruikt God iets totaal anders: profetie


Profetie: gaat vooraf aan de geschiedenis;

onthult waarom dingen gebeuren;

laat zien dat God de loop van de wereld stuurt, niet de machthebbers;

is bedoeld om Zijn volk waakzaam, nuchter en getrouw te houden.


Wie profetie negeert, ziet alleen geopolitiek.

Wie profetie serieus neemt, ziet de geestelijke strijd achter de geopolitiek.


3. De geestelijke strijd achter de zichtbare oorlogen

De Bijbel is duidelijk:
“Onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, machten en wereldbeheersers van de duisternis.” (Ef. 6:12)


Dat betekent:

oorlogen zijn niet alleen politiek, maar geestelijk geladen;

leugen, manipulatie en moord zijn kenmerken van de overste van deze wereld; volken kunnen instrumenten worden van die duisternis wanneer ze God verwerpen.


Maar tegelijk gebruikt God zelfs vijandige legers als werktuigen in Zijn hand (Jes. 10:5–7).

Geen generaal, president of coalitie kan buiten Zijn plan om handelen.


4. Het Midden-Oosten als geestelijk brandpunt

De profeten laten zien dat het Midden-Oosten – en vooral Israël – het centrum is van:

geestelijke strijd,

wereldwijde spanningen,

vervulling van profetie.


Waarom?

Omdat God een verbond heeft met Israël, en de volken die Hem vijandig zijn, richten hun vijandschap op Zijn volk. Zacharia 12–14, Ezechiël 38–39 en Jesaja 34 beschrijven precies dat patroon.


Daarom zal de wereld Israël haten.

Daarom zullen gelovigen die de Messias aanroepen, steeds meer onder druk komen. Dat is geen toeval, maar voorzegd.


5. Verzegeld door God – niet door angst geleid

In een wereld vol propaganda, angst en manipulatie is het verzegeld zijn door God het verschil tussen:

blindheid en inzicht,

meegaan met het beest en getrouw blijven aan de Messias,

angst en overwinning.


Het zegel van God betekent:

geleid worden door de Heilige Geest;

trouw blijven aan het getuigenis van Yeshua;

niet buigen voor menselijke macht;

niet meegaan in de leugen;

staande blijven in verdrukking.


Romeinen 8 zegt het krachtig: 
“In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad.”


6. De kern: IN HEM

Alles komt samen in één waarheid:

Wie in de Messias is, staat in de overwinning, zelfs midden in wereldwijde chaos.


Niet omdat wij sterk zijn, maar omdat: 

Hij regeert,

Hij de geschiedenis leidt,

Hij Zijn volk beschermt,

Hij Zijn profetieën vervult,

Hij terugkomt om recht te zetten wat krom is.
