Het Koninkrijk van God versus religie, en de geestelijke strijd. 


1. Het Koninkrijk boven religie
◦ Religie is vertrouwd, maar beperkt: een god op afstand, nadruk op regels, groepsnormen, methodiek.
◦ Het Koninkrijk van God is radicaal anders: persoonlijk contact met de Vader en de Zoon, een nieuwe mens aan- en oude mens afgelegd.
◦ De oproep van Jezus: “Volg Mij.” Hierin ligt een geestelijk leven en onderscheidingsvermogen.


2. Bekering en transformatie
◦ Zoals Paulus ervoer: bekering is een radicale omkering van je leven.
◦ Wedergeboorte door de Heilige Geest verandert niet alleen het gedrag, maar ook denken en willen.

3. Geestelijke strijd
◦ Strijd is niet tegen mensen (“vlees en bloed”), maar tegen machten in de hemelse gewesten.
◦ Geestelijk onderscheid is cruciaal: valse messias, antichrist, religieuze en politieke macht.
◦ Het Koninkrijk is niet van deze wereld; agenda’s zoals Agenda 2030 worden in dit licht kritisch bekeken. Alles werkt als religie en vele begrippen uit de Bijbel worden overgenomen, maar krijgen een andere inhoud. Satan maakt gebruik van religie en zorgt dat de hoer op het beest rijdt. En wie niet heeft geleerd om geestelijk te onderscheiden, meent nog steeds Christus te volgen, maar het blijkt de pseudo messias te zijn.


We kunnen de geestelijke dingen niet door ons verstand leren onderscheiden, maar wel door Woord en Geest. En ben je niet wedergeboren dan kun je het Koninkrijk niet zien, zegt Jezus tegen de joodse Schriftgeleerde Nicodemus. Nicodemus begreep niet wat er met wedergeboorte werd bedoelt en volgens zijn verstandelijk inzicht begreep hij dat hij niet weer terug kon in de baarmoeder. Hij was een leider van Israël, maar hij was een blinde wegwijzer. Gelukkig kwam hij tot inzicht en wedergeboorte. Jezus liet hem niet los!


4. Waarschuwing tegen religieuze zelfgenoegzaamheid
◦ Kerkstructuren en denominaties zijn vaak een voortzetting van menselijke verdeeldheid.
◦ Werken in Jezus’ naam zijn niet automatisch Zijn werken; alleen diegene die echt Zijn weg volgen, horen bij het Koninkrijk.


5. Het werk van de Heilige Geest
◦ Leidt tot kennis van Jezus en Zijn woorden.
◦ Alleen door Hem kunnen wij geestelijk onderscheid maken en deelnemen aan het Koninkrijk.
