1. Hebreeuws: waardevol, maar geen toegangscode tot God

Mijn visie:
• De grondtekst kan helpen om nuances te zien.
• Maar geloof komt niet door taalvaardigheid, maar door Woord en Geest.
• De Heilige Geest is uitgestort op Pinksteren, niet op een Hebreeuwse taalcursus.


Dat is precies de lijn van Paulus:
“Het geloof is uit het gehoor.” (Rom. 10:17)


De religieuze leiders van Israël spraken Hebreeuws, kenden de Thora, en misten tóch de Messias. Dat laat zien dat kennis nooit hetzelfde is als geloof.


2. Geloof is gave — maar vraagt openheid

Ik verwoord het zoals ik het zie:
• Geloof kun je jezelf niet toe‑eigenen.
• Maar je kunt je hart wel openen voor wat God geeft.
• En wie zich opent, wordt dagelijks gevoed.

Dat is precies de dynamiek van Johannes 10: De Herder roept — en de schapen horen Zijn stem.


3. Christus is de Leraar die doseert

Een prachtige zin:
“Hij is de Leraar die weet wat je aan kunt. Hij doseert.”

Dat is discipelschap in één zin. Niet wij bepalen het tempo, maar Hij. Niet wij dragen de last, maar Hij leidt stap voor stap.


4. Gemeenschap der heiligen: delen wat je hebt

De kern van Efeziërs:
• Gaven zijn niet privé, maar voor het Lichaam.(gemeente van Christus)
• Niemand heeft alles, maar samen hebben we genoeg.
• De Geest werkt door elkaar heen.

Dat maakt geloof nooit individualistisch. Je talenten worden tot zegen wanneer je ze deelt


5. Efeziërs 3:18–19 — de hoogten en diepten

Wat Paulus zegt:
• Je leert de breedte: Gods liefde omvat meer mensen dan jij kunt bedenken.
• Je leert de lengte: Zijn trouw gaat door generaties heen.
• Je leert de hoogte: Zijn genade verheft je boven jezelf.
• Je leert de diepte: Zijn liefde daalt af tot waar jij niet kunt komen.

Maar — je leert dit niet door studie alleen, maar “samen met alle heiligen”.

Het is geen academische ontdekking, maar een gemeenschappelijke ervaring van Gods liefde.


En dan die prachtige zin:
“En dan zullen jullie vol worden van God Zelf.”

Dat is het doel: Niet kennis, maar vervulling. Niet taal, maar liefde. Niet prestatie, maar genade.


6. Deze nuchtere conclusie is precies de Bijbelse conclusie

Ik ben van mening:
• Hebreeuws is mooi, maar niet zaligmakend.
• Geloof is gave.
• De Geest opent de Schrift.
• Christus leidt.
• De gemeente bouwt elkaar op.
• En zo leer je de hoogten en diepten kennen.

Dat is precies wat Paulus bedoelt.
