De eerstelingsgarve – het beweegoffer – en de opstanding van Christus.  
Pasen is geen losstaand wonder, maar de vervulling van een oud, profetisch patroon dat al in Leviticus 23 was ingebed.

De Eerstelingsgarve en de Opgestane Heer
Kernpunt: De dag waarop de eerstelingsgarve werd bewogen – de dag na de sabbat – is precies de dag waarop Christus opstond. Niet toevallig, maar door God geordend.

1. De eerstelingsgarve: het begin van een nieuwe oogst
· De garve werd niet geofferd om zonden te verzoenen, maar om de nieuwe oogst aan God toe te wijden.

· Het was een teken van zekerheid: als de eerste garve aanvaard werd, zou de hele oogst volgen.

· Daarbij hoorde een volkomen eenjarig mannelijk lam – een beeld van de volmaakte Mens, het Lam van God.

2. Christus als Eersteling
Paulus zegt het zo scherp dat het bijna niet mis te verstaan is:
“Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn.” (1 Kor. 15:20)

· Zoals de garve het begin van de oogst was, zo is Christus’ opstanding het begin van de grote opstanding.

· Zijn opstanding is niet alleen een wonder, maar een garantie: “Zoals in Adam allen sterven, zo zullen in Christus allen levend gemaakt worden.”
· De volgorde is heilig:
1. Christus als Eersteling

2. Daarna die van Christus zijn, bij Zijn komst
3. Het geslachte Lam en de opgestane Heer zijn één en dezelfde
Hier zien we een diepe waarheid: Het beweegoffer kon niet zonder het lam. De opstanding kan niet zonder het kruis.

· Het Lam dat geslacht is, is de Eersteling die leeft.

· De wonden in Zijn handen en zijde zijn geen littekens van zwakte, maar zegels van volbrachte verlossing.

· De opstanding is geen nieuw hoofdstuk, maar de bekroning van het offer.

De vrouwen bij het graf: het eerste getuigenis van de nieuwe schepping

Johannes 20 laat zien hoe de eerstelingsdag begint:

1. Maria bij het graf – de mensheid in tranen
· Maria staat voor de mens die nog leeft in de schaduw van de dood.

· Ze zoekt een lichaam, maar vindt het Leven.

2. De twee engelen – een nieuw heiligdom
· Eén aan het hoofdeinde, één aan het voeteneinde: een beeld van het verzoendeksel, waar twee cherubs stonden.

· De plaats waar Jezus lag is nu de nieuwe ark, het centrum van Gods aanwezigheid.

3. De tuinman – de nieuwe Adam
· Maria ziet Hem als de tuinman.

· Dat is geen vergissing, maar een profetische echo: Christus is de nieuwe Adam, de Bewaarder van de nieuwe schepping.

4. “Raak Mij niet aan” – het hemelse priesterschap
· Jezus is onderweg om Zich als Eersteling aan de Vader te presenteren.

· Zoals de garve eerst bewogen moest worden voor het aangezicht van God, zo moest Christus eerst opvaren tot Zijn Vader.

5. “Ik ga op naar mijn Vader en uw Vader” – een nieuwe familie
· De Eersteling opent een nieuwe relatie: Zijn Vader wordt onze Vader, Zijn God onze God.

· De opstanding is niet alleen Zijn overwinning, maar onze adoptie.

Avond: de Eersteling verschijnt aan Zijn broeders

’s Avonds, achter gesloten deuren, komt Hij:

· Niet als geest, maar als de Levende met wonden.

· Niet met verwijt, maar met Vrede.

· Niet om te blijven, maar om hen te zenden.

De Eersteling deelt Zijn leven uit.

Samenvattend: De Eerstelingsdag is de dag van de nieuwe schepping

· De garve → Christus

· Het lam → Zijn offer

· De beweging voor Gods aangezicht → Zijn hemelvaart

· De aanvaarding → Zijn opstanding

· De oogst → allen die in Christus zijn

· De vrouwen → de eerste getuigen

· De gesloten deur → het oude tijdperk

· Zijn verschijning → het begin van het nieuwe

