
Vrijmoedigheid

Petrus en Johannes waren gevangen genomen en voor de Joodse Raad gebracht en deze had hen verboden om nog verder van Jezus te getuigen.


Sommige christenen voelen zich geremd om vrijuit over Jezus te spreken wanneer ze met Joodse mensen in gesprek zijn.

Soms ontstaat er een soort omgekeerde verlegenheid: men laat zich corrigeren of stilzetten door argumenten die de Messias van Jezus ontkennen.


Daardoor verschuift de autoriteit ongemerkt van Christus naar menselijke stemmen of religieuze structuren.


Het zwijgen komt vaak voort uit respect, conflictvermijding, onzekerheid of de wens om de relatie niet te schaden — maar het kan ook leiden tot geestelijke verlamming.


Wat het Nieuwe Testament hierover laat zien

Het Nieuwe Testament moedigt juist vrijmoedigheid aan, niet agressie maar helderheid: Petrus en Johannes zeggen: “Wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben.”


Paulus gaat steeds opnieuw in gesprek met Joodse toehoorders, met respect maar ook met duidelijkheid.


Jezus zelf waarschuwt dat er valse messiassen zullen komen, en dat Zijn volgelingen alert moeten blijven.


Maar — en dit is belangrijk — het NT roept nooit op tot vijandigheid of minachting. Het gaat altijd om:

waarheid in liefde,

vrijmoedigheid zonder hoogmoed,

getuigen zonder te forceren.
