Vertrouwen als kernvraag van de Bijbel


De Bijbel laat steeds zien dat de mens voor een keuze staat: vertrouwen op God of vertrouwen op zichzelf, systemen, leiders of machten. Dat is geen abstract idee, maar een geestelijke realiteit die al in Genesis 3 begint.
• De slang biedt autonomie: “Gij zult als God zijn.”
• God biedt leven: “Van de boom des levens moogt gij eten.”
• De mens kiest voor kennis zonder gehoorzaamheid, en daarmee voor een wereld waarin macht, rivaliteit en angst een rol spelen.


Deze spanning loopt door de hele Schrift heen: mensen bouwen hun eigen koninkrijkjes, religie en politiek raken verstrengeld, en menselijke leiders willen heersen in plaats van dienen.


Genesis 3:15 als geestelijke lijn door de geschiedenis

De belofte van vijandschap tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad is een sleuteltekst. Ze verklaart waarom:
• er altijd strijd is tussen waarheid en leugen
• menselijke systemen geneigd zijn tot onderdrukking
• religie zonder de Geest van God mensen gevangen kan zetten
• de wereldgeschiedenis richting een climax beweegt


In de Bijbel is satan “de overste van deze wereld”, maar nooit de eigenaar. Zijn strategie is altijd dezelfde: misleiding, imitatie, macht, aanbidding opeisen.


Daarom zie je in religieuze en politieke structuren vaak dezelfde patronen terug: controle, angst, manipulatie, uitsluiting van andersdenkenden.


De menselijke natuur en de geestelijke strijd

De mens is van nature geneigd om boven de ander te willen staan. De Bijbel bevestigt dat:
• “Het hart is arglistig boven alles.”
• “Allen hebben gezondigd.”
• “Wie de grootste wil zijn, moet dienaar worden.”


Zonder wedergeboorte blijft de mens gevangen in een systeem van eigenbelang, rivaliteit en angst. Dat is precies de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad: een leven waarin de mens zelf bepaalt wat goed en kwaad is, los van God.


De beweging naar een wereldsysteem

De Bijbel die verwijst naar een toekomstige wereldregering raakt aan profetische lijnen in Daniël, Openbaring en de woorden van Jezus. De Bijbel schetst:
• een wereldorde waarin macht geconcentreerd wordt
• een systeem waarin denken en handelen gestuurd worden
• een cultuur waarin liefde afkoelt
• een mensbeeld dat steeds meer mechanisch en ontmenselijkt wordt


Niet om angst te zaaien, maar om te laten zien dat de wereld zonder God altijd eindigt in knechting.


De weg terug: bekering en wedergeboorte

De kern van de Bijbelse boodschap is ook de kern van het evangelie:
• De boom des levens is buiten ons bereik gekomen.
• Christus is de boom des levens geworden.
• Door bekering en wedergeboorte opent Hij het Koninkrijk van God.
• Alleen door Hem zien we de werkelijkheid zoals God die ziet.


Jezus zegt niet alleen: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven.” Hij zegt ook: “Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven.”

Dat is het tegenovergestelde van de huidige doodscultuur: leven, licht, liefde, vrijheid.


Wat dit alles praktisch betekent

Het gaat uiteindelijk om onze hartsgesteldheid:
• Waar vertrouw ik op?
• Wie volg ik?
• Welke stem bepaalt mijn denken?
• Leef ik uit angst of uit liefde?
• Ben ik bezig mijn eigen koninkrijk te bouwen, of zoek ik eerst Zijn Koninkrijk?


De Bijbel is geen mysterieboek, maar een liefdesbrief van een Vader die niet wil dat iemand verloren gaat.
