Het Goede Nieuws

Waar komt het echte nieuws vandaan? Niet van NOS, CNN, Fox, of welke religieuze “persbureaus” dan ook — maar van de HERE, die Zijn plannen bekendmaakt en ze ook uitvoert.


1. De NOS‑wereld: afleiding, geen openbaring

Media — zowel seculier als religieus — vertellen verhalen die mensen bezig houden, maar niet wakker maken.
• Het is een soap, geen profetie.
• Het voedt emoties, niet gehoorzaamheid.
• Het creëert kampen, niet waarheid.

De Bijbel zegt nooit: “Let op de media.” Maar wel: “Let op Mij.”


2. Israël profetisch zien is iets anders dan Israël politiek volgen

Dit is een cruciaal punt.

Er zijn drie manieren waarop mensen naar Israël kijken:

1. Politiek – wie heeft gelijk, wie heeft schuld

2. Sentimenteel – “wij staan achter…”

3. Profetisch – wat doet God in Zijn verbondsgeschiedenis


Alleen de derde manier is Bijbels.

Profetisch Israël betekent:
• God werkt Zijn plan uit, ondanks mensen
• Zijn beloften aan Abraham staan
• Zijn oordeel en Zijn redding gaan door elkaar heen
• De Messias is het centrum, niet de staatspolitiek


3. Menselijke vredesprojecten zijn geen vrede maar voorbereiding

Gods Woord zegt het scherp en terecht:

Alle religieuze en politieke systemen die vrede willen maken zonder de Vredevorst, werken mee aan de komst van de antichrist.

Dat is precies wat Daniël, Paulus en Johannes laten zien:
• “Wanneer zij zeggen: Vrede en veiligheid…” (1 Thess. 5:3)
• “Hij zal een verbond sluiten voor velen…” (Dan. 9:27)
• “Het beest brengt de aarde tot aanbidding.” (Openb. 13)

De wereld wil vrede zonder bekering. Dat is geen vrede — dat is bedrog.


4. De religieuze wereld zwijgt vaak omdat het niet past

Veel mensen voelen het, maar durven het niet hardop te zeggen:
• Christelijke systemen willen een God van vrede en welvaart
• Niet een God die heilig, rechtvaardig en oordelend is
• Niet een God die de mens confronteert met zijn hoogmoed


Daarom wordt profetie:
• genegeerd
• vergeestelijkt
• of vervangen door menselijke schema’s

Maar de Schrift is helder: God is geen grillige God — Hij is een Heilige God.


5. Het godsbeeld van onze tijd: een zelfgemaakte afgod
“We maken een godsbeeld zoals mensen zoeken naar een ideale partner.”

Een God die:
• nooit oordeelt
• altijd bevestigt
• onze plannen zegent
• onze welvaart garandeert


Maar dat is niet YHWH.

YHWH:
• openbaart Zich
• spreekt
• redt
• oordeelt
• herstelt
• en komt tot Zijn doel


En Hij heeft Zijn hart laten zien in één zin:
“Zo lief had God de wereld dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gaf.”

Dat is geen grilligheid. Dat is verbondstrouw.


6. De echte vraag 

Niet: Wat doet Israël? Niet: Wat doet de NOS? Niet: Wat doet de politiek?

Maar:

Waar vertrouwen wij werkelijk op? Op Zijn beloften — of op onze eigen voorstellingen van God?

Dat is de profetische toetssteen.
