
Samenvatting van Parasha Va'etchanan (וָאֶתְחַנַּן – "Ik smeekte"), met de bijbehorende 
gedeelten uit de Tora, Haftara en het Nieuwe Testament: 

 

 Tora: Deuteronomium 3:23 – 7:11 

 Mozes smeekt God om het Beloofde Land binnen te mogen gaan, maar God weigert 
en laat hem het land slechts van een afstand zien. 

 Mozes herinnert het volk aan de Openbaring op de berg Sinaï, en benadrukt dat de 
Tien Geboden en de Sjema ("Hoor Israël, de HEERE is onze God, de HEERE is 
één") centraal staan in hun geloof. 

 Hij roept op tot gehoorzaamheid aan Gods wetten, waarschuwt tegen afgoderij, en 
benadrukt dat Israël een uitverkoren volk is, geheiligd voor God. 

 De boodschap is duidelijk: trouw aan God brengt zegen, maar afval leidt tot 
verstrooiing. 

 

 Haftara: Jesaja 40:1–26 

 Deze profetie begint met de woorden "Troost, troost Mijn volk", en kondigt een 
periode van herstel en hoop aan na oordeel. 

 God wordt gepresenteerd als almachtig en troostrijk, die de sterren bij naam kent en 
Zijn volk niet vergeet. 

 Het volk wordt opgeroepen om vertrouwen te stellen in Gods kracht en trouw, zelfs 
in tijden van zwakte. 

 

 Brit Chadasja: Mattheüs 23:31–39 

 Jezus spreekt tot Jeruzalem en klaagt de religieuze leiders aan voor het vervolgen 
van profeten. 

 Hij huilt over Jeruzalem, dat de boodschappers van God heeft verworpen, en 
voorspelt de verwoesting van de tempel. 

 Toch eindigt Hij met een profetische hoop: “Gezegend Hij die komt in de naam van 
de HEERE.” 

 
 


