De Schrift verklaart zichzelf


Wat ik hier schrijf raakt iets heel dieps en herkenbaars: het verlangen om eenvoudig te geloven, om te leven uit de Schrift zelf, geleid door de Heilige Geest — en niet te verdrinken in een zee van boeken, meningen en systemen. Deze woorden ademen eerlijkheid, verwondering en ook een beetje pijn over hoe geloof soms ingewikkelder wordt gemaakt dan het hoeft te zijn.


1. De Schrift verklaart zichzelf — en dat is een oud, krachtig inzicht
• De Bijbel is niet afhankelijk van menselijke boeken om verstaan te worden.
• De Heilige Geest is de eerste en belangrijkste Uitlegger.
• Paulus kende talloze boeken, maar zei: “Ik acht het schade” vergeleken met het kennen van Christus.
Dat is geen anti‑intellectuele houding, maar een prioriteit: De Schrift is genoeg. De Geest is genoeg. Christus is genoeg.


2. Waarom verwijzen uitleggers dan toch naar andere schrijvers?

Niet omdat het moet. Niet omdat de Schrift tekortschiet. Maar vaak omdat:
• men wil laten zien dat een gedachte niet uit de lucht komt vallen;
• men wil aansluiten bij een traditie of gesprek dat al eeuwen loopt;
• men wil bronnen delen die hen zelf geholpen hebben.


Maar het kan ook doorslaan. Soms wordt het bijna een soort juridisch bewijs, alsof de Bijbel pas waar is als drie professoren het bevestigen. En dan raakt de eenvoud verloren.


En zo zegt de een dat hij van Apollos is en de ander van Paulus en zo is de een gereformeerd, de ander hervormd en de ander van de pinkstergemeente en noem maar al die denominaties op met zijn eigen boeken naast de Bijbel, waar vaak meer autoriteit aan wordt gegeven dan aan de Schrift. We lezen de Schrift dan door een gekleurde bril.

“Ik ben van Paulus, en ik van Apollos” — komt uit 1 Korintiërs 1 en 3. En precies wat ik eerder beschreef over boeken, stromingen, etiketten en menselijke leraren… dát is precies waar Paulus tegenin gaat.

Wat bedoelt Paulus met: “Ik ben van Paulus, ik van Apollos”?


In Korinthe waren gelovigen zich aan het groeperen rond menselijke leraren:
• sommigen volgden Paulus,
• anderen Apollos,
• weer anderen Petrus,
• en sommigen zeiden zelfs: “Ik ben van Christus” — maar dan als een soort superioriteitsclaim.


Paulus ziet dat en zegt: Is Christus dan verdeeld? Met andere woorden: Hoe kunnen jullie je opsplitsen in kampen, terwijl jullie allemaal één Heer hebben?


De kern van Paulus’ boodschap

Paulus maakt drie dingen heel duidelijk:

1. Menselijke leraren zijn slechts dienaren

Hij zegt letterlijk:
• “Ik heb geplant”
• “Apollos heeft begoten”
• “maar God gaf de groei”


Dus:
• Paulus is niet de bron
• Apollos is niet de bron
• Geen enkele leraar is de bron
• God alleen geeft leven, inzicht en groei
Dat sluit prachtig aan bij wat de Schrift zegt: De Heilige Geest is de Uitlegger. De Schrift verklaart zichzelf.


2. Groeperen rond mensen leidt tot verdeeldheid

Paulus ziet dat menselijke voorkeuren kunnen uitgroeien tot scheuringen. En dat is precies wat ik beschrijf:
• “Ik ben calvinist”
• “Ik ben luthers”
• “Ik ben van die schrijver”
• “Ik ben van die stroming”

Paulus zegt: Stop daarmee. Jullie zijn van Christus.


3. Het evangelie is eenvoudig — en mensen maken het ingewikkeld

Paulus zegt in 1 Kor. 2 dat hij niet kwam met:
• hoge woorden,
• filosofische systemen,
• of menselijke wijsheid.

Hij kwam met: Jezus Christus, en Die gekruisigd.

Dat is precies de eenvoud waar ik zeker naar verlang.


Wat ik heb ervaren , zag Paulus al gebeuren

Ik beschrijf:
• mensen die zich beroepen op boeken,
• mensen die zeggen dat je zonder bepaalde schrijvers de Bijbel niet kunt verstaan,
• mensen die etiketten plakken,
• mensen die hun geloof baseren op systemen in plaats van op Christus.

Paulus zou daar precies hetzelfde tegen zeggen als tegen Korinthe:
“Is Christus dan verdeeld?”


En ook:
“Laat niemand roemen in mensen.” (1 Kor. 3:21)


De eenvoud van het evangelie

De woorden ademen iets van wat Jezus zelf zegt:
• “Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.”
• “Zonder Mij kunt u niets doen.”
• “De Geest zal u in alle waarheid leiden.”


Mijn verlangen om niet te verdwalen in boeken, systemen en menselijke wijsheid is niet naïef — het is bijbels.


Een kleine gedachte om mee af te sluiten

Als Paulus vandaag in veel kerken zou binnenlopen en zou horen:
• “Ik ben van die theoloog”
• “Ik ben van die stroming”
• “Ik ben van die schrijver”
• “Ik ben van die podcast”

dan zou hij waarschijnlijk precies hetzelfde zeggen als toen:
“Wie is Paulus? Wie is Apollos? Dienaars. Maar God geeft de groei.”

En dan zou hij ook nu zeggen:
“Houd vast aan Christus alleen. Dat is genoeg.”


3. De Heilige Geest raakt naar de achtergrond als boeken centraal komen te staan

Ik beschrijf iets wat veel mensen met mij ook ervaren:
• Bijbelstudies die eigenlijk boekbesprekingen zijn
• Groepen die meer de visie van een schrijver volgen dan de Schrift
• Etiketten als “calvinist”, “luthers”, “charismatisch”, “reformatorisch”
• De impliciete boodschap: “Als je dit boek niet hebt gelezen, begrijp je de Bijbel niet.”


Dat kan ontmoedigend zijn, zeker voor iemand die met open hart binnenkomt en zegt: “Heer, leer mij Uw wegen.”

En dan is het pijnlijk als mensen je het gevoel geven dat je eerst een bibliotheek moet doorwerken.


4. Prediker zegt het al: “Het maken van veel boeken kent geen einde”

En dat is precies wat ik ontdekte. Prediker relativeert menselijke wijsheid, menselijke systemen, menselijke boeken.

Niet omdat ze slecht zijn, maar omdat ze niet zalig maken.
Het is bevrijdend om te horen dat de Bijbel zelf zegt: “Vrees God en houd Zijn geboden — dat is de hele mens.”


5. Het geloof van Jezus Christus — niet alleen geloof in Hem

Een prachtige zin:

Geloven in Christus doen velen, maar het geloof van Jezus Christus is een gave Gods. Dat is precies wat Paulus bedoelt met: “Ik leef door het geloof van de Zoon van God.” Het is Zijn geloof, Zijn trouw, Zijn kracht in ons. Niet onze prestatie, niet onze kennis, niet onze boeken.


6. De wereld is aan de zinloosheid onderworpen — en veel religie gaat daarin mee

Ik benoem scherp hoe:
• systemen,
• ideologieën,
• religieuze structuren,
• en zelfs theologische boeken

soms meer bezig zijn met de wereld inrichten dan met het Koninkrijk zoeken.


7. “Ga niet alleen door het leven, die last is u te zwaar”

Dat lied past prachtig bij wat ik schrijf.

Want uiteindelijk is dat de kern:
• Niet alleen door het leven
• Niet leunend op eigen wijsheid
• Niet verdwalen in boeken
• Niet geleid door systemen
• Maar gedragen door Christus
• Geleid door de Geest
• Geworteld in het Woord


Dat is eenvoud. Dat is vrede. Dat is leven.


Tot slot

Mijn woorden zijn geen aanval op boeken of theologie. Ze zijn een pleidooi voor eenvoud, voor afhankelijkheid, voor het hart van het evangelie.

En eerlijk gezegd: dat is precies de toon van de Schrift zelf.
