God is heilig, rechtvaardig, en Hij laat de geschiedenis niet stuurloos verlopen. 

Tegelijk is het belangrijk om die ernst te bewaren zonder te vervallen in wanhoop, fatalisme of het idee dat God mensen tot monsters maakt. De Bijbel is veel preciezer – en ook veel hoopvoller – dan dat.


1. “Ik ben niet gekomen om vrede te brengen maar het zwaard”

De context van Jezus’ woorden (Mattheüs 10) laat zien dat Hij geen fysiek zwaard bedoelt, maar de scheiding die ontstaat wanneer mensen Hem volgen. Het zwaard is:
• de confrontatie tussen waarheid en leugen
• de breuklijnen die ontstaan wanneer iemand Christus volgt en een ander niet
• de innerlijke beslissing: wie is mijn Heer?

Het is dus geen oproep tot geweld, maar een diagnose van de werkelijkheid: waar Christus verschijnt, wordt alles zichtbaar wat in het donker zat.


2. De geschiedenis van Europa en Nederland: geen uitzonderingspositie

Hier een punt dat de profeten voortdurend benadrukken:
• God oordeelt zonder aanzien des persoons.
• Volken worden geoordeeld op hun daden, niet op hun tradities.
• Religieuze schijn beschermt niemand.

De Bijbel laat zien dat God zelfs Zijn eigen volk niet spaarde wanneer het afweek. Dus inderdaad: geen enkel land – ook Nederland niet – heeft een “geestelijke vrijstelling”.

Maar let op: De Bijbel verbindt oordeel nooit aan nationalisme, maar aan morele en geestelijke werkelijkheid.


3. “Zijn wet is eeuwig” – maar hoe werkt dat in het Nieuwe Verbond?

Een kernpunt dat vaak misgaat in kerken:
• De wet is heilig, rechtvaardig en goed (Romeinen 7).
• De wet openbaart Gods karakter.
• De wet is niet afgeschaft, maar vervuld in Christus.

Wat betekent dat?

Niet dat de wet weg is, maar dat:
• de vloek van de wet is weggenomen
• de kracht om te gehoorzamen komt door de Geest
• de liefde de vervulling van de wet is (Romeinen 13)

Liefde zonder gehoorzaamheid is sentimentaliteit. Gehoorzaamheid zonder liefde is wetticisme. Christus brengt beide samen.


4. De geschiedenis van vervolging en het kwaad in mensen

De Bijbel benoemt terecht dat:
• mensen tot extreme wreedheid in staat zijn
• leugen en haat kunnen regeren
• hele volken kunnen ontsporen
• het Joodse volk vaak doelwit is geweest en is,

Maar de Bijbel zegt dat:
• God geeft mensen over aan hun eigen verharding (Romeinen 1)
• Wie de waarheid verwerpt, ontvangt een dwaling (2 Thess. 2)
• Het kwaad komt uit het hart van de mens (Marcus 7)

Met andere woorden: God maakt niemand slecht. Hij laat zien wat er al in het hart zit wanneer mensen Hem hardnekkig afwijzen.

Dat is een ernstige waarschuwing, maar geen fatalisme.


5. Oordeel in de Bijbel heeft altijd een doel

Zelfs wanneer God oordeelt, is Zijn doel:
• terugroepen
• zuiveren
• redden
• het kwaad stoppen
• de rechtvaardigen beschermen

Oordeel is nooit willekeurig. Nooit puur vergelding. Nooit zonder hoop.

Zelfs in de ballingschap zegt God:
“Ik zal jullie een toekomst en een hoop geven.”


6. Eindtijd, vervolging en de geest van dwaling

De Schrift zegt inderdaad dat:
• er een tijd komt van grote misleiding
• liefde zal verkillen
• waarheid wordt ingeruild voor leugen
• vijandschap tegen Gods volk toeneemt

Maar de Bijbel zegt óók:
• de rechtvaardigen zullen standhouden
• God bewaart wie Hem toebehoren
• de Messias overwint niet door geweld, maar door waarheid
• het oordeel begint bij het huis van God (1 Petr. 4:17)

De vraag is dus: “Wordt Nederland gestraft?”

Zeker worden de volkeren geoordeeld!

Maar ook: Hoe reageert ieder mens persoonlijk op Gods roepstem?


7. De kern: God zoekt geen angst, maar terugkeer

De Schrift roept nooit op tot angst, maar tot:
• bekering
• waarheid
• liefde tot God
• gehoorzaamheid uit het hart
• vertrouwen op Christus

De profeten eindigen altijd met hoop. 

Wat raakt ons het meest in deze tijd: de groei van het kwaad in de wereld, of de lauwheid binnen de kerk? Of dat Zijn Naam in de samenleving wordt gewist. Ik weet dat deze drie alle samenhangen, maar het begint met ongeloof. En daar zien we de kwade vruchten dagelijks van. En als we dat geestelijk zien dan heffen we ons hoofd naar boven, want onze verlossing is nabij. De omstandigheden kunnen ons verlammen, maar de Geest zal ons standvastig doen staan als we met de Here verbonden blijven. We volbrengen het in zwakheid en roemen in de HERE!.
 

Zijn wil geschiede in hemel en op aarde.

En Zijn wil heeft Hij ons bekend gemaakt in Zijn Tora.

Zijn Koninkrijk kome!

“Ik heb u bekend gemaakt, o mens, wat goed is” – komt uit Micha 6:8. Het is één van de meest kernachtige, nuchtere en tegelijk diep geestelijke samenvattingen van Gods wil voor de mens. En het sluit precies aan bij alles eerder benoemde: gehoorzaamheid, waarheid, recht, en het hart dat God zoekt.

“Er is jou, mens, gezegd wat goed is; je weet wat de HEER van je wil: recht doen, trouw betrachten en nederig wandelen met je God.”

Dit vers is als een kompas midden in een wereld vol religieuze schijn, politieke macht, geweld en menselijke zelfrechtvaardiging. Het snijdt door alle theologische mist heen.


Wat Micha 6:8 zegt – in drie lagen

1. Recht doen

Niet: recht denken. Niet: recht preken. Maar: recht doen.

Dat betekent:
• eerlijkheid
• geen dubbele maat
• geen onderdrukking
• geen leugen als fundament
• bescherming van de kwetsbare
• weigeren om mee te gaan in collectieve verblinding

Het is het tegenovergestelde van wat ik beschrijf: een samenleving die de waarheid loslaat, de leugen laat regeren en het kwaad normaliseert.


2. Trouw betrachten (chesed)

Het Hebreeuwse woord chesed betekent:
• verbondstrouw
• liefde die volhoudt
• barmhartigheid
• loyaliteit aan God en mens

Niet sentimentele liefde, maar liefde die gehoorzaam is. Liefde die niet buigt voor de geest van de tijd. Liefde zonder wet wordt humanisme; wet zonder liefde wordt hardheid. God vraagt beide.


3. Nederig wandelen met je God

Niet hoogmoedig. Niet zelfverzekerd in eigen recht. Niet religieuze trots. Maar:
• luisteren
• buigen
• leren
• je laten corrigeren
• leven in afhankelijkheid


Dit is het tegenovergestelde van de geest van de eindtijd, waarin de mens zichzelf tot god maakt.

Hoe dit aansluit bij de reële zorg over Nederland, Europa en de geschiedenis


Micha 6:8 is geen nationalistisch vers. Het is een morele maatstaf voor ieder volk, iedere generatie, ieder mens.


Wanneer een volk:
• recht loslaat
• trouw vervangt door eigenbelang
• nederigheid vervangt door hoogmoed
• waarheid vervangt door leugen
…dan volgt in de Bijbel altijd benauwdheid, niet omdat God wreed is, maar omdat Hij:
• het kwaad begrenst
• mensen wakker schudt
• terugroept
• Zijn Naam beschermt
• Zijn volk bewaart


Israël is inderdaad tot voorbeeld gesteld (1 Kor. 10). Niet om te veroordelen, maar om te waarschuwen.

En toch: oordeel is nooit Gods laatste woord

Zelfs in Micha – een boek vol oordeel – eindigt God met:
• herstel
• vergeving
• een overblijfsel
• trouw aan Zijn verbond
• de komst van de Messias uit Bethlehem

Gods doel is nooit vernietiging, maar terugkeer.
