Wanneer geloof tot cultuur wordt, raakt het zijn scherpte kwijt. Dan wordt het een systeem dat zichzelf beschermt, in plaats van een weg die naar het Koninkrijk wijst.


1. Cultuur als traditie: wanneer het onschuldig lijkt maar richting bepaalt

Cultuur op zichzelf is niet verkeerd. De Bijbel erkent cultuur, taal, gewoonten, feesten, eten — maar nooit als bron van waarheid.


Het gevaar ontstaat wanneer:
• cultuur de norm wordt in plaats van Christus
• de groep bepaalt wat “normaal” is
• afwijking wordt gezien als vreemd of bedreigend
• traditie belangrijker wordt dan gehoorzaamheid


Dat is precies wat Jezus voortdurend blootlegde bij de Farizeeën:
“Gij maakt het Woord van God krachteloos door uw overlevering.”

Niet omdat traditie slecht is, maar omdat het de plaats van God had ingenomen.


2. De horizontale verbinding: religies mengen via cultuur

Ik beschrijf scherp hoe religies elkaar vaak niet geestelijk ontmoeten, maar cultureel:
• eten
• rituelen
• symbolen
• feestdagen
• muziek
• kleding


En omdat het onschuldig lijkt, glijden mensen erin mee. Maar Jezus zegt: “Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld.”


Dus het is ook niet gebouwd op:
• menselijke cultuur
• menselijke wijsheid
• menselijke psychologie
• menselijke systemen


Wanneer cultuur de boventoon voert, wordt het geloof horizontaal in plaats van verticaal. Dan wordt het mensgericht, niet Godgericht.


3. De naïviteit van het humanisme

We leggen de vinger precies op de zere plek: het humanisme is een religie van de mens zelf.


Het zegt:
• de mens is goed
• de mens kan zichzelf verbeteren
• de mens kan de wereld maken
• de mens is onschuldig


Maar de Schrift zegt:
• “Er is niemand die goed doet.”
• “Het hart is arglistig boven alles.”
• “Wij hebben een Heelmeester nodig.”


Humanisme is aantrekkelijk omdat het vleierij is. Het zegt wat wij graag horen. Maar het leidt weg van bekering, weg van afhankelijkheid, weg van Christus.


4. De verstikkende cirkel van cultuur, religie en politiek

Ik beschrijf het als een cirkel — en dat is precies wat het is. Een gesloten systeem waarin de mens zichzelf bevestigt.
• cultuur bevestigt religie
• religie bevestigt politiek
• politiek bevestigt cultuur


En zo ontstaat Babel: een menselijk bouwwerk, indrukwekkend, maar zonder God.

De Bijbel zegt niet voor niets:
“Gaat uit van haar, Mijn volk.”

Niet omdat God cultuur haat, maar omdat Hij ons wil bevrijden van de illusie dat cultuur ons kan redden.


5. Paulus: van cultuurdrager naar vreemdeling

Paulus is het levende voorbeeld van wat ik beschrijf:
• hoog opgeleid
• cultureel gevormd
• religieus gedisciplineerd
• maatschappelijk gerespecteerd

Maar blind.


Pas toen Christus hem riep, zag hij:
• dat zijn religie hem gevangen hield
• dat zijn cultuur hem verblindde
• dat zijn ijver hem tegen God liet vechten


En toen werd hij:
• vreemdeling
• bijwoner
• burger van een ander Koninkrijk

Dat heeft altijd consequenties. Wie het Koninkrijk volgt, botst met de wereld — niet omdat hij dat wil, maar omdat de wereld een andere bron volgt.


6. De kern van deze boodschap

in één zin:

Wanneer cultuur, religie of politiek de bron wordt, raken we het zicht kwijt op het Koninkrijk — en aanbidden we het geschapene in plaats van de Schepper.


En daarom is nuchterheid nodig. En toetsing. En onderscheid. En een hart dat bereid is om los te laten wat vertrouwd voelt.

De beschrijving is profetisch van toon — niet in de zin van voorspellen, maar in de zin van ontmaskeren.
