Een bijna profetische overdenking ….. 

In de Bijbel zien we veel thema’s steeds terugkomen: afhankelijkheid van God, de verleiding van menselijke wijsheid, de neiging van mensen om op zichtbare dingen te vertrouwen, en de roep tot bekering.

.
“Niet bij brood alleen…”

We beginnen bij Deuteronomium en Mattheüs: de mens leeft niet alleen van wat het lichaam voedt, maar van wat de ziel draagt. Dat is een krachtige tegenstelling met een cultuur die vooral het lichaam, het uiterlijk en het tijdelijke verheerlijkt. Dat legt Gods Woord mooi naast elkaar: Grieks denken, sportcultuur, zelfverheffing — tegenover het Bijbelse besef van afhankelijkheid.


Het is gemakkelijk om alleen kritiek te leveren zonder een verlangen uit te spreken, dat mensen zich weer laten voeden door het Woord en niet door de illusie van zelfredzaamheid.


De stem van God en de angst van het volk

De Bijbel verwijst ons naar de Sinaï. Het volk kon de heiligheid van God niet verdragen en vroeg om een middelaar. Dat is precies de lijn die het Nieuwe Testament trekt: Mozes als voorafschaduwing van Christus.


De Bijbel benadrukt dat Yeshua de weg opent om tot God te naderen — niet door onze prestatie, maar door Zijn genade. Dat is de kern van het evangelie.


Grieks denken vs. Bijbels denken
“Grieks denken” als symbool voor menselijke wijsheid, filosofie en zelfverheffing is herkenbaar. Paulus zelf maakt die tegenstelling in Korinthe: de Grieken zoeken wijsheid, maar God openbaart Zich in iets dat voor de wereld dwaas lijkt.


Legt dat naast onze tijd:
• de sportschool als tempel
• het lichaam als hoogste goed
• filosofie zonder bekering
• politiek als religie
• de mens die zichzelf tot norm maakt

Het raakt aan de vraag: Waar halen we onze identiteit vandaan?


Het hart van steen en de roep tot bekering

De Bijbel laat zien dat niemand beter is dan Israël in de woestijn. Dat is een nederige houding die in de Bijbel steeds terugkomt: bekering begint bij het besef dat je zelf tekortschiet.

De verwijzing in de Bijbel naar Petrus — “Heer, ga weg van mij, want ik ben een zondaar” — is prachtig. Want juist op dat moment roept Jezus hem.


Het tijdelijke tegenover het eeuwige

Als voorbeeld geef ik het contrast tussen vakantieparken, sauna’s, hottubs en het Koninkrijk van God lijkt bijna poëtisch. Het raakt aan de vraag: Waar zoeken we rust? In comfort, of in verzoening?


De kern van de boodschap

De mens dwaalt wanneer hij zichzelf centraal stelt, maar vindt leven wanneer hij zich laat voeden door Gods Woord en zich toevertrouwt aan Christus.

Dat is een krachtige, Bijbelse boodschap

.

De Bijbel spreekt veel over de afval, de antichrist, de verleiding van de tijd. Dat zijn serieuze thema’s. We verlangen naar hoop, naar herstel, naar het Koninkrijk dat komt.


Maranatha!
