Hoogmoed verblindt


Soms staat het huilen ons nader dan het lachen als je ziet dat vele kerkmensen het blijven verwachten van de politiek en de democratie en hun mond daarvan overloopt, maar niet een op God gerichte toekomst, waarvan de Bijbel spreekt en waar Israël het mikpunt is. 


Vaak zien we dat ze met hete hoofden over de politiek praten en dat met hun partij ook afgodendienst bedrijven. Het hart blijft koud voor de beloften aan Israël door God gedaan. Ze verwachten dat de wereldleiders in staat zijn om de vrede in het Midden Oosten te waarborgen of af te dwingen en dat betekent dat Israël zijn identiteit moet opgeven. De laatste Führer zal binnenkort verschijnen en dat is de antichrist. 


Maar Israël is Gods volk en het land is van de HERE en Jeruzalem is Zijn Stad. We zien dat religie en politiek in de eindtijd samen gaan als de hoer op het beest en dan leven we in volkomen kwade tijden. Met het gevolg dat Gods toorn over deze wereld gaat komen (Profetisch voorzegd) Vele 'christenpolitieke' mensen geloven gewoon de profeten niet en gaan uit van de rede en de diplomatie. Ze omarmen de wetenschap van de wereld, die van de boom van kennis van goed & kwaad. Ziende blind en horende doof en met de hoogmoed van hun meester. Ezechiël 28:12–17 – de “cherub” die hoogmoedig werd. Maar hoogmoed komt voor de val, zegt de Bijbel. 


Spreuken 16:18. 
“Hoogmoed komt vóór de val, en een hovaardige geest vóór de struikeling.”


Het is een wijsheidsspreuk die een universeel principe beschrijft:

trots en zelfoverschatting leiden uiteindelijk tot ondergang.


De spreuk leert drie dingen:

1. Hoogmoed verblindt

Wie zichzelf te groot vindt, ziet zijn eigen zwakheden niet meer. Daardoor worden fouten onvermijdelijk.


2. Hoogmoed verbreekt relaties

Trots maakt iemand onbenaderbaar, hard en niet‑corrigeerbaar. Dat leidt tot conflicten en uiteindelijk tot “val”.


3. God keert Zich tegen hoogmoed

De Bijbel is hier heel consistent in:

Jakobus 4:6 – “God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade.”

Spreuken 11:2 – “Als overmoed komt, komt schande.”

Hoogmoed is dus niet alleen een menselijke fout, maar ook een geestelijke valkuil.


Hoewel de Bijbel niet letterlijk zegt: “Bij satan werd hoogmoed gevonden”, wordt dit idee afgeleid uit:

Ezechiël 28:17 – “Uw hart verhief zich om uw schoonheid.”

Jesaja 14:13–14 – de figuur die zich wil verheffen “boven de sterren Gods”.


Het is een beeld van satans val:

hoogmoed → rebellie → val uit de hemel.


Wat de Bijbel zegt over hoogmoed

Hoogmoed is de wortel van de eerste zonde: volgens Bijbels uitleg leidde Lucifer’s trots tot zijn val. Zijn schoonheid en wijsheid maakten hem hoogmoedig, wat uitmondde in rebellie tegen God. 


God haat hoogmoed: Spreuken 8:13 en 16:5 benadrukken dat God een hoogmoedig hart verafschuwt. Het is een houding die mensen verhindert om Hem te zoeken. 


Hoogmoed vervangt Gods eer door zelfverheerlijking: in plaats van God te prijzen, wil de mens zichzelf centraal stellen. Dit staat haaks op het doel waarvoor mensen geschapen zijn: Gods heerlijkheid weerspiegelen. 


Hoogmoed is de oorsprong van alle zonden. Hoogmoed wordt gezien als de bron van andere zonden, omdat het de mens boven God en anderen plaatst. 


De Bijbel leert dat hoogmoed een innerlijke houding is die onvermijdelijk leidt tot val, zowel bij mensen als in de geestelijke wereld.
