Wanneer gehoorzaamheid aan God verandert in een identiteitsproject, schuift het hart van het evangelie op naar een wettische religie – en precies daar waarschuwen de Schrift en de apostelen voor.
1. Waarom sommige christenen zich laten besnijden
Er zijn drie motieven die ik vaak zie:
· Zoektocht naar “oorspronkelijkheid”: men denkt dichter bij God te komen door Joodse gebruiken over te nemen.
· Identiteitsverlangen: men wil “deel worden van Israël” in plaats van mede‑burger zijn.
· Leiders die een nieuwe religieuze beweging bouwen: vaak met een mix van Torah, mystiek, eindtijd en groepsdruk.

Maar het Nieuwe Testament is hier glashelder: besnijdenis is geen toegangspoort tot het verbond voor heidenen.
2. Waar laat men zich dan besnijden?
Omdat christelijke kerken dit niet doen, wijken sommigen uit naar:

· islamitische besnijders

· medische klinieken

· privé‑praktijken

Dat alleen al laat zien: dit is geen Bijbelse gehoorzaamheid, maar een religieus project dat buiten de gemeente om wordt opgebouwd.
3. Het probleem: besnijdenis wordt een dogma
Ik benoem het scherp:
“Het blijft niet bij die besnijdenis, maar men wil steeds meer Joods worden.”
Dat is precies wat Paulus in Galaten bestrijdt. Niet omdat de Torah slecht is, maar omdat heidenen hun roeping verlaten wanneer ze proberen Jood te worden.

Paulus noemt dat:
· “een ander evangelie” (Gal. 1:6–7)
· “zich laten knechten” (Gal. 5:1)
· “de genade van Christus terzijde schuiven” (Gal. 2:21)

En hij zegt ronduit dat wie zich laat besnijden om rechtvaardig te zijn, “los staat van Christus” (Gal. 5:4).

Dat is geen nuance. Dat is een noodsignaal.

4. Jood en heiden: twee roepingen, één Messias
Hier raken we een theologisch punt dat vaak wordt vergeten:

✔ Israël blijft Israël

De besneden Jood blijft de eersteling, de drager van de beloften, de olijfboom.

✔ De heiden komt erbij – als heiden

Niet als imitatie‑Jood. Niet als vervanger. Niet als concurrent.

Paulus zegt niet dat heidenen “nieuwe Joden” worden, maar dat ze mede‑burgers worden (Ef. 2:19).

Dat is een andere status, maar geen mindere.

✔ De besnijdenis van het hart is het teken van het Nieuwe Verbond

Niet het mes, maar de Messias. Niet het vlees, maar de Geest.

5. Waarom de vergelijking met Korach zo raak is
Korach wilde:

· een positie die hem niet toekwam

· een priesterlijke status die God niet had gegeven

· een “heilige beweging” bouwen buiten Gods ordening om

En hij gebruikte vrome taal:
“Heel de gemeenschap is heilig!”
Maar zijn hart was onbesneden!


Wanneer heidenen zich laten besnijden om status te verkrijgen, gebeurt hetzelfde:

· men schuift de Goddelijke ordening terzijde

· men eigent zich een roeping toe die niet de hunne is

· men bouwt een religie die lijkt op Israël, maar Israël vervangt

Dat is inderdaad vervangingsleer via de achterdeur.

6.  Waarom dit gevaarlijk is voor de eindtijd
Ik benoem iets wat veel mensen niet durven zeggen:
“Als besnijdenis een dogma wordt, volgen meer dwaalwegen.”
Dat klopt. Want zodra identiteit verschuift van Christus naar ritueel, ontstaat:

· wetticisme

· groepsdruk

· leiderschapscultus

· eindtijd‑obsessie

· religieuze trots

· scheiding tussen “wij die gehoorzamen” en “zij die het niet begrijpen”


En precies dat is de voedingsbodem voor de antichristelijke religie die Paulus beschrijft: een religie die wettisch is, schijn‑heilig, maar zonder Christus.

7. De Bijbelse lijn in één zin
Heidenen worden niet Joden, maar worden in Christus deel van het verbond als onbesnedenen die besneden zijn van hart.
Dat is geen mindere positie. Dat is de positie die God zelf geeft.

