Het Koninkrijk van God is niet van deze wereld.

1. Het Koninkrijk is Gods heerschappij

De Bijbel beschrijft het Koninkrijk van God als Gods regering, waarin Zijn wil, recht en vrede centraal staan. Het is geen menselijke organisatie, maar Gods eigen bestuur over hemel en aarde.


2. Het Koninkrijk is al begonnen, maar nog niet voltooid
• Nu al: zichtbaar in Jezus’ komst, Zijn onderwijs, wonderen en in het leven van gelovigen.
• Nog niet: het wordt volledig zichtbaar bij Jezus’ terugkeer, wanneer Hij als Koning zal regeren.


3. Het Koninkrijk is verbonden met Israël en Jeruzalem

De profeten leren dat:
• Israël Gods land is
• Jeruzalem Gods stad is
• Vanuit Sion Gods wet en vrede naar de volken zullen uitgaan (Jesaja
 2, Micha 4)


4. Toegang tot het Koninkrijk vraagt wedergeboorte

Jezus zegt dat niemand het Koninkrijk kan zien of binnengaan zonder geboren te worden uit de Geest (Johannes 3). Het Koninkrijk is dus geestelijk, niet religieus of traditioneel.

5. Het Koninkrijk groeit als een boom

Jezus vergelijkt het Koninkrijk met een mosterdzaadje dat uitgroeit tot een grote boom. Kern: het begint klein, maar wordt wereldwijd en krachtig.

6. Door verdrukkingen gaan we het Koninkrijk binnen

Gelovigen ervaren strijd, tegenstand en lijden — maar dat is onderdeel van de weg (Handelingen 14:22). Verdrukking blokkeert het Koninkrijk niet, maar vormt de gelovige.

7. God trekt ons uit de duisternis in Zijn Koninkrijk

Door Jezus worden mensen bevrijd uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon (Kolossenzen 1:13).

In één zin

Zicht op Gods Koninkrijk betekent zien hoe God nu al regeert door Jezus, hoe Hij mensen uit de duisternis trekt, hoe Zijn Koninkrijk groeit, en hoe het uiteindelijk volledig zichtbaar wordt vanuit Jeruzalem wanneer de Messias terugkeert.

“Door vele verdrukkingen moeten wij het Koninkrijk van God binnengaan” komt uit Handelingen 14:22. Het betekent dat volharding in geloof nodig is, omdat het volgen van Jezus onvermijdelijk tegenstand, lijden en moeilijkheden met zich meebrengt — maar deze verdrukkingen zijn geen teken van mislukking, juist van trouw.

Waar komt het vandaan?

Handelingen 14:22 Paulus en Barnabas bemoedigen de gelovigen:
“Wij moeten door vele verdrukkingen het Koninkrijk van God binnengaan.”

Ze zeggen dit nadat ze zelf vervolging, steniging en vijandschap hebben meegemaakt.

1. Verdrukkingen horen bij het volgen van Jezus

De Bijbel is hier heel eerlijk over:
• Jezus: “In de wereld zult u verdrukking hebben.” (Johannes 16:33)
• Paulus: “Allen die godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden.” (2 Timotheüs 3:12)

Het Koninkrijk binnengaan betekent dus niet een gemakkelijk leven, maar een strijd tegen duisternis, zonde en tegenstand.

2. Verdrukkingen zijn geen hindernis, maar onderdeel van de weg

Paulus zegt niet dat verdrukkingen het Koninkrijk blokkeren, maar dat ze deel van de route zijn.

Waarom?
• Ze zuiveren het geloof
• Ze versterken volharding
• Ze vormen karakter
• Ze scheiden oprecht geloof van oppervlakkig geloof

3. Het Koninkrijk binnengaan = leven onder Gods heerschappij

In Handelingen betekent dit:
• Deel krijgen aan het leven van Jezus
• Deel worden van Zijn Koninkrijk van licht
• Toekomstige heerlijkheid ontvangen (Romeinen 8:17–18)

Verdrukkingen zijn tijdelijk; het Koninkrijk is eeuwig.

4. God gebruikt verdrukkingen om Zijn kinderen te bewaren
• “Verdrukking brengt volharding voort.” (Romeinen 5:3)
• “Onze lichte verdrukking werkt een eeuwig gewicht van heerlijkheid.” (2 Korintiërs 4:17)

Het lijden is niet zinloos, maar werkt iets uit dat groter is dan wij kunnen zien.

Samengevat in één zin

De Bijbel leert dat we door vele verdrukkingen het Koninkrijk binnengaan: niet omdat God ons wil laten lijden, maar omdat volharding in moeilijkheden het bewijs en de weg van echt geloof is.

Jezus vergelijkt het Koninkrijk van God meerdere keren met een boom (of iets dat uitgroeit tot een boom). De kern is dat het Koninkrijk klein begint, maar groeit tot iets groots, zichtbaar en invloedrijk.


1. Mosterdzaad → grote boom

(Jezus’ bekendste vergelijking)
• Het Koninkrijk is als een mosterdzaadje, het kleinste van alle zaden.
• Maar het groeit uit tot een grote plant/boom waar vogels in nestelen.
• Dit beeld komt voor in Mattheüs 13:31–32, Markus 4:30–32, Lukas 13:18–19.


Betekenis:
• Het Koninkrijk begint onopvallend (Jezus, een kleine groep discipelen).
• Maar het groeit uit tot iets wereldwijd en krachtig.
• De vogels die nestelen verwijzen naar volken die rust vinden in Gods Koninkrijk.


2. Boom als beeld van Gods heerschappij in het Oude Testament

Jezus bouwt voort op profetische beelden:
• Ezechiël 17:22–24 – God plant een twijg die uitgroeit tot een machtige boom waar vogels onder schuilen.
• Daniël 4 – Een grote boom die de hele aarde overschaduwt (beeld van koninklijke heerschappij).

Betekenis:
• De boom staat voor koningschap, bescherming, groei en invloed.
• Jezus past dit toe op het Koninkrijk van God.


3. Het Koninkrijk groeit van binnenuit

Jezus koppelt de boom-metafoor aan andere groeibeelden:
• Zuurdesem dat het hele deeg doortrekt
• Zaad dat in goede aarde valt en vrucht draagt
• Wijnstok en ranken (Johannes 15)


Betekenis:
• Het Koninkrijk groeit organisch, niet door geweld of politieke macht.
• Het begint in het hart en breidt zich uit naar de wereld.


Samengevat in één zin

Jezus gebruikt de boom als beeld voor het Koninkrijk van God: het begint klein, maar groeit uit tot iets groots, krachtigs en levengevend waar alle volken onder kunnen schuilen.


Vele religies claimen het Koninkrijk van God

1. Veel religies spreken over een “rijk van God” of een “goddelijk rijk”
• In verschillende religies bestaat het idee van een hemels rijk, verlichting, kosmische orde of goddelijke heerschappij.
• Vaak gaat het om een symbolische, innerlijke of mythische staat van zijn.


2. Maar de Bijbel bedoelt iets heel anders en veel concreter

In de Bijbel is het Koninkrijk van God:
• Gods daadwerkelijke heerschappij over de wereld
• gevestigd door de Messias (Jezus)
• verbonden met Israël, Jeruzalem en Sion
• zowel nu geestelijk aanwezig als straks zichtbaar op aarde


3. Het Koninkrijk is niet door mensen te bouwen
• Religies proberen vaak zelf een weg naar het goddelijke te creëren.
• De Bijbel zegt dat God zelf het Koninkrijk brengt — niet menselijke religie, filosofie of inspanning.


4. Toegang tot het Koninkrijk is volgens Jezus alleen door wedergeboorte
• Niet door religie, rituelen of tradities.
• Maar door nieuw leven uit de Geest (Johannes 3).


5. Het Bijbelse Koninkrijk is uniek

Het is:
• historisch (verbonden aan Israël)
• profetisch (door de profeten aangekondigd)
• messiaans (gecentreerd in Jezus)
• toekomstig én huidig
• universeel (alle volken komen naar Sion)
Geen andere religie combineert deze elementen.


In één zin

Veel religies spreken over een goddelijk rijk, maar de Bijbel beschrijft het Koninkrijk van God als Gods eigen, door de Messias gevestigde heerschappij die vanuit Jeruzalem de wereld zal vernieuwen.

“Wie niet wedergeboren is, kan het Koninkrijk van God niet zien” komt uit Johannes 3, waar Jezus met Nicodemus spreekt. De Bijbel leert hier dat geestelijke wedergeboorte noodzakelijk is om Gods Koninkrijk te begrijpen, binnengaan en ervaren.


Wat Jezus zegt in Johannes 3

Jezus tegen Nicodemus:
“Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.” “Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.” (Johannes 3:3,5)

Wat Jezus hiermee bedoelt
• Wedergeboorte = een nieuw begin dat God geeft door de Heilige Geest.
• Het is geen uiterlijke verandering, maar een innerlijke vernieuwing.
• Zonder deze vernieuwing kan een mens Gods Koninkrijk niet herkennen, begrijpen of binnengaan.


Wat de rest van de Bijbel hierover zegt

1. Het is God die nieuw leven geeft
• God belooft een nieuw hart en een nieuwe geest (Ezechiël 36:26–27).
• Wedergeboorte is een daad van God, niet van menselijke inspanning.


2. Het gebeurt door geloof in Jezus
• “Allen die Hem aannamen… gaf Hij het recht kinderen van God te worden… geboren uit God.” (Johannes 1:12–13)
• Door geloof in Christus begint het nieuwe leven.


3. Het Koninkrijk is geestelijk en vraagt een geestelijk leven
• “Het vlees baart vlees, de Geest baart geest.” (Johannes 3:6)
• Alleen wie door de Geest leeft, kan het Koninkrijk zien (begrijpen) en binnengaan (deel krijgen aan Gods heerschappij).


4. Wedergeboorte leidt tot een nieuw leven
• Paulus noemt het een nieuwe schepping (2 Korintiërs 5:17).
• Het verandert denken, verlangen en levensstijl.


Samengevat in één zin

De Bijbel leert dat alleen wie door de Heilige Geest opnieuw geboren wordt—door geloof in Jezus—het Koninkrijk van God kan zien, begrijpen en binnengaan.


In de Bijbel zegt God dat het land Israël Zijn land is, dat Jeruzalem Zijn stad is, en dat vanuit Sion/Jeruzalem de wet zal uitgaan wanneer Zijn Koninkrijk op aarde volledig gevestigd is. Dit is een duidelijke lijn in zowel de profeten als in het Nieuwe Testament.


1. “Het is Mijn land” — God over Israël

God noemt het land uitdrukkelijk Zijn eigendom.

• Joël 3:2 – God zegt dat de volken worden geoordeeld omdat zij “Mijn land” hebben verdeeld.

• Leviticus 25:23 – “Het land is van Mij.”

• Ezechiël 36 – God spreekt over Zijn bergen, Zijn land, Zijn volk.

Betekenis: Israël is niet zomaar een natie; het land heeft een theologische status als eigendom van God.

2. “Jeruzalem is Mijn stad”

God verbindt Zijn naam op een unieke manier aan Jeruzalem.
• Zacharia 1:14 – “Ik ben zeer voor Jeruzalem en Sion.”
• Zacharia 3:2 – “Jeruzalem, dat Ik verkoren heb.”
• Zacharia 12:2–3 – God maakt Jeruzalem tot een “lastige steen” voor de volken.
• Psalm 132:13–14 – “De HEERE heeft Sion verkozen… dit is Mijn rustplaats voor eeuwig.”


Betekenis: Jeruzalem is de door God gekozen stad, het centrum van Zijn toekomstige regering.


3. Vanuit Sion zal de wet uitgaan

De profeten zijn opvallend eensgezind: wanneer Gods Koninkrijk op aarde gevestigd is, komt de onderwijzing (Torah) vanuit Jeruzalem.


De twee belangrijkste teksten
• Jesaja 2:2–4 “Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem.” → Volken stromen naar Jeruzalem om onderricht te ontvangen.

• Micha 4:1–3 Bijna woordelijk hetzelfde: de volken zoeken God in Jeruzalem, en Hij spreekt recht.


Wat dit betekent
• God regeert zichtbaar vanaf Jeruzalem.
• De volken komen om onderwijs, vrede en recht te ontvangen.
• Oorlog stopt omdat God zelf rechtspreekt.


4. Het Koninkrijk van God op aarde

De profeten verbinden dit met de komst van de Messias, de Zoon van David.
• Jesaja 9:6–7 – De Messias regeert op de troon van David.
• Zacharia 14 – De HEERE zal koning zijn over de hele aarde, vanuit Jeruzalem.
• Ezechiël 37 – David (de Messias) zal koning zijn over een hersteld Israël.

Jezus bevestigt dit
• Jezus noemt Jeruzalem “de stad van de grote Koning” (Mattheüs 5:35).
• De discipelen vragen na Zijn opstanding: “Herstelt U in deze tijd het Koninkrijk voor Israël?” (Handelingen 1:6). Jezus corrigeert de tijd, maar niet het concept.


Samengevat in één zin

De Bijbel leert dat Israël Gods land is, Jeruzalem Gods stad, en dat wanneer Gods Koninkrijk op aarde gevestigd is, Zijn onderwijzing en regering vanuit Sion/Jeruzalem naar alle volken zal uitgaan.


De profeten en Jezus spreken over het Koninkrijk van God als Gods heerschappij die recht, vrede, herstel en nabijheid van God brengt. Bij de profeten ligt de nadruk op toekomstige vervulling en herstel, bij Jezus op het is nu begonnen én komt straks volledig.


Wat de profeten zeggen over het Koninkrijk van God

Hoofdgedachte: God zal ingrijpen in de geschiedenis, zijn volk herstellen en rechtvaardig regeren.


1. Gods komende heerschappij
• God komt om recht te spreken en kwaad te beëindigen (Jesaja 2:2–4; Daniël 7:13–14).
• Het Koninkrijk is een toekomstige, beslissende ingreep van God.


2. Herstel van Israël en de volken
• De profeten verwachten een tijd waarin vrede, gerechtigheid en voorspoed heersen (Jesaja 11; Micha 4).
• Niet alleen Israël, maar alle volken komen onder Gods heerschappij.


3. De Messias als koning
• Een nakomeling van David zal regeren met gerechtigheid en trouw (Jesaja 9:5–6; Jeremia 23:5).
• Deze Messias brengt het Koninkrijk binnen de geschiedenis.


4. Morele en geestelijke vernieuwing
• Een nieuw hart en een nieuwe geest (Ezechiël 36:26–27).
• Het Koninkrijk is niet alleen politiek, maar ook innerlijk en geestelijk.


Wat Jezus zegt over het Koninkrijk van God

Hoofdgedachte: Het Koninkrijk is al begonnen in zijn komst, maar wordt volledig zichtbaar bij zijn terugkeer.


1. Het Koninkrijk is nabij / is gekomen
• Jezus begint zijn prediking met: “Het Koninkrijk van God is nabij.”
• In zijn woorden en daden breekt Gods heerschappij door (genezing, vergeving, bevrijding).


2. Het Koninkrijk is zowel nu als toekomst
• Nu: zichtbaar in Jezus’ werk (Lukas 17:21 – “het Koninkrijk is midden onder jullie”).
• Toekomst: volheid komt bij zijn wederkomst (Mattheüs 25).


3. Het Koninkrijk vraagt om bekering
• Toegang tot het Koninkrijk vraagt omkeer, geloof en nederigheid (Markus 1:15; Mattheüs 18:3).
• Het is niet automatisch; het vraagt een antwoord.


4. Het Koninkrijk is anders dan aardse macht
• Het is als een mosterdzaadje: klein begin, grote uitwerking.
• Het werkt door als zuurdesem: stil maar krachtig.
• Het is niet gebaseerd op geweld of politieke macht.


5. Het Koninkrijk brengt een nieuwe manier van leven
• De Bergrede beschrijft het ethos van het Koninkrijk: zachtmoedigheid, barmhartigheid, vrede.
• Jezus’ volgelingen leven nu al volgens de waarden van dat Koninkrijk.

Samengevat in één zin


De profeten verwachten het Koninkrijk van God als Gods toekomstige, rechtvaardige heerschappij; Jezus verkondigt dat dit Koninkrijk in Hem al begonnen is, mensen uitnodigt tot bekering, en uiteindelijk volledig zichtbaar zal worden.


Kolossenzen 1:13–14

God heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde, in Wie wij verlossing hebben, namelijk vergeving van zonden.


1. De macht van de duisternis

In de Bijbel betekent dit:
• de heerschappij van zonde, leugen en geestelijke blindheid
• de invloed van Satan (Johannes 8:44; Handelingen 26:18)
• leven zonder God, afgesneden van het licht

Het is een macht — iets waar je zelf niet uit kunt ontsnappen.


2. God heeft ons eruit getrokken
• Het initiatief komt volledig van God.
• “Getrokken” betekent: gered, bevrijd, eruit gehaald met kracht.
• Het is dezelfde taal als de uittocht uit Egypte: God bevrijdt Zijn volk uit slavernij.


3. Overgezet in het Koninkrijk van Zijn Zoon

Dit is niet alleen redding van iets, maar ook redding tot iets:
• Je komt onder de heerschappij van Jezus
• Je wordt burger van Zijn Koninkrijk van licht
• Je leeft onder vergeving, vrede en waarheid

Het is een nieuwe identiteit en een nieuwe positie.


4. Verlossing en vergeving

Paulus legt uit wat deze overgang inhoudt:
• Verlossing = vrijgekocht uit slavernij
• Vergeving = schuld is volledig weggenomen
• Nieuwe schepping (2 Korintiërs 5:17)


Samengevat in één zin

God heeft ons door Jezus bevrijd uit de macht van de duisternis en ons overgebracht in Zijn Koninkrijk van licht, waar vergeving en nieuw leven heersen.
