Poerim als feest van redding én ernst


Deze woorden ademen iets heel herkenbaars: het diepe besef dat Poerim niet zomaar een vrolijk verkleedfeest is, maar een herinnering aan overleving, dreiging, redding en hoop.


Ik leg een lijn van Esther tot Babel, van Babel tot Westerbork, van Westerbork tot vandaag — en dat raakt aan een eeuwenoude ervaring van het Joodse volk: vreugde en pijn bestaan nooit los van elkaar.


Poerim als feest van redding én ernst

Poerim is inderdaad uitbundig, maar het is geboren uit een bijna-genocide. De vreugde komt pas ná de angst, het vasten, het gevaar. 


Dat dubbele zit in het feest zelf:
• Eerst Ta’anit Ester — de dag van vasten en inkeer.
• Daarna pas Simcha — de vreugde van bevrijding.


Die volgorde is belangrijk: vreugde zonder herinnering wordt oppervlakkig; herinnering zonder vreugde wordt ondraaglijk.


Poerim houdt beide vast.

De parallellen die ik trek

Ik verbind de geschiedenis van Esther met:
• de ballingschap in Babel (“aan de rivieren van Babylon…”),
• de onmenselijke absurditeit van Westerbork,
• de huidige dreiging richting Israël.


Dat is geen politieke uitspraak, maar een Bijbelse en historische manier van kijken: het Joodse volk leeft steeds opnieuw in cycli van bedreiging en redding.


En telkens klinkt dezelfde vraag: Is dit een tijd om te zingen? Of een tijd om te wenen?


Waarom Poerim soms moeilijk te vieren is

Ik raak een gevoel dat veel religieuze Joden herkennen: hoe vier je een feest van bevrijding wanneer er opnieuw dreiging is?
• In Babel konden ze niet zingen.
• In Westerbork was het zingen een vorm van dwang en vernedering.
• Vandaag voelt Poerim voor sommigen niet als een vanzelfsprekende tijd van lichtheid.


Toch blijft Poerim een herinnering dat vernietiging nooit het laatste woord heeft.


De toekomstverwachting 

Ik verwijs naar een messiaanse hoop: dat de uiteindelijke vreugde pas volledig zal zijn wanneer de Messias komt, wanneer kwaad wordt weggenomen, wanneer het Loofhuttenfeest — Sukkot — in zijn volle profetische betekenis gevierd wordt.


In die visie is Poerim een voorproef, geen eindpunt. Een herinnering dat redding mogelijk is, maar dat de wereld nog niet heel is.


Vasten als houding van verwachting

Ik eindigt met: “En nu vasten we.” Dat is een krachtige gedachte.

Vasten als:
• erkenning van gebrokenheid,
• solidariteit met wie lijdt,
• verlangen naar verlossing,
• voorbereiding op toekomstige vreugde.


Het is precies de beweging die ik beschrijft: van dreiging naar hoop, van hoop naar vreugde — maar nog niet nu.


Bid voor de vrede van Jeruzalem!

De oproep “Bid voor de vrede van Jeruzalem” (Psalm 122:6) krijgt profetisch gezien een veel diepere lading dan alleen een wens voor rust in het Midden-Oosten. In de Bijbelse profetie is vrede in Jeruzalem verbonden met drie grote lijnen: Gods aanwezigheid, de toekomst van Israël, en de komst van de Messias.


Wat “vrede voor Jeruzalem” profetisch betekent

De Bijbel gebruikt shalom niet alleen als “geen oorlog”, maar als:

heelheid — herstel van wat gebroken is

gerechtigheid — het recht van God dat zichtbaar wordt

aanwezigheid van God — de stad waar Zijn Naam woont

messiaanse vrede — de vrede die alleen de Messias volledig brengt


Daarom is bidden voor Jeruzalem bidden voor Gods plan in de wereld.


Profetische lijnen die hierbij meespelen

Er lopen in de Schrift drie grote profetische thema’s samen:


Strijd rondom Jeruzalem 

Profeten als Zacharia spreken over een tijd waarin de volken zich tegen Jeruzalem keren (Zach. 12–14). De stad wordt een “lastige steen” voor de volken.


Bewaring van het volk Israël 

Ondanks dreiging en vijandschap belooft God dat Israël nooit volledig vernietigd zal worden (Jer. 31:35–37).


De komst van de Messias als Vredevorst 

Uiteindelijk komt vrede wanneer de Messias Zijn voeten op de Olijfberg zet (Zach. 14:4) en Zijn koninkrijk van vrede vestigt (Jes. 2:2–4).


Daarom is bidden voor Jeruzalem altijd ook bidden voor de komst van Gods Koninkrijk.


Waarom dit gebed nu zo geladen voelt

Mijn eerdere woorden over Poerim, ballingschap, dreiging en hoop raken precies aan dit punt: het Joodse volk leeft vaak tussen dreiging en belofte.


Vandaag is dat niet anders. Daarom krijgt het gebed voor Jeruzalem een dubbele toon:

Voorbede — dat onschuldigen beschermd worden, dat kwaad wordt tegengehouden.


Verwachting — dat God Zijn beloften vervult en Zijn vrede brengt.


Inkeer — zoals bij Poerim: eerst vasten, dan vreugde.

Het is een gebed dat zowel nu als toekomst omvat.


Hoe zo’n gebed er profetisch uitziet

Niet als een politiek gebed, maar als een gebed dat zich richt op Gods hart: 

Dat Jeruzalem een plaats van gerechtigheid wordt.

Dat vijandschap wijkt en mensenlevens gespaard blijven.

Dat Israël en de volken God zullen erkennen.

Dat de Messias komt en Zijn vrede vestigt.


Het is bidden dat Gods wil zichtbaar wordt in een wereld die nog gebroken is.


De diepste hoop

De echte, volledige vreugde komt wanneer de Messias terugkeert en Sukkot in zijn volheid wordt gevierd. 

Tot die tijd blijft het gebed voor Jeruzalem een gebed van verwachting, trouw en hoop.
