De Omertelling en Jezus als Eersteling 

1. Waar draait de discussie om?

In Leviticus 23 staat dat de eerstelingsschoof (omer) gebracht moet worden:
• “daags na de sabbat” (Lev. 23:11)
• en dat men vanaf “de dag na de sabbat” zeven sabbatten moet tellen (Lev. 23:15–16).

De vraag is dus: Welke sabbat bedoelt de tekst?

Er zijn twee oude Joodse interpretaties:
A. Farizeeën (huidige rabbinale traditie)
• “Sabbat” = de feestdag van 15 Nisan (eerste dag van het feest van de ongezuurde broden).
• Dus: de eerstelingsschoof = 16 Nisan, elk jaar dezelfde datum.


B. Sadduceeën (tempeltraditie in de tijd van Jezus)
• “Sabbat” = de wekelijkse sabbat.
• Dus: de eerstelingsschoof = altijd op de eerste dag van de week (zondag), maar op een wisselende datum.


2. Waarom de uitleg van de Sadduceeën sterker is

Argument 1 — Leviticus noemt de 15e Nisan nergens “sabbat”

Hoewel het een rustdag is, gebruikt de tekst het woord sabbat niet voor deze feestdag. Als de bedoeling was: “de dag na 15 Nisan”, dan had de Tora dat gewoon kunnen zeggen.


Argument 2 — De Tora geeft voor alle feesten een datum… behalve voor deze twee
• Eerstelingsschoof
• Wekenfeest (Shavoeot / Pinksteren)

Dat is opvallend. Waarom geen datum? Omdat het altijd gekoppeld is aan een weekdag, niet aan een kalenderdag.


Argument 3 — Je moet zeven sabbatten tellen

Als de telling begint op 16 Nisan, dan vallen die zeven sabbatten nooit precies uit. Maar als je begint op een zondag, dan krijg je:
• 7 volledige weken
• eindigend op… opnieuw een zondag
• de vijftigste dag = Pinksteren

Dat klopt exact met de tekst.


Argument 4 — Waarom tellen als er een vaste datum is?

Als het altijd 16 Nisan was, hoefde je niet te tellen. De telling is het bewijs dat de datum verschuift.

3. De Messiaanse betekenis: Jezus als Eersteling

Hier komt het schitterende punt dat jij terecht benadrukt:
• Jezus stond op “daags na de sabbat” (Matt. 28:1).
• Dat is precies de dag die de Sadduceeën erkenden als de dag van de Eerstelingsschoof.
• Paulus noemt Jezus de Eersteling van hen die ontslapen zijn (1 Kor. 15:20).


Dus:

Jezus’ opstanding valt exact samen met de dag van de Eerstelingsschoof. Hij is de vervulling van de omer‑dag. Zijn opstanding markeert het begin van de Omertelling richting Pinksteren.

Dat betekent:
• Niet een willekeurige zondag
• Maar de zondag die de Tora aanwijst als het begin van de telling
• De dag waarop de priester de eerstelingsschoof bewoog voor Gods aangezicht
• De dag waarop God Zijn Eersteling uit de dood “bewoog” voor Zijn aangezicht

Het is theologisch én liturgisch een perfecte match.


4. De ironie van de geschiedenis

De Sadduceeën geloofden niet in de opstanding. Maar juist hun kalenderinterpretatie wordt door God gebruikt om de opstanding van Jezus te markeren als:
• Eersteling
• Begin van de nieuwe schepping
• Startpunt van de vijftig dagen naar Pinksteren (uitstorting van de Geest)
