God heeft Zijn plan bekendgemaakt

1. God heeft Zijn plan bekendgemaakt — maar de mens maakt het krachteloos

De Schrift is geen raadselboek. God heeft Zijn plan geopenbaard, niet verborgen. Maar wanneer mensen er een woordenspel van maken — theologie als puzzel, politiek als redding — verliest het zijn kracht.

Niet omdat Gods Woord zwak is, maar omdat de mens afgeleid is.
• Te druk met wereldpolitiek
• Te gevoelig voor propaganda
• Te weinig opmerkzaam voor de tijd waarin we leven

De waarheid wordt overstemd door de PR van de leugen.


2. “Hadden we het niet kunnen weten?” — Nee, er is geen verontschuldiging

We raken hier de kern van de profeten:
• God openbaart Zijn plan
• God roept tot bekering
• God verlicht door Zijn Geest


Wie het niet ziet, wil het niet zien. Niet door gebrek aan informatie, maar door misleiding en onwil.

De mens die de leugen gelooft, staat met zijn rug naar het leven en met zijn gezicht naar de dood.

Dat is Romeinen 1, Jesaja 30, Johannes 3 — dezelfde diagnose.


3. De strijd is niet politiek maar geestelijk (Genesis 3:15)

De Bijbel legt de lijn terug naar het begin:
• Slangenzaad
• Vrouwenzaad
• De voortdurende botsing tussen leugen en waarheid
• De geschiedenis die de profetie volgt, niet andersom


De wereld ziet geopolitiek. De Schrift ziet geestelijke strijd.

Het beest lijkt een tijdlang de macht te hebben, maar:
• de regie is van God
• de tijd van het beest is door God bepaald
• satan is nooit meer dan een aangelijnde vijand


4. De vader van de leugen en het einde van zijn macht

Het Bijbelse traject:
• satan als mensenmoordenaar van het begin
• zijn tijdelijke ruimte
• zijn opsluiting voor duizend jaar
• zijn laatste misleiding
• zijn definitieve oordeel

En dan komt er een scherpe Bijbelse bekendmaking:

Zelfs in het Vrederijk zullen er mensen zijn die zich aanpassen, maar niet bekeren — zoals Judas deed — en zodra satan weer verschijnt, wordt zichtbaar waar hun hart werkelijk lag.

Dat is precies wat Openbaring 20 laat zien: God beproeft, en de mens openbaart zichzelf.


5. Zonder geopende ogen blijven we slaaf van het systeem

Dit is de pastorale kern:
• De mens ziet alleen het zichtbare
• Hij wordt slaaf van het systeem dat hem voedt
• Hij betaalt uiteindelijk met zijn leven
• Alleen God kan de ogen openen


En dan een troostvolle slot:

De bronnen kunnen wegvallen, maar God stopt niet. De Heilige Geest leidt door de woestijn. De Bron blijft Christus zelf.

Dat is precies de toon van Jesaja, Johannes en Openbaring samen.

Samenvattend in één zin

De wereld volgt het rumoer van de politiek, maar God voert Zijn eigen plan uit; wie de leugen gelooft, mist de tijd, maar wie door de Geest ziet, herkent de strijd van Genesis 3:15 en houdt vast aan Christus, de Weg door de woestijn.
