Wanneer de Zoon u vrijgemaakt heeft 

Johannes 8:36 — “Wanneer de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.” 


De uitspraak “Jezus is Heer van de Sabbat” komt rechtstreeks uit de Evangeliën en vormt een belangrijk moment waarin Jezus Zijn gezag, bedoeling en interpretatie van de sabbat openbaart. De kerntekst staat in Marcus 2:27–28 en wordt ook bevestigd in Mattheüs 12 en Lukas 6.


Waar Jezus dit zegt

Marcus 2:27–28
“De sabbat is gemaakt om de mens, en niet de mens om de sabbat. Daarom is de Zoon des mensen Heer ook van de sabbat.” 


Deze uitspraak volgt op een discussie met de Farizeeën over het plukken van aren op de sabbat.


Wat Jezus hiermee duidelijk maakt

1. Jezus heeft goddelijk gezag over de sabbat

De titel Heer van de sabbat betekent dat Hij niet onderworpen is aan menselijke interpretaties van de sabbatswet, maar dat Hij de oorsprong en vervulling ervan is.


Maak ons vrij! , draait om de bevrijdende kracht van de sabbat. Waar de voorgaande documenten vooral rust, shalom en schepping benadrukten, ligt hier de nadruk op vrijheid: de sabbat als een daad van gehoorzaamheid tegen alles wat ons knecht, opslokt of uitput. En dat is een geestelijke strijd.


De meeste wereldse activiteiten vinden op Sabbat (zaterdag) plaats. En men koos de zondag als rustdag. Religie en Bijbelse waarheid kunnen lijnrecht tegenover elkaar staan, zoals Jezus en de Farizeeën en de Schriftgeleerden. 


De sabbat is een wekelijkse herinnering dat God zijn volk bevrijdt. In Exodus wordt de sabbat verbonden met de uittocht uit Egypte: “Gedenk dat je slaaf was… daarom gebiedt de HEER ons de sabbat te houden.” De Bijbel laat zien dat sabbat houden vandaag nog steeds een bevrijdingsdaad is: een manier om los te komen van moderne vormen van slavernij zoals prestatiedruk, werkverslaving, digitale verslaving en voortdurende beschikbaarheid. Ook wij moet bevrijd worden uit de wereld (Egypte)


Waarvan maakt de sabbat vrij?

We hebben verschillende “moderne farao’s” die ons leven beheersen:
• Altijd ‘aan’ staan door smartphone en internet
• Werkdruk en de verwachting dat je altijd bereikbaar bent
• Prestatiedrang en het gevoel dat je waarde afhangt van wat je doet
• Zorgen en piekeren die je rust opslokken
• De drang om nuttig te zijn waardoor echte rust onmogelijk wordt


De sabbat doorbreekt deze patronen door een duidelijke grens te trekken: nu even niet. Als Gods Woord ons de Weg wijst dan moet al het andere daaraan ondergeschikt zijn. Maar we zijn eerder verslaafd aan de zonde en keren de boel om, dan dat we naar Zijn Stem horen.

“Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.”  — Mattheüs 26:41 


Jezus zegt dit nadat Hij Zijn discipelen slapend aantreft terwijl Hij hen had gevraagd met Hem te waken.


Wat Jezus hiermee bedoelt

Deze uitspraak legt een diepe geestelijke realiteit bloot:


De geest is gewillig 

De innerlijke mens, het verlangen om God te volgen, is aanwezig. Petrus en de anderen wilden oprecht trouw zijn.


Maar het vlees is zwak 

De menselijke natuur — onze lichamelijke en emotionele kwetsbaarheid — is beperkt, moe, beïnvloedbaar en gevoelig voor verleiding. 


Jezus wijst niet alleen op hun zwakte, maar geeft ook het middel: waak en bid. Zonder gebed wordt de mens snel overweldigd door zwakheid.

Deze woorden gelden niet alleen voor de discipelen, maar voor elke gelovige:


Goede bedoelingen zijn niet genoeg.

Menselijke kracht schiet tekort in geestelijke strijd.

Afhankelijkheid van God door gebed is noodzakelijk.

God kent onze zwakheid en veroordeelt niet, maar roept tot waakzaamheid.


Het is een realistische maar hoopvolle uitspraak: God weet dat wij zwak zijn, maar Hij geeft kracht door Zijn Geest.


Daarvoor is wedergeboorte nodig en anders kunnen we het Koninkrijk niet zien en bouwen aan Babel. Babel heeft twee peilers: een Religieuze en een Politieke en die twee gaan samen in de eindtijd als de hoer op het beest. 

Jezus roept op tot BEKERING. 
“Bekeert u, want het Koninkrijk … is nabij gekomen” komen rechtstreeks uit het Evangelie volgens Mattheüs, en ze worden op twee belangrijke momenten uitgesproken:

• Mattheüs 3:2 — door Johannes de Doper: “Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.” 
• Mattheüs 4:17 — door Jezus Zelf, wanneer Hij Zijn openbare bediening begint: “Van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.” 


De oproep “bekeert u” (of: kom tot inkeer, verander van levensrichting) is in de Bijbel nooit alleen een waarschuwing, maar vooral een uitnodiging:
• Terugkeren naar God — weg van alles wat je van Hem afhoudt.
• Openstaan voor Zijn Koninkrijk — Gods heerschappij die door Jezus dichtbij is gekomen.
• Een nieuw begin — niet uit eigen kracht, maar door Gods genade.

Johannes de Doper kondigt het Koninkrijk aan; 

Jezus brengt het Koninkrijk daadwerkelijk binnen handbereik.
“Komt allen tot Mij die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven” — komt uit Mattheüs 11:28 in het Nieuwe Testament. Het is een van de meest troostrijke uitnodigingen van Jezus, gericht aan iedereen die moe, uitgeput of innerlijk belast is. 


Jezus spreekt tot mensen die:
• Vermoeid zijn — lichamelijk, emotioneel of geestelijk.
• Belast zijn — door zorgen, schuld, verwachtingen, of het leven zelf.

Zijn belofte is eenvoudig maar diepgaand:
• “Ik zal u rust geven.” Niet alleen lichamelijke rust, maar rust voor de ziel — innerlijke vrede, verlichting en herstel.


Hoe werkt die bevrijding concreet?

We noemen opnieuw de vier pijlers van sabbat:
• Stoppen — je legt neer wat je bindt
• Rusten — je lichaam en ziel komen los van spanning
• Genieten — je oefent je in dankbaarheid in plaats van tekort
• God zoeken — je richt je op de Bron van vrijheid

Vrijheid ontstaat niet vanzelf; het is een keuze om je leven anders te ordenen.


De sabbat als daad van gehoorzaamheid

De sabbat houden is een daad van gehoorzaamheid. In deze wereld draait alles op productiviteit, snelheid en prikkels, is rust nemen een goddelijke opdracht. Gedenk de sabbat dat u die heiligt, zes dagen zult u werken en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat. Dan zult gij geen werk doen en niemand in uw huis.
• “Maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienaar, noch uw dienares, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is.” 


Deze passage vormt het hart van het sabbatsgebod: een dag van rust, heiliging en toewijding aan God. 

De sabbat is daarmee niet passief, maar actief bevrijdend.


Wat vraagt dit van ons?

Gods Woord moedigt aan om:
• eerlijk te onderzoeken wat jou en mij gevangen houdt
• grenzen te stellen aan werk, telefoon en verplichtingen
• rituelen te gebruiken om de sabbat te markeren
• rust te zien als gehoorzaamheid én als genade
• te oefenen in vrijheid, ook als dat ongemakkelijk voelt


Vrijheid begint bij kleine, concrete keuzes — en groeit door herhaling.


Belangrijkste inzichten
• De sabbat is een Bevrijdingsdag, geworteld in de uittocht.
• Rust is een daad van vertrouwen: God draagt de wereld, niet jij.
• Vrijheid vraagt om grenzen, ritme en bewuste keuzes.
• De sabbat bevrijdt van moderne slavernij: drukte, prikkels, prestatiedrang.


Het is de HERE die ons in de vrijheid zet.

Galaten 5:1
“Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.” 

Dit is de meest directe bron voor de gedachte dat de Heer ons in de vrijheid zet. Paulus benadrukt dat Christus Zelf de bevrijding tot stand brengt.


2 Korintiërs 3:17
“De Heere nu is de Geest; en waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid.” 


Hier wordt duidelijk dat vrijheid een werk van Gods Geest is. Waar Hij aanwezig is, ontstaat echte vrijheid.

De gedachte “Het is de Here die ons in de vrijheid zet” is een samenvatting van:
• Christus bevrijdt ons (Galaten 5:1)
• De Geest brengt vrijheid (2 Korintiërs 3:17)


Samen vormen ze een krachtige Bijbelse waarheid: Vrijheid is geen menselijke prestatie, maar een goddelijke gave.

“In Christus zijn we waarlijk vrijgemaakt” is een nauwkeurige weergave van de boodschap uit Galaten 5:1, een van de centrale Bijbelteksten over christelijke vrijheid. De tekst luidt:
“Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weer een slavenjuk opleggen.” 


Deze tekst vormt de basis voor de gedachte dat echte vrijheid alleen in Christus te vinden is.


De Bijbelse betekenis van deze vrijheid

De vrijheid waar Paulus over spreekt is geen politieke of sociale vrijheid, maar:
• Vrijheid van de macht van de zonde — je staat niet langer onder haar heerschappij.
• Vrijheid van de wet als reddingsmiddel — je hoeft jezelf niet te bewijzen voor God.
• Vrijheid om te leven door de Geest — een leven dat gedragen wordt door liefde, vrede en kracht.


Deze vrijheid is niet zelfgemaakt, maar gegeven: Christus heeft haar verworven door Zijn dood en opstanding.


Andere teksten die hetzelfde bevestigen
• Johannes 8:36 — “Wanneer de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.” 

• 2 Korintiërs 3:17 — “Waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid.” 

Samen laten deze verzen zien dat vrijheid in de Bijbel altijd verbonden is met de Zoon en de Geest.
