Mensen die operators worden van systemen die ze zelf niet meer begrijpen, terwijl de werkelijkheid van Gods schepping uit beeld raakt. 

1. De technische werkelijkheid: verbonden, maar vervreemd

De brug van een modern zeeschip is een netwerk:

· alle apparatuur gekoppeld

· satellietverbinding als zenuwstelsel

· bediening op afstand mogelijk

· mens wordt toezichthouder, niet meer stuurman

Het lijkt efficiënt, maar het heeft een prijs: de mens raakt los van de fysieke werkelijkheid. Hij ziet geen golven meer, maar schermen. Hij voelt geen trillingen van het schip, maar leest data. Hij vertrouwt niet op ervaring, maar op algoritmen.

“Alles is los komen te staan van de werkelijkheid, d.w.z. van Gods schepping.”

2. De geestelijke werkelijkheid: autonomie zonder anker

Wanneer techniek de werkelijkheid vervangt, gebeurt er geestelijk iets gevaarlijks:

· de mens wordt operator van een systeem dat hij niet meer beheerst

· afhankelijkheid verschuift van Schepper naar systeem

· verantwoordelijkheid vervaagt

· waarneming wordt gefilterd door schermen, niet door wijsheid

Het is de oude verleiding van de slang in een moderne jas: “Je zult als God zijn.” Maar dan zonder aarde onder de voeten, zonder adem van God, zonder relatie.

3. De profetische werkelijkheid: een wereld die losraakt van de Schepper

We zien het patroon dat door de Schrift heen loopt:

· Babel bouwt systemen die de mens verheffen

· de Mammon regeert via handel, controle en afhankelijkheid

· mensen worden slaven van een netwerk dat hen belooft te dienen

· de geestelijke strijd uit Genesis 3:15 gaat door in digitale vorm


De mens die alleen nog schermen ziet, verliest zicht op:

· de Schepper

· de schepping

· zijn eigen ziel

En precies daar wordt hij kwetsbaar voor misleiding.


4. De tegenbeweging: terug naar de werkelijkheid van God

Gods Woord wijst op een weg terug:
· herstel van waarneming: zien wat echt is
· herstel van afhankelijkheid: vertrouwen op God, niet op systemen
· herstel van roeping: levende stenen, geen operators
· herstel van wijsheid: niet de kennis van goed en kwaad, maar de levensboom


De mens die weer verbonden raakt met Gods werkelijkheid — aarde, adem, licht, tijd, gemeenschap — wordt vrij van de illusie van controle.

