liefde en wet zijn geen tegenpolen, maar twee kanten van dezelfde werkelijkheid.  Maar die twee worden uit elkaar worden getrokken. 
1. Liefde zonder Gods Wet wordt sentimentaliteit
Wanneer de Bijbel spreekt over liefde, gaat het nooit om een vaag gevoel of een humanistisch ideaal. Jezus zegt zelf:
“Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht.” (Johannes 14:15)

Met andere woorden: liefde die niet gehoorzaam is, is geen liefde volgens de Schrift.
· Gods Wet laat zien wat liefde concreet betekent.

· Zonder die Wet blijft er een soort “liefde” over die vooral draait om het ik, niet om God.

· Een liefde die harmonie belooft, maar in werkelijkheid de band tussen God en mens doorsnijdt.
2. Na de zondeval is de menselijke liefde verdraaid
Je benoemt terecht dat de liefde van de mens na de zondeval niet neutraal is.

· Ze is naar binnen gekeerd.

· Ze zoekt zichzelf.

· Ze wil bepalen wat goed en kwaad is.

Dat is precies het oeroude patroon van Genesis 3: de mens wil als God zijn.
Daarom zie je vandaag vormen van “liefde” die:

· geen respect hebben voor het leven

· Gods naam willen wissen

· de mens centraal zetten

· een pseudo-Christus presenteren die niets meer vraagt, niets meer oordeelt, niets meer heiligt

Dat is geen liefde, maar misleiding.
3. De wereld haat de liefde die wél van God komt
Johannes 15 zegt het onomwonden: de wereld haat wat van Christus is.
Waarom?

Omdat echte liefde:

· waarheid spreekt

· grenzen stelt

· heiligheid vraagt

· de mens niet vleit maar verandert

De wereld wil een liefde die niets kost en niets vraagt. Maar de liefde van Christus vraagt bekering, gehoorzaamheid, zelfverloochening.

Daarom botst het.
4. De tekenen van de tijd
Een verwijzing naar de profetieën is herkenbaar. Wie de Schrift serieus neemt, ziet:

· toenemende wetteloosheid

· toenemende verwarring

· toenemende zelfverheffing van de mens

· toenemende duisternis die zich voordoet als licht

Paulus zegt in 2 Thessalonicenzen 2 dat de wetteloosheid zich openbaart voordat Christus terugkomt. Jezus zegt in Mattheüs 24 dat de liefde van velen zal verkillen omdat de wetteloosheid toeneemt.

Dat is precies wat de Bijbel zegt.
5. “Gij geheel anders”
En dan komt het evangelie: Jullie zijn anders, want jullie hebben Christus leren kennen.
Dat is geen arrogantie, maar roeping.

· Niet meegaan met de cultuur

· Niet meegaan met de pseudo-liefde

· Niet meegaan met de wetteloosheid

· Niet meegaan met de doodscultuur

Maar:
· blijven in Christus

· blijven in Zijn liefde

· blijven in Zijn geboden

· blijven in Zijn Woord
Dat is geen kramp, maar vrijheid. Geen last, maar leven.
6. Eerst de nacht, dan de morgen
De Bijbel is realistisch: het wordt donkerder voordat het licht wordt.
Maar het licht komt.

· Christus komt

· Recht komt

· Waarheid komt

· Leven komt

De nacht is niet het einde. De morgen is al beloofd.

