Jezus wederkomst & tekenen der tijden


Jezus’ wederkomst: De discipelen vroegen naar Zijn komst, en Jezus wees hen op de tekenen der tijden. Volgens de Schrift komt eerst de grote afval wat resulteert in de grote verdrukking en de komst van de antichrist.

• Gebrek aan geestelijk onderscheid: Net zoals Israël de tekenen bij Zijn eerste komst niet herkende, zo missen velen vandaag de geestelijke signalen van afval en misleiding. Veel prediking gaat eraan voorbij.
• Misleiding door een valse verwachting: De komst van de antichrist en het Duizendjarig vrederijk wordt ten onrechte verzwegen en men suggereert dat de nieuwe hemel en aarde terstond aanbreekt. Hiermee wordt de oproep tot heiliging verwaarloosd. Maar zonder heiliging zal niemand God zien.


1 Johannes 3:2 Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen. Maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.


1 Johannes 3:3 En een iegelijk, die deze hoop op Hem heeft, die reinigt zichzelven, gelijk Hij rein is. 

• Profeten worden genegeerd: In plaats van te luisteren naar de profeten speculeert men over politiek. Toch leven we in bijzondere tijden, vooral sinds de terugkeer van Israël in 1948.


1 Thessalonicenzen 5:19–21
“Blus de Geest niet uit. Veracht de profetieën niet, maar toets alles en behoud het goede.”

profetie hoort niet weggewuifd te worden, maar getoetst en bewaard waar het in overeenstemming met de Schrift is.
 

1 Thessalonicenzen 5:19–21
“Blus de Geest niet uit. Veracht de profetieën niet, maar toets alles en behoud het goede.”


Openbaring 19:10
“Het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie.”


Romeinen 13:11
“U weet immers de tijd: het is nu de ure om uit de slaap te ontwaken.”


Openbaring 3:15-16
15 Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet; och, of gij koud waart, of heet!

16 Zo dan, omdat gij lauw zijt, en noch koud noch heet, Ik zal u uit Mijn mond spuwen.

Het is een oproep tot bekering!


• Ezechiël 37: Israël keerde ongeestelijk terug — als dorre doodsbeenderen. God laat Ezechiël zien dat Hij hen weer tot leven zal brengen. Volgens de Bijbel zitten we midden in dat proces.

• Laodicea‑houding: Veel christenen verklaren Israël dood, maar zien hun eigen geestelijke dood-zijn niet. Ze lijken op de gemeente van Laodicea: men denkt te leven, maar is geestelijk blind.

• Religie boven Christus: De kerk wordt als instituut centraal gezet, terwijl Christus naar de achtergrond verdwijnt. Men preekt wel over een messias, maar vaak over een valse messias die religies wil verenigen.

• Woordenkramers: Veel verkondigers zijn volgens de Bijbel “woordenkramers”: ze verkopen leerstellingen als marktkooplui en binden mensen aan zichzelf in plaats van aan God.

• Bijbelse waarschuwingen: De Schrift waarschuwt voor valse profeten, valse herders en valse leer. Zoals Israël afstand moest nemen van Korach, zo moeten gelovigen zich losmaken van misleiding.

• Eindtijd en oordeel: God zal in de eindtijd opstandelingen oordelen. Wie geen zicht heeft op de geestelijke strijd, spreekt wel over allerlei thema’s maar mist de weg. Ze zijn als blinde wegwijzers.

• Antichrist als eindtijd‑farao: De antichrist zal zich als messias voordoen, religies met vleierijen en uiteindelijk dwingen tot eenheid en ware gelovigen in Christus vervolgen en doden. (de hoer op het beest) Toch zal in die verdrukking de grootste Exodus Israël plaatsvinden: Israël komt tot zijn bestemming.

• Israël als hoofd van de volkeren: Dan zal de Wet uitgaan vanuit Sion. Wie Israël zegent, wordt gezegend; wie Israël vervloekt, wordt vervloekt.

• Oproep tot bekering en heiliging: Ook Israël moet zich bekeren. Alle volgelingen van Christus worden beproefd, verdrukt en gehaat — iets waarover in veel moderne prediking wordt gezwegen.
• Een andere Jezus: Er wordt vaak een pseudo‑Jezus verkondigd, niet de Jezus van de Schriften. De profeten hebben hierover gesproken, en Openbaring laat dit duidelijk zien.


Vroeger preekte men vaak in drie punten en ik noem drie punten uit de Schriften:


Genesis 1:1-2 

1 In het begin schiep God hemel en aarde.

2Maar de aarde was nog ongeordend en leeg, over de wereldzee heerste duisternis, en Gods Geest zweefde over de wateren.


Johannes 1:1-5

1 In het begin was het Woord; En het Woord was bij God, En het Woord was God;

2 Het was bij God in het begin.

3 Alles is door Hem ontstaan; En zonder Hem is niets ontstaan.

4 In wat bestond, was Hij het leven, En het Leven was het licht der mensen;

5 Het Licht schijnt in de duisternis, Maar de duisternis nam het niet aan.


Openbaring 22:14-21

14 Zalig zij, die hun klederen wassen, Om recht te verkrijgen Op de Boom des Levens, En door de poorten de Stad mogen binnengaan.

15 Maar naar buiten, de honden, De tovenaars en ontuchtigen, De moordenaars en de afgodendienaars, En al wie de leugen liefheeft en spreekt!

16 Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, Om u dit alles te betuigen ten behoeve van de Gemeente. Ik ben Davids Wortel en Spruit; De lichtende Morgenster!

17 En de Geest en de Bruid zeggen: "Kom!" En hij, die het hoort, zegge: "Kom!" Wie dorst heeft, hij kome! Wie wil, neme het water des Levens, om niet!

18 Ik betuig aan ieder, die de woorden hoort van de profetie van dit boek: Zo iemand er iets aan toevoegt, dan zal God hèm toevoegen de plagen, die in dit boek staan geschreven.

19 En zo iemand iets afneemt van de woorden van dit boek der profetie, dan zal God hèm afnemen zijn deel van de Boom des Levens, en van de heilige Stad, waarvan geschreven staat in dit boek.

20 Hij, die dit alles betuigt, Hij zegt: Ja, Ik kom haastig! "Amen! Heer Jezus, kom!"

21 De genade van den Heer Jezus


Shalom!
