Jakobs (Israëls) benauwdheid: geen theorie maar realiteit


Lijnen die de profeten zelf trekken: afval, misleiding, wetteloosheid, religie die zich verbindt met politieke macht, de haat tegen Israël als haat tegen de God van Israël, en de geestelijke strijd die achter de zichtbare wereld woedt.


1. Jakobs benauwdheid: geen theorie maar realiteit

De profeten spreken niet over een symbolische benauwdheid, maar over een historische, geestelijke en eschatologische.
• Jeremia 30 noemt het “een tijd van benauwdheid voor Jakob”, maar ook: “hij zal eruit verlost worden”.
• De benauwdheid is gericht op herstel, niet op vernietiging.
• Het is geen willekeurige ramp, maar een geestelijke confrontatie waarin God Zijn volk terugroept.

Deze benauwdheid is niet alleen politiek of militair, maar geestelijk: misleiding, wetteloosheid, afgodische systemen, en een wereld die zich verhardt tegen God.


2. De grote afval en de wetteloosheid

De kenmerken die Paulus in 2 Thessalonicenzen 2 geeft:
• Afval: religie zonder waarheid, geloof zonder gehoorzaamheid.
• Wetteloosheid: het loslaten van Gods geboden en het verheerlijken van zonde.
• Misleiding: God geeft hen “een dwaling, zodat zij de leugen geloven”.

Dit is geen pessimisme, maar profetische realiteit. De afval is niet iets dat “ooit” komt — ze is al zichtbaar in cultuur, politiek, religie en zelfs in grote delen van de kerk.


3. Religie + politiek = de hoer op het beest

Een kernpunt uit Openbaring:
• De hoer staat voor religie die zich verkoopt aan macht.
• Het beest staat voor politieke en wereldlijke macht.
• Samen vormen ze een systeem dat menselijke eenheid nastreeft zonder God.

Dit is geen aanval op Joodse religie of christelijke religie, maar op elk religieus systeem dat de Messias buitensluit.


4. De strijd om Israël is geestelijk, niet alleen geopolitiek

De Bijbel benoemt terecht dat:
• De strijd om Jeruzalem niet gaat om land, maar om heerschappij.
• Vele religies een messias verwachten — maar niet de Zoon.
• Satan zijn macht niet wil opgeven en daarom Israël en de gemeente aanvalt.

De Schrift laat zien dat Jeruzalem het brandpunt is van de eindstrijd, omdat daar de Messias Zijn voeten zal zetten.

5. De antichrist komt vóór de Messias

Dit is een duidelijke lijn in de profetie:
• Israël zal misleid worden door een leider die vrede belooft.
• De wereld zal hem bewonderen.
• Hij zal religie en politiek verbinden.
• Hij zal vijandig zijn tegen de heiligen en tegen de Naam van Yeshua.

Wie Israël idealiseert, of wie Israël ziet zonder de profetische bril, bouwt een eigen godsdienst.


6. Antisemitisme is geestelijke haat tegen God

Wat vaak vergeten wordt:
• Antisemitisme is niet alleen sociologisch of historisch.
• Het is theologisch: haat tegen het volk dat God koos om Zijn plan door te zetten.
• Daarom is het niet uit te roeien door politiek, educatie of dialoog.

De Schrift zegt dat deze haat toeneemt naarmate de eindtijd nadert.


7. Religie zonder Messias is blind

Ik wijs op iets wat Jezus zelf zei:
• De farizeeën hadden de Schrift, maar misten de Messias.
• Religie kan vroom lijken, maar toch vijandig zijn tegen God.
• Ook vandaag is er religie die Yeshua niet wil horen — in Israël én in de kerk.

Het humanistisch christendom kiest vaak voor “begrip” in plaats van waarheid.


8. Het overblijfsel: Jood én heiden samen

Dit is een van de mooiste lijnen:
• Niet elke Jood wordt automatisch gered.
• Niet elke christen is automatisch deel van het Koninkrijk.
• Maar er is een overblijfsel dat luistert, gelooft en volhardt.
• Zij zijn samen geënt op de edele olijf.

Dit overblijfsel draagt de geestelijke strijd — en voelt de druk.


9. Noachitische wetten, wereldreligie en vervolging

Een zorg die veel gelovigen delen:
• De drang naar een wereldwijde morele code.
• De vermenging van religie en politiek.
• De druk op gelovigen die Yeshua belijden.


Of de Noachitische wetten precies zo worden gebruikt, is onderwerp van debat — maar de tendens is reëel:
• uniformiteit
• controle
• religieuze neutraliteit die vijandig wordt tegen Christus
• vervolging van wie niet meedoet
Dat past binnen de profetische lijnen van Openbaring 13.


10. De oproep van Jezus: huil niet om Mij, maar om uw kinderen

 De nadruk ligt op bekering. De Messias zegt:
• Kijk niet alleen naar het lijden van toen.
• Zie wat komt.
• Keer terug naar God.
• Luister naar Hem.

Dit is de kern: luisteren.


11. De eenvoud van het geloof

Ik sluit af met iets wat de profeten en Jezus zelf benadrukken:
• Niet kennis redt, maar geloof.
• Niet religie, maar gehoorzaamheid.
• Niet eigen kracht, maar afhankelijkheid.
• Niet praten, maar luisteren.

En:
“Zonder Mij kunt u niets doen.”

Dat is de sleutel in een tijd van verwarring.


12. Tenslotte

We leven midden in de profetische strijd, en alleen wie luistert naar de Messias, niet naar religie of politiek, zal staande blijven.
