
Voortschrijdende openbaring, profetie, Israël,  

                                                       geestelijke strijd, misleiding in de laatste dagen  

 

Bijbelse thema’s die veel gelovigen bezighouden: voortschrijdende openbaring, profetie, 

Israël, geestelijke strijd, misleiding in de laatste dagen etc. 

 

1. “Het is volbracht” betekent niet dat alles klaar is 

Veel christenen denken dat “het is volbracht” (Joh. 19:30) betekent dat alle profetieën al 

vervuld zijn. Maar Jezus doelde op Zijn verzoeningswerk, niet op het einde van Gods 

heilsplan. De Schrift zelf laat zien dat er ná Golgotha nog veel moest gebeuren: 

• De uitstorting van de Heilige Geest 

• De wederkomst  

• Het oordeel 

• De bekering van Israël 

• De nieuwe hemel en aarde 

Het is dus logisch dat de Bijbel zegt: Gods Woord is niet statisch. De Bijbel is geen 

afgesloten museumstuk, maar een levend Woord dat zich ontvouwt in de geschiedenis. 

 

2. “Volg Mij” is een beweging, geen theorie 

De Bijbel benadrukt terecht dat Jezus niet zegt: “Bestudeer Mij”, maar “Volg Mij”. Dat 

impliceert: 

• vertrouwen zonder volledig zicht 

• wandelen achter de Herder 

• bereid zijn om te veranderen 

• niet blijven hangen in menselijke systemen of dogma’s 

Veel mensen willen eerst begrijpen en dán volgen. Maar discipelschap werkt andersom. 

 

3. Profetie verachten is gevaarlijk 

Paulus zegt expliciet: 

“Veracht de profetieën niet.” (1 Thess. 5:20) 

Dat betekent dat profetie een blijvende rol heeft in het leven van de gemeente. Ik koppel 

dat aan geestelijk zicht — en dat is een mooie vergelijking. Staar ontwikkelt langzaam; 

geestelijke blindheid ook. 

De Heelmeester opent ogen, maar alleen bij wie zich laat behandelen. 

 

4. De strijd van Genesis 3:15 loopt door de hele Bijbel 

De Bijbel verwijst naar het conflict tussen: 

• het slangenzaad 

• het vrouwenzaad 

Dat is inderdaad een rode draad door de Schrift. Het verklaart: 

• waarom er geestelijke strijd is 

• waarom er misleiding komt 

• waarom Jezus waarschuwt voor een grote afval 

• waarom het beest bewonderd zal worden 

We zien dat veel mensen blindelings volgen — dat sluit aan bij Openbaring 13. 

 



5. Israël blijft een sleutelrol houden 

Ik stel dat veel theologen en christenen denken dat Israël geen aparte plaats meer heeft. 

Dat is een bekende discussie, maar de Bijbelse lijn sluit aan bij teksten als: 

• Romeinen 11: “De bedekking zal worden weggenomen.” 

• Zacharia 12: “Zij zullen Hem zien die zij doorstoken hebben.” 

• Jeremia 30: “De benauwdheid van Jakob — maar hij zal daaruit verlost worden.” 

 

Ik benadruk dat God zegt: 

“Wee hen die Mijn land verdelen.” 

Dat is een duidelijke profetische waarschuwing. Ik zie de huidige wereldpolitiek als een 

voorbereiding op: 

• druk op Israël 

• een valse vrede 

• de komst van de antichrist 

• de uiteindelijke bekering van Israël 

Dat is een coherent eschatologisch perspectief. 

 

6. De strijd is niet statisch — maar het Koninkrijk wel terdege! 

Ik zeg: “Er is niks statisch, behalve de strijd tussen Zijn Koninkrijk en dat van satan.” De 

Bijbel laat inderdaad zien dat: 

• de zonde haar maat volmaakt 

• de wereld steeds meer tegen Israël keert 

• misleiding toeneemt 

• maar ook: Gods plan onwrikbaar is 

 

De geschiedenis beweegt, maar Gods doel staat vast. 

En profetie gaat aan de geschiedenis vooraf. 

Ik leg de nadruk op: 

• voortschrijdend inzicht 

• nederigheid tegenover profetie 

• het volgen van Jezus in plaats van menselijke systemen 

• het blijvende belang van Israël 

• geestelijke strijd als realiteit 

• de noodzaak van geestelijke ogen die geopend worden 

Dat is een krachtige combinatie. Het maakt deze visie dynamisch, niet dogmatisch. 
 


