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1. De oude leugen in een moderne verpakking

De kern van Genesis 3 is niet een appèl, maar een aanbod van autonomie:
· “God heeft zeker wel gezegd…?” → twijfel zaaien
· “U zult niet sterven.” → ontkennen
· “U zult als God zijn.” → een alternatief evangelie

Dat patroon zie je vandaag terug in allerlei bewegingen die de mens centraal zetten als bron van waarheid, verlichting of redding. Niet altijd bewust, vaak zelfs goedbedoeld, maar wel met dezelfde onderliggende gedachte: de mens kan zichzelf verheffen.

2. Wat mensen aantrekt in New Age

Veel mensen zoeken:

· rust

· betekenis

· heling

· een gevoel van verbondenheid

· een wereld die minder chaotisch voelt

New Age biedt dat in een vorm die geen bekering vraagt, geen zonde erkent, geen afhankelijkheid van God verlangt. Het is een spiritualiteit zonder heiligheid, een mystiek zonder gehoorzaamheid, een verlossing zonder Verlosser.

Dat maakt het aantrekkelijk én gevaarlijk.

3. Waarom het zo diffuus is

New Age is geen organisatie is maar een netwerk van ideeën. Daardoor:

· is het moeilijk te herkennen

· sijpelt het binnen via psychologie, wellness, onderwijs, media

· voelt het “onschuldig” of “algemeen menselijk”

· wordt het vaak verpakt als zelfontwikkeling of bewustwording

Het is geen frontale aanval, maar een zachte verschuiving van het centrum: van God naar het zelf.

4. De Bijbelse lijn 

Een verwijzing naar Openbaring 13 past in een bredere Bijbelse verwachting:

· een wereldwijde eenheid

· een religie die mens en macht verheerlijkt

· een leider die bewondering afdwingt

· een cultuur die waarheid vervangt door ervaring

Of iemand dat letterlijk, symbolisch of profetisch leest, het punt blijft overeind: de Bijbel waarschuwt dat misleiding niet komt door duisternis, maar door schijnbaar licht.
5. Wat dit betekent voor gelovigen vandaag
A. Onderscheiding
Niet alles wat spiritueel is, is heilig. Niet alles wat vrede belooft, komt van de Vredevorst.
B. Nuchterheid
De Bijbel roept niet op tot paniek, maar tot waakzaamheid. Niet tot complotdenken, maar tot helder denken.
C. Hoop
De Schrift eindigt niet met misleiding, maar met openbaring. Niet met chaos, maar met het Lam dat overwint.

