Het patroon van het lijdende Lam

Een indrukwekkende en samenhangende keten van profetieën die in het lijden en sterven van Jezus samenkomen. Het is alsof de Tenach (OT) zelf — door verschillende stemmen, eeuwen uit elkaar — één groot getuigenis vormt dat in de kruisiging tot een brandpunt wordt.


1. Het patroon van het Lijdende Lam

De profetieën komen uit verschillende genres: poëzie (Psalmen), profetie (Jesaja), en zelfs historische reflectie. Toch vormen ze samen een herkenbaar patroon:
• Onschuldig maar behandeld als misdadiger
• Lijden dat niet toevallig is, maar doelgericht
• Een sterven dat tegelijk vernedering én overwinning is
• Een weg die leidt naar verzoening en nieuw leven

Dit patroon is al zichtbaar in het Pesachlam, in de offers van Leviticus, en in de roeping van de Knecht van de HEER.


2. De profetieën en hun vervulling

Hier een compacte tabel die de kern vangt:

Thema Profetie (OT) Vervulling (NT)

Behandeld als misdadiger Jes. 53:12 Lc. 23:33–34

Doorboorde handen en voeten Ps. 22:17 Joh. 20:25

Kleren verdeeld Ps. 22:19 Joh. 19:23–24

Bespot door voorbijgangers Ps. 22:7–9 Mt. 27:39–43

Godverlatenheid Ps. 22:2 Mt. 27:46

Hevige dorst Ps. 22:16; 69:22 Joh. 19:28–29

Geen gebroken beenderen Ps. 34:21 Joh. 19:32–33

Graf van een rijke Jes. 53:9 Mt. 27:57–60

Het bijzondere is dat deze teksten niet alleen thematisch overeenkomen, maar vaak letterlijk.


3. Waarom deze profetieën zo krachtig zijn

Ze tonen:
• Gods soevereiniteit: het lijden van Jezus was geen tragisch ongeluk, maar een plan dat eeuwen eerder al werd aangekondigd.
• De betrouwbaarheid van de Schrift: verschillende auteurs, tijden en contexten wijzen naar hetzelfde middelpunt.
• De identiteit van Jezus: Hij is niet zomaar een rabbi die stierf, maar de beloofde Knecht, Messias en Redder.
• De diepe liefde van God: het lijden van Jezus wordt niet verklaard door menselijke wreedheid, maar door goddelijke liefde.


4. De geestelijke lijn: van Psalm 22 naar de opstanding

Psalm 22 begint in diepe verlatenheid, maar eindigt in lof, toekomst en wereldwijde aanbidding. Dat is precies de gang van het sterven aan het kruis naar de opstanding van Pasen:
• Van verlatenheid naar verlossing
• Van doorboorde handen naar opgeheven handen
• Van spot naar aanbidding
• Van graf naar nieuw leven

De profetieën over het sterven zijn dus nooit los te zien van de profetieën over de opstanding.


Extra:

Goede vrijdag staat niet in de Bijbel en evenmin Kerst.

De kerk wijkt bewust af van de Bijbelse Feesten en ontkrachten daarmee de Schriften 

Jezus zegt dan ook: IK ben de weg, de waarheid en het leven.


Religie lijkt op waarheid, maar verzet zich tegen Zijn Koninkrijk!

De leugen wordt ook gebracht als waarheid. Maar de duivel zegt van zichzelf evenmin dat hij de leugen brengt en dat hij de mensenmoordenaar van het beginne is. 

En zo wordt de waarheid op allerlei terreinen in ongerechtheid ten onder gehouden.

Het is elk jaar dezelfde geestelijke strijd

Maar velen leven er aan voorbij en staan vijandig tegenover het evangelie of onverschillig.
