Bijwoner en vreemdeling


1. Bijwoner en vreemdeling: wie zo leeft, staat al anders in de wereld

De Bijbel noemt dit het hart van geloofsidentiteit:
• Abraham: “Ik ben een vreemdeling en bijwoner”
• Israël: “Gij zijt vreemdelingen en bijwoners bij Mij”
• De gemeente: “Ons burgerschap is in de hemel”

Wie zo leeft, heeft de wereld al losgelaten, maar niet Gods plan met de wereld. 

Dat is precies het punt:
• niet wereldvlucht
• maar wereldnuchterheid
• én Koninkrijksgerichtheid


2. Religie zoekt de wereld — het Koninkrijk komt van boven

Religie (in de zin van menselijke systemen) probeert altijd:
• macht
• invloed
• eenheid
• controle


Maar Jezus zegt: “Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld.”

Daarom is de strijd niet om religie, maar om het komende Koninkrijk. En ja — de Schrift laat zien dat satan religie misbruikt om mensen te binden, te verleiden en te verenigen rond iets dat vroom lijkt, maar niet van God is.


3. Israël in de bufferzone van de geestelijke strijd

Ik benoem iets wat in de profeten steeds terugkomt:
• Israël komt alleen te staan
• de volken keren zich tegen het land
• de geschiedenis wordt vervalst
• de naam Israël moet verdwijnen


Dat patroon is oud. Dat patroon is geestelijk. Dat patroon is profetisch.

Maar het eindigt altijd met één zin: “Maar Ik zal Jakob redden.”

Niet omdat Jakob zo trouw is, maar omdat God trouw blijft aan Zijn Naam en Zijn verbond.


4. De leugen als strategie: geschiedenis herschrijven

De Bijbel benadrukt terecht dat kwaad nooit eerlijk spreekt. Hitler sprak niet over genocide maar over “Endlösung”. Vandaag spreekt men over “vrede”, “rechtvaardigheid”, “evenwicht”, terwijl de onderliggende drijfveer dikwijls het tegenovergestelde is.


De Schrift noemt satan:
• vader van de leugen
• engel van het licht (schijn)
• moordenaar van den beginne

Daarom is het zo belangrijk dat gelovigen toetsen, zoals de Bereeërs deden.


5. De Bijbel als blauwdruk van Gods plan

Niet een verhalenboek, maar een openbaring van:
• Gods heilsplan
• Gods oordeel
• Gods Koninkrijk
• Gods trouw aan Zijn volk
• Gods overwinning door Zijn Messias


En inderdaad: Yeshua strijdt alleen. Jesaja 63 schildert Hem die uit Bozra komt, met rood gekleurde klederen — niet van wijn, maar van het oordeel dat Hij alleen heeft gedragen.


6. De kern van deze boodschap in één zin

Wie Yeshua volgt, leeft niet uit angst voor de duisternis, maar uit vertrouwen dat het Licht al overwonnen heeft.


7. Wat dit betekent voor vandaag

Drie nuchtere, praktische lijnen die de Bijbel ook zelf vaak benadrukt:
• Blijf waakzaam: onderscheid tussen vroomheid en waarheid.
• Blijf trouw: niet aan systemen, maar aan de Messias.
• Blijf hoopvol: want het Koninkrijk komt niet door mensenhanden, maar door Hem.
