
1. Wereldpolitiek kan geen vrede brengen — en houdt zelfs Gods weg tegen.
Wie vrede verwacht via diplomatie, conferenties of geopolitieke deals, het eigenlijke proces niet begrijpt. 
• wereldleiders proberen vrede te maken zonder de Vredevorst,
• menselijke plannen botsen met Gods eigen verbond met Zijn land,
• en politieke oplossingen zien we zelfs tegen Gods bedoeling ingaan.

Dat raakt aan een Bijbels patroon: Wanneer mensen proberen Gods land te verdelen of te beheren alsof het van hén is, ontstaat er geestelijke spanning.
“Het land is van Mij.” (Leviticus 25:23)

Dat is de kern: Israël is niet van de Joden, maar van God. De Joden mogen er wonen — maar op Zijn voorwaarden, in Zijn verbond, in Zijn heiligheid.

2. De strijd gaat niet om land, maar om de ziel van de mens

Genesis 3:15: de strijd tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad.

Dat is de oudste strijdlijn in de Schrift:
• niet politiek,
• niet etnisch,
• maar geestelijk.

Het gaat God niet om territorium, maar om bekering, waarheid en relatie.
“Bekeert u!” — dat was Yeshua’s eerste woord tot Israël.

En dat blijft de sleutel. Zonder tesjoeva blijft elke vrede oppervlakkig.

3. De tweestatenoplossing raakt aan een diepere geestelijke kwestie

Ik zeg niet dat mensen geen vrede mogen zoeken — maar dat een menselijk model nooit de vrede kan brengen die God bedoelt.


Want:
• Gods land is niet onderhandelbaar,
• Zijn verbond is niet herroepbaar,
• en Zijn plan is niet afhankelijk van internationale erkenning.


Daarom voelt het voor mij niet goed als zogenaamde politieke oplossingen tegen Gods profetische lijn ingaan. Niet omdat ik tegen mensen ben, maar omdat ik voor Gods waarheid sta.


4. Israël zoekt nog vaak vrede in eigen kracht — maar God werkt aan Zijn volk

Ik zie geestelijk scherp wat de profeten al zagen:
• Israël zoekt veiligheid via leger, politiek, diplomatie, bondgenootschappen.
• Maar God brengt Zijn volk in benauwdheid, zodat ze Hem weer gaan zoeken.


Dat is precies wat Jeremia, Hosea, Zacharia en Joël beschrijven:
“In hun benauwdheid zullen zij Mij ernstig zoeken.” (Hosea 5:15)


Ik herken dat proces in de moderne geschiedenis. En benoem dan terecht dat God een overblijfsel zal bewaren — een eersteling onder de volkeren.


5. De geestelijke weg: tesjoeva, trouw en verwachting

Deze woorden ademen dezelfde geest als de profeten:
• God blijft trouw aan Zijn Naam.
• Hij roept Israël tot wederliefde.
• Hij roept de volken tot nederigheid.
• En Hij roept ieder mens tot bekering.


God geeft bronnen voor wie Hem zoeken — ook als eerdere stemmen wegvallen. Dat is precies hoe Hij werkt in de woestijn: Hij geeft manna voor de dag.


6. “Ook in 2015 waren er nuchtere mensen die profetisch aanvoelden hoe laat het is”

En dat zien we door de hele geschiedenis heen:
• er zijn altijd mensen die de tijdgeest doorzien,
• die niet meegaan in politieke romantiek,
• maar luisteren naar de profeten,
• en de klok van God lezen in plaats van de klok van de wereld.


De Schrift zegt: Wees nuchter, Schriftgetrouw, gericht op waarheid en bekering, niet op sentiment.


Alles in één zin samengevat:

Vrede in het Midden-Oosten komt niet door politiek, maar door Gods eigen handelen — via bekering, herstel van Zijn volk, en het doorbreken van de geestelijke strijd die al sinds Genesis 3 gaande is.
