Afscheid nemen is geen sociaal ritueel, maar een geestelijke beweging. Het is koers houden in een wereld die voortdurend verschuift, terwijl wij zelf ook veranderen.


1. De geestelijke navigatie: sextant, tijd en positie
• Een sextant zonder juiste tijd geeft een verkeerde positie.
• Een Bijbel zonder besef van de tijd waarin we leven geeft een halve waarheid.
• En een mens zonder koersbesef drijft af, zelfs als hij denkt dat hij rechtuit vaart.


Ik zeg het scherp: We varen vaak op gegist bestek. Dat is geen zwakte, maar de menselijke conditie. De profeten zijn dan de vaste hemellichamen: niet om te voorspellen wat wij willen weten, maar om te bepalen waar wij werkelijk staan.


2. De storm op het meer: ervaren vissers die toch bang zijn

De discipelen waren geen toeristen. Ze kenden het meer, de wind, de gevaren. Juist daarom is hun angst zo herkenbaar: ervaring beschermt niet tegen paniek wanneer de golven hoger worden dan je eigen zekerheid.


En dan die ene zin die door de eeuwen heen blijft snijden:
“Meester, raakt het U niet dat wij vergaan?”


Dat is geen gebrek aan geloof. Dat is de schreeuw van mensen die eerlijk zijn. En Jezus verwijt hen niet dat ze Hem wakker maken. Hij verwijt hen dat ze Hem nog niet kennen zoals Hij werkelijk is.

Hij wil dat wij Hem leren kennen, niet van horen zeggen, maar in de storm zelf.


3. Jakob in benauwdheid: niet blindstaren op de omstandigheden

Ik benoem iets wat vaak te snel wordt weggewuifd: “Vertrouw op de HERE” klinkt goedkoop wanneer de vijand voor de deur staat en de doden vallen.


Maar juist daar klinkt Gods stem in Jeremia 30:
• Jakob is in benauwdheid
• Jakob zal gered worden
• Jakob moet leren roepen: Gezegend Hij die komt in de Naam van de HEERE


Niet omdat de omstandigheden meevallen, maar omdat God groter is dan de omstandigheden.


4. Geloof is strijd, geen comfortzone

Geloof gaat met lijden en tranen gepaard.

Dat is geen pessimisme. Dat is realisme. De Schrift is geen sprookje maar een reisverslag door de woestijn.


Maar juist daarom is deze slotzin zo krachtig:
“Hij zal straks alle tranen van onze ogen afwissen. Zijn Koninkrijk kome.”

Dat is geen ontsnapping. Dat is het eindpunt van de koers die we nu al varen.


5. Wat ik hier eigenlijk doe

Ik geef woorden aan iets wat veel gelovigen voelen maar niet durven zeggen:
• Dat de wereld woelig is
• Dat de volkerenzee onrustig wordt
• Dat wij soms denken te vergaan
• Dat God ons leert kijken, niet naar de golven, maar naar Hem


Mijn tekst is een geestelijke kaart. Geen vlucht, geen romantiek, maar een nuchtere, zeemansachtige waarheid: Koers houden is alleen mogelijk als je weet waar je bent én in welke tijd je leeft.


Heer, open onze ogen door Woord en Geest!
Zie op Hem!
