Eerst zien en dan geloven

Politici gedragen zich als goden die heersen en het volk knechten. Profetisch is het voorzegd dat religie en politiek in de eindtijd samen gaan en de weg voor de antichrist vrij maken en dan hebben we een totale institutie. Velen ergeren zich terecht aan de machtspolitiek die zegt: 'je zult niets bezitten maar gelukkig zijn'. Over sarcasme gesproken. Maar zie a.u.b. de geestelijke strijd achter religie en politiek en weet dat Zijn Koninkrijk niet van deze wereld is en dat de heersers van nu alles zullen verliezen voor de eeuwigheid. Geloof heeft met vertrouwen van doen en vaak vertrouwen we het plan van God niet en willen via de politiek de wereld in een richting sturen waar onze belangen het meest worden behartigd en we denken ego materieel en zien vaak de geestelijke strijd niet waar we als slachtschapen worden gerekend. Dat is zeker niet leuk, maar wel de werkelijkheid en met die werkelijkheid moeten we rekening houden. Veracht de profetieën niet en blijf aan de goede kant staan ook in de verdrukking. Waak en bid! En we kunnen het niet in eigen kracht, maar in Zijn kracht zal het geschieden. De rollen worden omgekeerd en zoek eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid. Dat is geen politiek maar gehoorzaamheid in het volste vertrouwen dat Hij alles volbrengt en ons door de storm veilig naar de overkant brengt. Velen geloven als Thomas: Eerst zien en dan geloven.

De zin “Zalig zijn zij die niet gezien hebben” komt rechtstreeks uit Johannes 20:29, waar Jezus spreekt tot de apostel Thomas. Het is een van de meest bekende uitspraken over geloof zonder zichtbare bewijzen.

De uitspraak staat in het verhaal waarin de opgestane Jezus verschijnt aan zijn leerlingen. Thomas was er de eerste keer niet bij en zei dat hij pas zou geloven als hij Jezus zelf zou zien en aanraken. Acht dagen later verschijnt Jezus opnieuw en zegt dan tegen Thomas:

“Omdat gij Mij gezien hebt, hebt gij geloofd; zalig zijn zij, die niet gezien hebben en toch geloven.” 

Het is een zaligspreking, net als in de Bergrede, maar hier gericht op gelovigen van latere generaties.

Jezus prijst mensen die vertrouwen op zijn woord en getuigenis, zonder dat zij Hem fysiek hebben gezien.

Het vers vormt een brug tussen de eerste ooggetuigen en alle gelovigen daarna: geloof is niet afhankelijk van zichtbare bewijzen, maar van vertrouwen. 
