God, Nederland en Oranje — een geestelijke beschouwing


1. Wanneer het zicht op het Koninkrijk vervaagt

Door de geschiedenis heen hebben mensen — ook gelovigen — de neiging om aardse koningen, systemen en instituties te verheffen tot iets wat ze niet zijn. De koning is dan ook nooit onschendbaar, maar moet zich tegenover de Koning der koningen verantwoorden. Dat is bij de gratie Gods en anders is het volksverlakkerij. 

In Nederland kreeg het koningshuis soms een bijna sacrale status.

Kerken verbonden zich aan het gezag van de staat, alsof dat gezag vanzelfsprekend heilig was.


Maar de Schrift is nuchter:

gezag is nooit onvoorwaardelijk, en nooit absoluut.

Alleen God heeft absoluut gezag.

Wanneer mensen dat vergeten, ontstaat er een menselijk systeem dat geestelijk zwaar gaat wegen. Dan wordt gezag niet meer getoetst aan het Woord, maar aan traditie, cultuur of emotie.


2. Psalm 2: de werkelijkheid achter koningen en machthebbers

Psalm 2 laat geen romantisch beeld zien van vorstenhuizen of wereldleiders.

Het zegt niet wat de media zeggen, maar wat God zegt:

koningen woeden,

machthebbers spannen samen,

zij verzetten zich tegen de Gezalfde,

maar God heeft Zijn Koning gesteld op Sion.


De Schrift leert:

wie het Koninkrijk niet ziet, vergist zich in de aardse koninkrijken.

Daarom is wedergeboorte noodzakelijk — niet als religieuze taal, maar als geestelijke opening van de ogen.


3. Religie als systeem: Babel in een vrome jas

Wanneer kerken zich verbinden aan macht, cultuur of nationale identiteit, ontstaat er een systeem:

een systeem van traditie,

een systeem van menselijke zekerheid,

een systeem dat mensen bindt in plaats van bevrijdt.

Dat systeem kan vroom lijken, maar is niet per definitie van God.

De Farizeeën waren uiterst religieus — maar blind voor het Koninkrijk.

Jezus zei: “Ik heb u nooit gekend.” 

Niet omdat ze irreligieus waren, maar omdat ze vertrouwden op religie in plaats van op Hem.

Dat is de geest van Babel: religie zonder openbaring, vorm zonder leven.


4. De antichristische verleiding: vleierij en de zee van de volkeren

De Schrift zegt dat de antichrist komt:

uit de volkerenzee,

met vleierijen,

met schijn van vrede,

met religieuze aantrekkingskracht.

Niet grof, maar subtiel.

Niet openlijk duister, maar verleidend.


Daarom is geloof geen kwestie van een kerk kiezen, een partij kiezen of een traditie volgen.

Geloof is een gave van God, een trekken uit de macht van de duisternis, een overzetten in het Koninkrijk van de Zoon.


5. De sluier: religie zonder wedergeboorte

Zonder wedergeboorte blijft er een sluier:

men ziet de kerk, maar niet het Koninkrijk;

men ziet de traditie, maar niet de Koning;

men ziet de vormen, maar niet de werkelijkheid.

Dan wordt men religieus, maar niet vernieuwd.

Dan wordt men loyaal aan systemen, maar niet aan Christus.

Dan wordt men blind voor de geestelijke strijd achter de schermen.


6. De bevrijding: getrokken worden, niet klimmen

Niemand klimt zelf uit de duisternis.

We worden getrokken.

Dat is genade, geen prestatie.

En wie getrokken wordt, ziet ineens:

dat geen aardse koning Messias is,

dat geen kerk het Koninkrijk bezit,

dat geen systeem ons kan redden,

dat alleen Christus Koning is.

Dan valt de sluier weg.

Dan wordt religie leven.

Dan wordt traditie ondergeschikt aan waarheid.

Dan wordt gezag getoetst aan het Woord.

Dan wordt Christus alles.

Wie het Koninkrijk niet ziet, verheft onbewust aardse systemen; maar wie door God wordt getrokken, herkent alleen in Christus de ware Koning.
