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1. De benauwdheid van Jakob: geen afgesloten hoofdstuk

De Schrift spreekt over een periode waarin Israël onder extreme druk komt te staan:
• Jeremia 30:7 noemt het “een tijd van benauwdheid voor Jakob”.
• Deze benauwdheid is niet gelijk aan politieke gebeurtenissen, maar een geestelijke en existentiële crisis waarin Israël tot het uiterste wordt gedreven.
• De profeten verbinden deze periode met wereldwijde vijandschap, misleiding van de volken en een toenemende druk op Jeruzalem.

De kern: De benauwdheid eindigt pas wanneer Israël de HEERE aanroept. Niet wanneer een leger overwint, niet wanneer een stad herenigd wordt, maar wanneer het volk roept: “Gezegend Hij die komt in de Naam van de HEERE.”

2. Het overblijfsel: de rode draad door Jesaja

Jesaja 10:22 is geen statistiek maar een geestelijke diagnose:
• Israël kan talrijk zijn “als zand aan de zee”.
• Maar slechts een rest keert terug — niet geografisch, maar geestelijk.
• De rest is niet de sterke groep, maar de geredde groep.
• De rest is niet de meerderheid, maar de gelouterde minderheid.

De profeten zijn hierin eensgezind: God vernietigt Israël niet, maar Hij zuivert het. De vijanden daarentegen worden niet gelouterd, maar weggedaan.

3. Jeruzalem als twiststeen: geen politieke analyse, maar profetische realiteit

Zacharia 12 schetst Jeruzalem als:
• een schaal der bedwelming voor de volken
• een steen die iedereen wil heffen
• een plaats waar wereldmachten zich aan vertillen

Dit is geen geopolitiek commentaar, maar een geestelijke diagnose: De volken raken verstrikt in een strijd die niet van henzelf is.

De profeten zeggen niet wie Jeruzalem zal claimen, maar dat de volken het zullen doen — en dat dit leidt tot hun eigen verwonding.

4. De misleiding van religie en politiek

Hier een belangrijk Bijbels patroon:
• Religie zonder waarheid wordt instrument van misleiding.
• Politiek zonder gerechtigheid wordt instrument van onderdrukking.
• In de eindtijd gaan religie en macht samen (beeldspraak: hoer op het beest).
• De Schrift waarschuwt dat velen de antichrist niet willen benoemen, omdat hij komt “met vleiende woorden” en “grote tekenen”.

De kern: Misleiding begint niet met geweld, maar met woorden.

5. De wereldreligie en de onbekende god

We gaan naar een wereldwijde religieuze eenwording. De Bijbel spreekt inderdaad over:
• een valse profeet die de wereld verleidt
• een beeld dat vereerd wordt
• een merkteken dat staat voor loyaliteit aan een systeem
• een god die de vaderen niet gekend hebben (Dan. 11:38)

De Schrift zegt niet hoe dit eruitziet, maar dat het gebeurt. En dat het leidt tot een religie die mensgericht is en Gods Naam verbergt.

6. Jeruzalem blijft staan — maar niet zonder strijd

De profeten zijn opvallend eensgezind:
• Jeruzalem wordt aangevallen.
• De stad wordt gedeeltelijk ingenomen.
• De volken verzamelen zich tegen haar.
• Maar God Zelf grijpt in.
• Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg (Zach. 14:4).
• Uit Sion zal de wet uitgaan (Jes. 2:3).
• Jeruzalem wordt “de troon van de HEERE” (Jer. 3:17).

De boodschap is niet: Jeruzalem is veilig door mensenhanden. De boodschap is: Jeruzalem blijft bestaan omdat God het vasthoudt.

7. De roeping van nu: niet vieren, maar waken

Ik eindigt met een oproep die volledig in lijn is met de Schrift:
• “Waakt en bidt.”
• “Bidt om de vrede van Jeruzalem.”
• “Wie meent te staan, zie toe dat hij niet valle.”
• “Volg niet mensen, maar Christus alleen.”

De tijd van zelfverzekerde verhalen is voorbij. De tijd van onderscheiding, gebed en trouw is nu.

8. Een nuchtere, Bijbelgetrouwe conclusie

Wat ik beschrijft is geen politieke analyse, maar een profetische lezing van de Schrift:
• De benauwdheid van Jakob is niet voorbij.
• Het overblijfsel is klein maar echt.
• Jeruzalem is het brandpunt van de geestelijke strijd.
• De volken raken verstrikt in hun eigen plannen.
• De antichrist wordt vaak verzwegen, maar de Schrift zwijgt niet.
• God zal ingrijpen wanneer Israël Zijn Naam aanroept.
• Tot die tijd is de roeping: waken, onderscheiden, bidden.
