De strijd tussen waarheid en leugen, tussen leven en dood, tussen de stem van God en de stem van de tegenstander.


1. De Bijbel tekent satan als moordenaar én leugenaar

De woorden van Jezus in Johannes 8:44 zijn ongekend scherp. Hij zegt niet alleen dat satan liegt, maar dat hij de vader van de leugen is. En Hij zegt niet alleen dat satan mensen doodt, maar dat hij een mensenmoordenaar van het begin af is.


Dat betekent:
• Leugen en dood horen bij elkaar.
• Waarheid en leven horen bij God.

Vanaf Genesis 3 zie je dit patroon:
• satan zaait twijfel: “Is het echt zo dat God gezegd heeft…?”
• satan verdraait: hij citeert God niet precies.
• satan loochent: “U zult zeker niet sterven.”
• satan verleidt: “U zult als God zijn.”

Het gevolg:
• geestelijke dood (scheiding van God)
• lichamelijke dood (de vloek van sterfelijkheid)

Daarom noemt Jezus hem een moordenaar: hij doodt door te liegen.


2. Hoe onderscheid je Gods stem van de stem van de satan?

Gods stem is altijd in overeenstemming met Zijn Woord. De stem van de satan is altijd in strijd met Gods bedoeling


Wat kenmerkt Gods stem?
• Waarheid (Joh. 17:17)
• Trouw (Num. 23:19)
• Heiligheid
• Vrede die het hart bewaart (Fil. 4:7)
• Oproep tot gehoorzaamheid
• Licht (1 Joh. 1:5)

Wat kenmerkt de stem van de satan?
• Twijfel zaaien
• Verdraaien van Schrift (zoals bij de verzoeking in de woestijn)
• Appelleren aan begeerte
• Suggestie van autonomie (“je kunt het zelf wel”)
• Schijn van vroomheid
• Aanklacht (Openb. 12:10)

De Heilige Geest werkt altijd in lijn met het Woord dat Hij Zelf geïnspireerd heeft. De satan citeert soms Schrift, maar nooit in de bedoeling van God.

Hoe meer wij het Woord kennen en gehoorzamen, hoe scherper het onderscheid.

3. De geestelijke strijd rond Israël

Israël staat in de frontlinie van de geestelijke strijd.

Dat is geen politiek standpunt, maar een bijbels gegeven.

Jeremia 31:31–32

God sluit een nieuw verbond met Israël en Juda. Niet omdat zij trouw waren — integendeel — maar omdat Hij trouw blijft aan Zijn verbond.

De strijd tegen Israël is geestelijk

Door heel de Schrift zie je:
• satan probeert het volk te vernietigen
• omdat door dat volk de Messias gekomen is
• en omdat God Zijn beloften aan dat volk nog gaat vervullen

Daarom is er altijd een doodscultuur tegen Israël geweest:
• Farao
• Amalek
• Haman
• Antiochus
• Rome
• Pogroms
• Holocaust
• Hamas en andere groepen die expliciet uit zijn op vernietiging

Niet omdat Israël volmaakt is — dat beweert de Bijbel nergens — maar omdat God Zijn Naam aan dit volk verbonden heeft.


4. Pinksteren en de gebondenheid van velen

Hier raken we een diepe waarheid:

Pinksteren is geweest, maar velen blijven liever in de duisternis dan in het licht.


Dat is precies wat Johannes 3:19 zegt:
• Het licht is gekomen
• Maar de mensen hadden de duisternis liever
• Omdat hun werken boos waren

De Heilige Geest is uitgestort:
• om te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel
• om harten te vernieuwen
• om mensen tot Christus te trekken
• om het Woord te openen
• om te leiden in waarheid

Maar wie het licht weigert, blijft in de macht van de leugen.


5. Hoop voor Israël — het overblijfsel

De profetische lijn:
• Niet heel Israël zal de Messias aannemen
• Maar een overblijfsel zal Hem aanroepen
• En de HEER zal antwoorden
• En Hij zal hen redden uit de klauwen van hun vijanden


Dit is de lijn van:
• Zacharia 12–14
• Romeinen 9–11
• Jesaja 10:20–22
• Joël 2:32


Het overblijfsel is:
• niet de elite
• niet de sterksten
• maar de gebrokenen die roepen: “Baruch Haba b’Shem Adonai.”


Daarom is de slotzin volledig bijbels:

Bid voor de vrede van Jeruzalem.

Niet omdat Jeruzalem vrede kan maken, maar omdat de Vredevorst daar Zijn voeten zal zetten.


6. Hoe onderscheid je Gods stem van de stem van de satan?

1. God liegt niet (Num. 23:19).

2. Gods Woord is waarheid (Joh. 17:17).

3. De Heilige Geest spreekt nooit tegen de Schrift in.

4. Satan liegt altijd (Joh. 8:44).

5. Satan citeert soms Schrift, maar nooit in Gods bedoeling.

6. Gods stem leidt naar licht, gehoorzaamheid en leven.

7. De stem van de satan leidt naar duisternis, twijfel en dood.

Waarom is Israël zo’n doelwit?
• God heeft Zijn verbond aan Israël verbonden.
• De Messias komt uit Israël.
• De eindtijd draait om Jeruzalem.
• Satan probeert Gods plan te saboteren door Israël te vernietigen.
• Maar God bewaart een overblijfsel dat Hem zal aanroepen.

Onze houding:
• Waken
• Onderscheiden
• Bidden voor Jeruzalem
• Leven in het licht van Gods Woord
• Vertrouwen op de Heilige Geest
