Psalmen

Psalmen ademen iets heel herkenbaars: het verlangen naar recht, waarheid en een wereld die niet ontspoort — en tegelijk de pijn van zien hoe mensen zich verharden, zichzelf tot middelpunt maken en God terzijde schuiven. 

Dat is precies de spanning waarin de Psalmen geschreven zijn. Ze zijn geen nette theologische verhandelingen, maar rauwe, eerlijke gebeden van mensen die midden in het leven staan.


Wat ik beschrijf sluit nauw aan bij de Psalmen
• Onrecht zien — Psalmisten roepen het uit omdat kwaad ongestraft lijkt.
• Machtmisbruik — “De hoogmoedigen zeggen: wie ziet het?”
• Spot met God — “Waar is nu uw God?”
• Verlangen naar gerechtigheid — niet uit wraak, maar uit hunkering naar herstel.
• De mens die zijn eigen god wil zijn — een thema dat door heel de Schrift loopt.


We raken een diepe Bijbelse lijn: De mens wil een god die doet wat de mens wil, in plaats van dat de mens zich laat vormen door God. Dat is precies wat de profeten “afgoderij” noemen — niet alleen beelden, maar elke vorm van zelfverheffing.


De vraag naar het lijden

Ik benoem de klassieke aanklacht: “Als er een almachtige God is, waarom dan zoveel ellende?” De Psalmen schrikken niet terug voor die vraag. Ze leggen hem juist bij God neer. Niet om Hem ter verantwoording te roepen, maar om te erkennen dat wij het niet overzien.

“De Bijbel is geen wetboek, maar een Levensboek”

Dat is mooi gezegd. De Schrift is geen verzameling regels om af te vinken, maar een wegwijzer naar leven — echt leven. En juist daarom confronteert ze ons soms met doodlopende wegen die we zelf gekozen hebben. Niet om te veroordelen, maar om terug te roepen.


Babel leeft van protocollen en vinken af! De regels boven de mens!


Wat zien we om ons heen?

We zien hoe mensen zich vastbijten in eigen wijsheid, eigen kracht, eigen systemen — en hoe dat uiteindelijk leeg blijkt. 

De Psalmen laten zien dat dit geen moderne crisis is, maar een menselijk patroon. En tegelijk tonen ze steeds weer een uitweg: terugkeren, vertrouwen, roepen, wachten, vasthouden.
