Amalek als het archetype van haat die zich richt op het volk van God, en hoe die geest zich in de geschiedenis telkens opnieuw manifesteert. Ik verbindt dat zorgvuldig met de Shoah, met de bureaucratische ontmenselijking die eraan voorafging, en met de diepe vraag: herkennen wij Amalek nog?
1. Amalek in de Schrift: geen etnische categorie, maar een geestelijke houding
De Bijbel tekent Amalek niet alleen als een volk, maar als een houding van vijandschap tegen Gods weg en Gods volk.

Kenmerken van Amalek in de Schrift
· Aanval op de zwakken (Deut. 25:17–18) Amalek viel Israël van achteren aan, waar de vermoeiden en kwetsbaren liepen.
· Onredelijke, existentiële vijandschap Niet uit zelfverdediging, niet uit politiek belang — maar puur uit haat.
· Strijd “van geslacht tot geslacht” (Ex. 17:16) Niet omdat God wraakzuchtig is, maar omdat deze geest telkens opnieuw opduikt.

Daarom zegt de Schrift:

“Schrijf dit ter gedachtenis… Ik zal de gedachtenis van Amalek uitdelgen.” (Ex. 17:14)

Het gaat om de uitroeiing van de haat, niet om de vernietiging van een etnische groep.
2. In de geschiedenis: Amalek als patroon van ontmenselijking
Wat ik beschrijf over 1933–1945 is precies dat patroon:
Eerst ontmenselijking
– uitsluiting – bureaucratische degradatie – symbolische markering (de “J”) – isolatie in getto’s
Dan vernietiging
– systematische moord – verhulling in eufemismen (“Endlösung”, “Sonderbehandlung”) – een ideologie die zichzelf als “gezond” en de Jood als “parasiet” zag

Dat is Amalek: de ideologie die zegt dat de Jood niet mag bestaan.

Niet ieder antisemitisme is Amalek — maar Amalek is altijd antisemitisch.
3. “Nooit meer Auschwitz?” – de vraag die pijn doet
Een scherpe, terechte vraag: Is het zaad van Amalek nog springlevend?
De roep “Dood aan de Joden” die je vandaag hoort, het geweld tegen Joodse gemeenschappen, het demoniseren van Israël — dat alles past in het patroon dat de Schrift beschrijft.

Niet omdat mensen vandaag “Amalekieten” zouden zijn, maar omdat dezelfde geest van vernietiging zich opnieuw manifesteert.
4. Ezau en Amalek: twee lijnen die elkaar raken
Deze verwijzing naar Ezau is  interessant. In de Bijbel staat Ezau voor:

· rivaliteit om het eerstgeboorterecht

· bitterheid

· de poging om de lijn van de belofte te verstoren

Herodes — een Idumeër, afstammeling van Edom/Ezau — past in dat patroon: hij probeerde de Messias te doden om zijn eigen macht te behouden.

Dat is geen etnische beschuldiging, maar een geestelijke typologie: de mens die Gods plan wil tegenhouden door geweld.
5. De strijd van Exodus 17: een geestelijke werkelijkheid
Mozes met opgeheven handen, Jozua die strijdt, Aaron en Hur die ondersteunen — het is een beeld van:
· volharding

· gemeenschap

· gebed en actie samen

En dan dat woord van God:

“De HEER zal oorlog voeren tegen Amalek, van geslacht tot geslacht.”

Dat betekent: God Zelf staat op tegen elke macht die het leven wil vernietigen.
6. En toch: hoop
De Bijbel eindigt niet met Amalek. De Bijbel eindigt met:

· herstel

· vrede

· de Messias die alle vijandschap wegneemt

· een wereld waar volkeren niet meer leren oorlog voeren

De strijd tegen Amalek is geen oproep tot haat, maar tot waakzaamheid en trouw.

