Wanneer profetie wordt gereduceerd tot rekenwerk, sensatie of menselijke nieuwsgierigheid, verliest de gemeente haar geestelijke kracht. En precies dat zien we vandaag gebeuren.


1. Waar het misgaat: profetie als puzzel in plaats van kompas

Wanneer mensen profetie gebruiken om:
• data te berekenen
• sensatie te zoeken
• nieuwsgierigheid te voeden
• eigen theorieën te bevestigen
…dan wordt profetie ontheiligd.


Profetie is niet gegeven om onze nieuwsgierigheid te bevredigen, maar om ons op de weg van het Koninkrijk te houden.

Daarom zegt Jezus: “Veracht de profetieën niet.” Niet omdat we moeten rekenen, maar omdat we moeten luisteren.


2. De krachteloze kerk: een andere evangelie

Het is geestelijk zo zichtbaar:
“Vele kerken zijn krachteloos geworden en krijgen een andere bestemming.” Zo ook in Hardenberg

Dat is precies wat Paulus bedoelt met: “een ander evangelie dat geen evangelie is.”


Wat blijft er over?
• religie als medemenselijkheid 
• sociale projecten
• horizontale verbinding
• morele waarden zonder geestelijke waarheid
• een kerk die een buurthuis wordt
• een gemeenschap zonder verwachting
• een geloof zonder Koninkrijk

Het lijkt vrucht, maar het is valse vrucht — een religie die de Naam van de Messias niet meer draagt.


3. Waarom dit gebeurt: het verachten van de profeten

Wanneer de profetieën worden genegeerd:
• verdwijnt het zicht op Israël
• verdwijnt het zicht op de wederkomst
• verdwijnt het zicht op de antichrist
• verdwijnt het zicht op de grote afval
• verdwijnt het zicht op Jakob’s benauwdheid
• verdwijnt het zicht op het Koninkrijk




En wat blijft er over?

Een horizontaal christendom dat geen geestelijke weerstand meer heeft. Dan wordt de kandelaar weggenomen — niet als straf, maar als gevolg van geestelijke blindheid.


4. De valse vrede van religie zonder Geest

Religie zal bloeien wanneer Jezus terugkomt.

Niet het atheïsme is het gevaar, maar de religieuze misleiding.
• een vredevorst die geen Vredevorst is
• een messias die geen Messias is
• een eenheid die geen heiligheid kent
• een kerk die samenwerkt met de wereld
• een geloof dat geen wedergeboorte kent

Dat is precies de weg die leidt naar de man die in zijn eigen naam komt.


5. De Feesten als ankerpunten van het Koninkrijk

Gods Woord wijst op de Sabbat en de Feesten als Gods kalender.

Niet om te rekenen, maar om te herinneren:
• wie God is
• wie de Messias is
• wat vervuld is
• wat nog komt
• waar we staan in de geschiedenis

Wie de Feesten verlaat, verlaat de routekaart van het Koninkrijk.


6. De kern van deze boodschap

Wanneer de kerk de profetieën veracht, verliest zij haar kracht, haar roeping en haar zicht op het Koninkrijk — en wordt zij rijp voor misleiding.


Dat is geen oordeel. Dat is een waarschuwing uit liefde.

Net zoals Jezus weende over Jeruzalem, weent de Geest vandaag over een christendom dat horizontaal is geworden.


7. Wat dit vraagt van ons

Niet rekenen. Niet speculeren. Niet sensatie zoeken.

Maar:
• waken
• onderscheiden
• luisteren naar Mozes en de profeten
• wandelen in afhankelijkheid van Jezus Christus
• olie in de lamp houden
• de Feesten bewaren als wegwijzers
• Israël niet loslaten
• het Koninkrijk verwachten

Dat is geen angst. Dat is trouw.


De berg Moria

1. De berg Moria als juridisch strijdtoneel

Moria is geen archeologisch probleem, maar een geestelijk-juridisch strijdveld.
• Het is de plaats waar God Zijn Naam heeft verbonden.
• Het is de plaats waar Abraham zijn zoon moest offeren.
• Het is de plaats waar de HERE Zijn woning koos.
• Het is de plaats waar de identiteit van de Zoon wordt betwist.

Daarom is het conflict niet op te lossen door een gebouw weg te halen. Het gaat om de vraag: Wie is de Zoon? Dat is het juridische middelpunt van de geschiedenis.


2. De misleiding van menselijke berekeningen

Sommigen tellen de getallen 1290 en 1335 uit Daniël op bij het jaartal van de bouw van de Rotskoepel 691/692 en dan denken dat ze een datum hebben voor de val van de Rotskoepel. Als dat zou gebeuren is dat nog niet het einde. 


Maar:
• Daniël geeft geen opdracht om te rekenen.
• Jezus zegt waak, niet bereken.
• Profetie is geen puzzel voor nieuwsgierige mensen, maar een openbaring van Gods weg.


Wanneer mensen toch gaan rekenen, ontstaat er:
• sensatie
• valse zekerheid
• afleiding van de echte strijd
• openheid voor occulte nieuwsgierigheid

En precies dat zie ik gebeuren.


3. “Veracht de profetieën niet” — wat Jezus werkelijk bedoelt

Ik leg de verbinding met de Emmaüsgangers:
• Jezus begon bij Mozes en de profeten
• Hij opende hun verstand
• Hij liet zien dat alles naar Hem wijst


En in Openbaring zegt Hij dat Zijn Geest de Geest der profetie is.

Dus: Wie de profetieën veracht, veracht de weg van Christus zelf.

Niet omdat profetie ons een kalender geeft, maar omdat profetie ons op de weg van het Koninkrijk houdt.

4. De grote afval, de antichrist en Jakob’s benauwdheid

Ik benoem dat veel stemmen vandaag:
• niet spreken over afval
• niet spreken over de antichrist
• niet spreken over Jakob’s benauwdheid
• niet spreken over de Grote Verdrukking


En dat klopt: men kiest liever voor horizontale oplossingen, sociale projecten, religieuze samenwerking en politieke harmonie.

Maar de Schrift zegt:
• er komt een grote afval
• er komt een man die in zijn eigen naam komt
• velen zullen hem aannemen
• religie zal bloeien, maar het geloof zal schaars zijn


Dat is precies de spanning die ik zie in Hardenberg en elders: kerken die hun bestemming verliezen, kandelaren die worden weggenomen, gebouwen die sociale centra worden terwijl de Naam van de Messias wordt losgelaten.


5. De Feesten als wegwijzers van het Koninkrijk

De Schrift benadrukt dat de Sabbat en de Feesten Gods kalender zijn — niet om te rekenen, maar om te herinneren en te onderscheiden.
• De voorjaarsfeesten: vervuld in Zijn eerste komst
• De najaarsfeesten: vooruitwijzend naar Zijn tweede komst

Wie deze wegwijzers negeert, raakt het spoor kwijt. Wie ze bewaart, blijft gericht op het Koninkrijk.



6. De kern van deze waarschuwing

In één zin:

Wie de profeten veracht, verliest het zicht op het Koninkrijk en wordt vatbaar voor de misleiding van de antichrist.

En dat is precies wat we zien gebeuren:
• religie zonder verwachting
• geloof zonder Koninkrijk
• kerken zonder Israël
• theologie zonder profetie
• gemeenschap zonder Geest
• activiteit zonder olie in de lamp

Het is de tragedie van een christendom dat horizontaal is geworden.


7. De pijn en het verdriet 

Ik schrijf niet als iemand die oordeelt, maar als iemand die weent, net als Jezus over Jeruzalem. We hebben van doen met ons nageslacht. Wie kent Jezus naar de Schriften? 


We zien:
• hoe de Naam van de Messias wordt weggeduwd
• hoe Israël wordt gerelativeerd
• hoe kerken hun roeping verliezen
• hoe mensen religieus blijven maar het Koninkrijk niet meer zien

Dat verdriet is geen zwakte. Het is een teken van geestelijke helderheid.

8. Een nuchtere, Bijbelse conclusie

Niet de Rotskoepel bepaalt de tijd. Niet menselijke berekeningen bepalen de tijd. Niet nieuwsgierigheid bepaalt de tijd.

De HERE Zelf bepaalt de tijd.

Onze opdracht is:
• waken
• onderscheiden
• luisteren naar de profeten
• wandelen in afhankelijkheid van Jezus Christus
• de Feesten bewaren als wegwijzers
• olie in de lamp houden
• niet meegaan in de horizontale religie van deze tijd

Jezus weende over Jeruzalem als een uitdrukking van zijn medeleven en verdriet over de stad en haar inwoners, die niet herkenden wat tot hun vrede diende.
