Met de hulp van onze God vonden we vrijmoedigheid. — 1 Thess. 2:2.
 

1. Moed komt niet vanzelf — zelfs Paulus moest ervoor bidden. 
1 Thessalonicenzen 2:2 laat zien dat Paulus en zijn metgezellen niet “van nature” onbevreesd waren. Ze vonden vrijmoedigheid “met de hulp van onze God”. Dat maakt moed niet iets heroïsch, maar iets relationeels: je ontvangt het van de HERE, niet uit jezelf.


2. Politieke neutraliteit vraagt tegenwoordig misschien wel meer moed dan ooit. De wereld polariseert, iedereen moet “een kant kiezen”, en wie dat niet doet, wordt soms gezien als ongeïnteresseerd of zelfs verdacht. Het idee dat christenen weigeren mee te doen aan politieke of militaire activiteiten — en daar soms mishandeling of gevangenschap voor riskeren — laat zien hoe diep die neutraliteit gaat.


3. Jezus’ voorbeeld is radicaal. Hij had alle redenen om zich te laten kronen tot koning door mensen, maar hij weigerde consequent. Hij kwam als Dienaar en  hij wist dat dit het Koninkrijk was dat YHWH voor ogen had. Dat maakt zijn standpunt niet alleen moedig, maar ook visionair. Gods Koninkrijk is niet van deze wereld en ook met geen enkele wereldse organisatie verbonden en dat geeft spanningen


4. Moed groeit door te kijken naar anderen die het hebben laten zien. Dat is een krachtig principe. Je hoeft niet zelf de eerste te zijn die door een moeilijke situatie gaat. Door te zien hoe anderen trouw bleven, wordt jouw eigen vertrouwen steviger.


Christus gaat met ons mee en ziende op Hem zal het ons voorgaan zoals bij Stefanus, die om zijn geloof gestenigd werd, maar een geweldige getuigenis gaf voor hij stierf.


Wanneer Stefanus voor het Sanhedrin (de Joodse Raad) moet verschijnen, houdt hij een lange toespraak waarin hij:
• De geschiedenis van Israël samenvat, van Abraham tot Salomo.
• Laat zien dat Israël vaak Gods gezanten heeft afgewezen, zoals Jozef en Mozes.
• Uitlegt dat God niet beperkt is tot de tempel.
• De leiders beschuldigt van het verzetten tegen de Heilige Geest en van het verraden en doden van de “Rechtvaardige” (Jezus).

Zijn dood

Wanneer Stefanus vertelt dat hij de hemel geopend ziet en Jezus aan Gods rechterhand, worden de leiders woedend. Ze stenigen hem. Terwijl hij sterft:
• Bidt hij dat Jezus zijn geest wil ontvangen.
• Vraagt hij God om zijn vervolgers niet te straffen.

Stefanus wordt zo de eerste christelijke martelaar.
