Aftellen tot Pinksteren – de Omer als weg van heiliging
Kern: Het tellen van de Omer – de 50 dagen van Pesach tot Pinksteren – is een weg van verlossing naar vervulling, van uittocht naar inwoning, van offer naar oogst. Het is de tijd waarin Israël leerde wachten, groeien en zich voorbereiden. En het is de tijd waarin de eerste gelovigen ontdekten dat alles naar de Messias wees.
1. De Omer: van gerst tot tarwe
· De Thora gebiedt: “Gij zult vijftig dagen tellen…” (Lev. 23:16).

· Op de dag na de sabbat van de Ongezuurde Broden werd de eerste schoof gerst gebracht: de Omer.

· Deze dag is de verjaardag van de opstanding: Yeshua stond op op de dag van de Omer.

· Tegen het einde van de telling is de tarwe rijp. Met Pinksteren wordt het broodoffer gebracht: de eerste vruchten van de tarweoogst.
Beeld: Gerst = het eerste, ruwe begin. Tarwe = het volle, rijpe werk. De Omer is de weg van groei.
2. De Messias in de Omerdagen
Messiaanse Joden verbinden de Omer met:
· 40 dagen waarin de Opgestane met zijn discipelen wandelde
· Hemelvaart

· Pinksteren: de uitstorting van de Geest

Voor de eerste gelovigen was het glashelder: De feesten zijn geen folklore, maar profetie. Ze zagen in elk feest een facet van de Messias:

· Pesach → Zijn dood

· Ongezuurde Broden → Zijn begraven zijn

· Omer → Zijn opstanding

· Pinksteren → Zijn Geest en Zijn Tora op het hart
Heiliging van Gods Naam
Leviticus 22:32: “Gij zult Mijn heilige Naam niet ontheiligen…”
Heiliging is geen gevoel, maar gedrag. Wanneer wij leven als kinderen van de Vader, wordt Zijn Naam verheerlijkt. Wanneer wij zondigen, wordt Zijn Naam ontheiligd.

Yeshua leert ons bidden:
“Geheiligd zij Uw Naam…”
Heiliging =

· Zijn geboden bewaren

· Zijn karakter weerspiegelen

· Zijn reputatie dragen

De Omer is daarom een periode van karaktervorming.
De Feesten houden – waarom het ertoe doet
Leviticus 23:21: “Een eeuwige inzetting in al uw woonplaatsen.”
De feesten zijn:
· Gods agenda

· Gods ritme

· Gods onderwijs in symbolen
Voor de discipelen was het vanzelfsprekend:

· Het lam → Zijn dood

· De matze → Zijn lichaam

· De beker → Zijn bloed

· De bittere kruiden → hun verdriet

· De Omer → Zijn opstanding

· De 40 dagen → Zijn onderwijs

· Pinksteren → Zijn Geest
De feesten zijn een schaduw van wat komt (Kol. 2:17). Wie de feesten bestudeert, bestudeert de Messias.
Gods agenda in de feesten
Leviticus 23:2: “Dit zijn Mijn vastgestelde tijden.”
Lentefeesten → eerste komst
· Pesach

· Ongezuurde Broden

· Omer

· Pinksteren

Najaarsfeesten → tweede komst
· Bazuinendag

· Grote Verzoendag

· Loofhuttenfeest

· Achtste Dag

De feesten zijn de tijdperken die de Vader heeft vastgesteld (Hand. 1:7). Zelfs de dag van Zijn komst is in Zijn hand (Mat. 24:36).
Samenvatting in één zin
De Omer is de weg van verlossing naar vervulling: een tijd van heiliging, verwachting en groei, waarin de Messias zichtbaar wordt in elk feest en elke stap.
