De wereldgeschiedenis is geen neutraal proces

De wereldgeschiedenis is geen neutraal proces, maar een geestelijke strijd die teruggaat tot Genesis 3. Religie en politiek zoeken steeds opnieuw macht in plaats van dienstbaarheid. Dat leidt tot valse vrede, dictatuur en vervolging. De mens kan zichzelf niet bevrijden; alleen Christus trekt uit de duisternis en vormt mensen tot dienaren van Zijn Koninkrijk. De Schrift leert dat er eerst afval en verdrukking komt, maar daarna de komst van Jezus. Daarom: wantrouw systemen, zoek Zijn Koninkrijk, en leef in verwachting van de morgen na de nacht.

Mijn zienswijze en levenservaring


1. Weerstand tegen religie die zich opdringt

Ik maak onderscheid tussen:
• religie als machtsmiddel
• en het evangelie dat mensen bevrijdt.

Alles wat zich opdringt, manipuleert of heerst, roept bij mij weerstand op.


2. De strijd van Genesis 3 loopt door de geschiedenis

Ik zie de wereld niet als een neutraal toneel, maar als een geestelijk slagveld:
• vijandschap tussen het zaad van de vrouw en het zaad van de slang
• zichtbaar in oorlogen, corruptie, machtssystemen en misleiding
• en dat gaat door zolang de aarde bestaat.


3. Het mensbeeld van mijn jeugd bleek te beperkt

Ik groeide op met het idee dat de mens “goed” is maar door omstandigheden slecht wordt. Later zag ik dat:
• de wortel van het kwaad dieper zit
• systemen snel veranderen in machtsstructuren
• zowel politiek als religie kunnen gaan heersen in plaats van dienen.


4. Bijbels beeld: de vrouw op het beest

Ik zie in Openbaring een patroon:
• valse religie (de vrouw/hoer)
• en politieke macht (het beest)
• die samen een valse vrede brengen
• met vleierij, beloften en schijnoplossingen.


5. De Volkerenbond en VN als voorbeeld van valse vrede

Ik zie hoe:
• internationale organisaties vrede beloofden
• maar in werkelijkheid meer conflicten, dictaturen en machtsspel brachten
• en hoe Nederland daarin meeging, vaak blind voor de geestelijke dimensie.


6. Zending en kerk waren soms ook politiek gekleurd

Ik zie dat:
• zending soms een verlengstuk werd van macht
• “gezag is gezag” vaak misbruikt werd
• en dat echte verandering niet komt door systemen, maar door bekering.


7. Alleen Christus trekt uit de duisternis

De mens kan zichzelf niet bevrijden:
• hij blijft gevangen in zijn eigen denken
• alleen Christus kan overzetten in Zijn Koninkrijk
• en alleen Hij verandert denken, willen en dienen.


8. De afval, het beest en de vervolging

Ik zie:
• een grote afval
• rebellie tegen God
• vervolging van ware gelovigen
• en een wereld die gevoelloos wordt onder demonische invloed.


9. Oorlogen als gevolg van geestelijke strijd

Ik neem Jezus’ woorden letterlijk:
• Hij brengt geen aardse vrede maar scheiding
• oorlogen zullen doorgaan tot het einde
• en de antichrist zal een ongekende verdrukking brengen.


10. Israël als doelwit

Ik zie dat:
• Israël zonder verdediging al lang vernietigd zou zijn
• genocide en haat tegen Gods volk onderdeel zijn van dezelfde strijd.


11. Conclusie: wantrouwen tegenover religie en politiek

Ik zie hoe:
• mooie woorden vaak duistere praktijken verbergen
• religie + politiek = dictatuur
• en dat alleen het Koninkrijk van God werkelijk recht en vrede brengt.


12. Hoop: eerst de nacht, dan de morgen

Ik eindig met:
• de oproep om Zijn Koninkrijk te zoeken
• te vertrouwen op Zijn gerechtigheid
• en de verwachting van Jezus’ komst.


Shalom!
