Het Lam en het leven dat doorbreekt


In de lente zien we nieuw leven dat zomaar verschijnt, maar in de Schrift is het Lam geen vanzelfsprekendheid. Het is gegeven, gekozen, geofferd. Johannes zegt niet: “Een lam”, maar: “Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.” Daar begint alles: niet bij onze traditie, maar bij Zijn initiatief.


De wereld onder druk

We zien de roofgierige wolven en de druk op Israël. Dat beeld komt rechtstreeks uit de profeten:
• volken die Israël als schietschijf gebruiken,
• de benauwdheid van Jakob,
• weeën die elkaar sneller opvolgen.


De Schrift beschrijft deze weeën niet om angst te zaaien, maar om verwachting te wekken: weeën zijn pijnlijk, maar ze wijzen op geboorte.


Pesach: traditie is niet genoeg

Pesach zonder zicht op het Lam blijft een ritueel. Pesach mét zicht op het Lam wordt verlossing. De Schrift laat steeds zien dat God niet vraagt om traditie, maar om herinnering aan Zijn daden en vertrouwen op Zijn Messias.


Daarom is het zo treffend dat Yeshua na Zijn opstanding niet begint met een wonder, maar met de SCHRIFT.


De weg van Emmaüs: onderwijs door de Messias zelf

De Emmaüsgangers kenden de teksten, maar zagen de Messias niet. Yeshua opent hun ogen door:
• te beginnen bij Mozes,
• verder te gaan door de Profeten,
• en te eindigen in de Psalmen.

Hij laat zien dat de hele Schrift één richting op wijst: Hij is de Messias van Israël.


Dat is het precies: we moeten niet beginnen bij traditie, maar bij Mozes, de Profeten en de Psalmen, en ons laten onderwijzen door Yeshua haMashiach zelf.

De rode draad die alles draagt


Wanneer we het zo samenbrengen, ontstaat een krachtige lijn:
• Lammetjes → teken van nieuw leven
• Het Lam van God → bron van verlossing
• Benauwdheid van Jakob → weeën die voorafgaan aan bevrijding
• Pesach → niet alleen herdenken, maar verwachten
• Mozes en de Profeten → fundament van openbaring
• Yeshua → Degene die de Schrift opent en Israël bevrijdt


Het is een beweging van duisternis naar licht, van druk naar bevrijding, van traditie naar openbaring, van blindheid naar herkenning.
