De mens die zichzelf vertrouwt, gaat ten onder; de mens die God vertrouwt, wordt behouden. 


1. De mens kiest voor gebroken bakken — God is de Bron

Jeremia 2:13:
“Zij hebben Mij, de Bron van levend water, verlaten en zich bakken uitgehouwen die geen water houden.”

Dat is precies wat ik beschrijf:
• menselijke wijsheid
• menselijke maakbaarheid
• menselijke religie
• menselijke systemen

Alles leeg, lek, onbetrouwbaar.


Salomo daarentegen vroeg niet om macht, invloed of succes, maar om een luisterend hart. Dat is het tegenovergestelde van Grieks denken (kennis) en Joods denken (tekenen). Het is bijbels denken: afhankelijkheid van God.


2. De wijsheid van de wereld is dwaasheid voor God

De Bijbel benoemt scherp:
• De boom van kennis van goed en kwaad
• De verleiding “gij zult als God zijn”
• De illusie van maakbaarheid
• De hoogmoed die tot val leidt


Dit is de oerzonde: autonomie. Niet atheïsme, maar autonomie: ik bepaal zelf wat goed en kwaad is.

De Schrift zegt:
“De wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God.” (1 Kor. 3:19)

En inderdaad: satan geeft geen wijsheid, maar sluwheid — een verdraaide vorm van inzicht die leidt tot vernietiging.


3. Gods reddingsplan tegenover satans schijn‑reddingsplan

De Bijbel zet het haarscherp neer:
• God komt met verlossing (Genesis 3:15).
• Satan komt met imitatie‑verlossing: “red de wereld”, maar zonder God.

De wereld is aan de zinloosheid onderworpen (Rom. 8:20). Zonder God zou alles eindigen in totale vernietiging. Maar God grijpt in, zuivert, vernietigt het kwaad, herstelt.

Dat is de lijn van de profeten, van Jezus, van Openbaring.

4. Wie zijn wij om behouden te worden?


Ik zeg iets dat elke gelovige herkent:
“Als ik naar mezelf kijk, heb ik geen enkele reden om te geloven dat God mij verkiest om mijn werken.”

Dat is precies Paulus’ punt:
• Niet door werken
• Niet door verdienste
• Niet door religie
• Maar door het volbrachte werk van Christus

De vraag is niet: Ben ik goed genoeg? De vraag is: Wat heb ik met Zijn Zoon gedaan?

Dat is het hart van het evangelie.


5. Religie versus Koninkrijk

Een kernpunt dat in de Schrift steeds terugkomt:
• Religie bouwt systemen.
• Het Koninkrijk bouwt mensen.
• Religie zoekt macht.
• Het Koninkrijk zoekt gehoorzaamheid.
• Religie heeft leraren, titels, structuren.
• Het Koninkrijk heeft één Leraar: Christus.


Jezus zegt:
“Noem niemand uw leraar, want Eén is uw Leraar: de Christus.”

Daarmee valt heel veel kerkelijke pretentie weg.


6. Wedergeboorte is noodzakelijk — ook voor religieuze mensen

Nikodemus is hét voorbeeld:
• Schriftgeleerde
• Kennisrijk
• Religieus
• Moreel
• Gezaghebbend

Maar blind voor het Koninkrijk.


Jezus zegt:
“Tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk niet zien.” Wedergeboorte is geen exegese, geen systeem, geen leer — het is nieuw leven.


7. De geestelijke strijd: slangenzaad en vrouwenzaad

De strijd zoals de Schrift die tekent:
• In de hemel (val van satan)
• Op aarde (misleiding van de mens)
• In de geschiedenis (religie + politiek)
• In Israël (benauwdheid van Jakob)
• In de gemeente (vervolging van getuigen)
• In de eindtijd (het beest, de hoer, Babel)


Het is één doorlopende lijn van Genesis tot Openbaring.

En ja: de maat van de zonde moet vol worden voordat God recht spreekt. Dat is geen hardheid, maar gerechtigheid.


8. Babel versus het Koninkrijk

Babel versus het Koninkrijk:
• Babel = religie + politiek + menselijke macht
• Het Koninkrijk = gehoorzaamheid + waarheid + Christus


Openbaring 17–18 laat zien dat religie dronken is van het bloed van de heiligen en het bloed van de getuigen van Jezus. Daarom zegt God:

“Ga uit van haar, Mijn volk.”

Niet uit de wereld, maar uit het systeem.


9. Israël: oordeel, zuivering, herstel

De lijnen zoals de profeten ze tekenen:
• Benauwdheid van Jakob
• Oordeel begint bij het huis van God
• Israël is niet automatisch rechtvaardig
• Maar God laat Zijn volk niet los
• Hij schrijft Zijn wet in hun hart
• Hij verkort de dagen
• Hij brengt de geboorte van het Koninkrijk

De weeën worden sneller en heviger — precies zoals Jezus zei.


10. Hoe lang nog, HEER?

Dat is de roep van:
• de psalmen
• de profeten
• de martelaren onder het altaar
• de gemeente door de eeuwen heen


God antwoordt niet met een datum, maar met een zekerheid:
“Nog een korte tijd… en Ik kom.” “De maat moet vol worden.” “Wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.”


De mens vertrouwt op lege bakken, maar God roept ons terug naar de Bron; alleen wie Zijn Zoon volgt, wordt uit de duisternis getrokken, ziet het Koninkrijk, en blijft staande in de geestelijke strijd die de Schrift van begin tot eind tekent.
