Het verwerpelijke denken
Romeinen 1:28 & Ezechiël 38–39


1. Romeinen 1:28 – Het verwerpelijke denken

Paulus beschrijft een geestelijke wetmatigheid:
• Mensen kennen God uit schepping en geweten, maar willen Hem niet erkennen.
• Daarom geeft God hen over: niet als wraak, maar als loslaten.
• Het gevolg is een verduisterd, verwerpelijk (adokimos) denken:
◦ niet betrouwbaar,
◦ niet in staat goed te onderscheiden,
◦ keuzes die zichzelf en anderen schaden.

Kern: wie het Licht afwijst, komt in het donker terecht.


2. Ezechiël 38:1‑13 – De aanval van Gog

Ezechiël schetst een toekomstige aanval op Israël door Gog uit Magog, een machtige leider uit het verre noorden (afstammelingen van Jafeth, historisch tussen Zwarte en Kaspische Zee).


2.1 De vijand
• Gog is een wereldleider die optreedt tegen Gods volk.
• Hij vormt een multinationale coalitie: Perzië, Cus, Put, Gomer, Togarma.
• God zegt: “Ik ben tegen u, Gog.” → Dit is geen toeval, maar goddelijke regie.


2.2 De situatie van Israël
• Israël leeft veilig,
• in onmuurde dorpen,
• zonder oorlogsdreiging. → Een volk dat hersteld is en niet strijdt.


2.3 De motieven van Gog
• Hij komt om buit te halen,
• om roof te plegen,
• om te profiteren van Israëls welvaart.
• Kooplieden uit Sjeba, Dedan en Tarsis reageren verbaasd: “Kom je echt alleen om buit te halen?”


2.4 De geestelijke laag

Gog denkt dat zijn plan uit zijn eigen hart komt, maar hij beseft niet dat God hem overgeeft aan zijn verwerpelijk denken (Rom. 1:28). Zijn hebzucht richt zich op het erfdeel van de HEER: Israël.


3. Ezechiël 39:1‑5 – Het oordeel over Gog

Waar hoofdstuk 38 de aanval beschrijft, toont 39 het onvermijdelijke einde.

3.1 God keert Zich tegen Gog
• God herhaalt: “Ik ben tegen u, Gog.” → Gog is niet alleen Israëls vijand, maar Gods vijand.


3.2 God stuurt Gog naar zijn ondergang
• God leidt hem weg van zijn eigen plannen,
• naar de plaats van oordeel. → God stuurt de geschiedenis.


3.3 De nederlaag
• Zijn wapens vallen uit zijn handen.
• Hij en zijn leger vallen op de bergen van Israël.
• Hun lichamen worden prooi voor vogels en dieren. → Profetische taal die laat zien dat hoogmoedige machten geen toekomst hebben.


3.4 Geen herstel
• Geen begrafenis, geen terugkeer.
• Het oordeel is totaal en definitief.


4. Theologische duiding – De lijn door de Schrift

De Bijbel verbindt de profetieën met een bredere Bijbelse verwachting:
• Nu is Israël nog geen volk dat “van de krijg hersteld” is; het leeft nog steeds in conflict.
• Er komt een moment dat Israël uitgeput raakt en de strijd niet meer kan volhouden.


De antichrist komt dan met een valse vrede en Israël laat zich misleiden; Jakob komt in grote benauwdheid, maar wordt eruit gered door Yeshua HaMashiach.

• Dan zal de Messias terugkeren op de Olijfberg (Zach. 14).
• Met het overgebleven deel van Zijn volk zal Hij vrede en gerechtigheid vestigen gedurende duizend jaar (Openb. 20:6).

• Na deze periode zullen allen die nooit werkelijk voor Hem gebogen hebben, opnieuw verleid worden tot roof op Israël.
• Daar zullen zij ten onder gaan, zoals Gog.


Kern: De strijd van Gog is een voorafschaduwing van de laatste opstand tegen God. Wie nu al Jezus liefheeft, staat aan de kant van de komende Koning.


5. Eén zin als samenvatting

Gog staat model voor machten die, overgegeven aan verwerpelijk denken, opstaan tegen Gods volk — maar God leidt de geschiedenis en zal uiteindelijk Zelf rechtzetten en vrede brengen door de Messias.
