De strijd om Israél is profetisch

Er is nu (28-02-2026) feitelijk oorlog tussen Iran en Israél, met wederzijdse aanvallen, grote schade en een
snel verslechterende veiligheidssituatie in het Midden-Oosten.

Exodus 17, Amalek & de Haftara uit Esther

1. Exodus 17:8-16 — De strijd met Amalek

* Amalek valt Israél aan wanneer het volk zwak en vermoeid is.

* Jozua strijdt in het dal; Mozes bidt op de berg.

 Zolang Mozes zijn handen omhoog houdt, wint Israél; wanneer hij verslapt, wint Amalek.

* Aaron en Hur ondersteunen Mozes’ armen tot zonsondergang.

* God verklaart een eeuwige vijandschap met Amalek en belooft zijn naam uit te wissen.

* Mozes bouwt een altaar: “De HEERE is mijn Banier.”

Geestelijke les: De overwinning komt niet door menselijke kracht, maar door geloof, athankelijkheid en
voorbede.

2. Amalek als geestelijk beeld

* Amalek staat symbool voor:

° het vlees dat strijdt tegen de Geest (Gal. 5:17)

o satanische tegenstand

o vijandschap tegen Israél door de eeuwen heen

* De gelovige strijdt niet alleen; Christus strijdt met ons (Ef. 6:10-13).

3. Verbinding met het Nieuwe Testament

* Yeshua haMashiach is:

o de ware Mozes (voorspraak, Rom. 8:34)
o de ware Adron (Hogepriester, Hebr. 7:25)
o de ware Jozua (strijder, Rom. 8:37)

* De gelovige wordt opgeroepen:

o te strijden als Jozua

o te bidden als Mozes

o te wandelen door de Geest (Gal. 5:16-17)

4. Haftara: Het boek Esther

4.1 Historische achtergrond

* Speelt in het Perzische rijk onder koning Ahasveros (Xerxes).

* Israél leeft in ballingschap, zonder tempel, koning of nationale eenheid.

* Gods Naam wordt niet genoemd, maar Zijn verborgen leiding is overal zichtbaar.

4.2 De hoofdpersonen

* Esther: nederig, gehoorzaam, door God verheven tot koningin.

* Mordechai: een beeld van de Messias — trouw, rechtvaardig, verhoogd.

* Haman: een Agagiet, afstammeling van Amalek — beeld van satan en de antichrist.

5. Profetische lijnen

* Haman'’s haat tegen de Joden weerspiegelt de eeuwige strijd van Amalek.

* Mordechai weigert te buigen voor Haman — gehoorzaamheid aan God boven alles.

* Esther riskeert haar leven om voor haar volk te pleiten.

* God keert alles om:

o Haman wordt opgehangen aan zijn eigen galg.

> Mordechai wordt verhoogd.

° De dag van dreiging wordt een dag van vreugde (Purim).

Profetisch beeld: Zoals Mordechai verhoogd wordt, zo wordt Yeshua verhoogd (Jes. 52:13; Fil. 2:9-11).

6. Geestelijke toepassing
* De vijanden van de gelovige (zonde, vlees, satan) zijn overwonnen, maar nog actief.



* De gelovige moet:

° de wapenrusting dragen

° bidden

o standhouden

o gemeenschappelijk strijden (Esther 8:11)

7. Israél in Gods plan

* Israél blijft Gods oogappel (Zach. 2:8).

* De wereldwijde haat tegen Israél is geestelijk van oorsprong.

* God zal Israél uiteindelijk verlossen, verhogen en vreugde geven (Esther 9:17).

8. Centrale boodschap van het geheel

* God strijdt voor Zijn volk — zichtbaar in Exodus, verborgen in Esther.

* De strijd tegen Amalek is van geslacht tot geslacht, zowel fysiek als geestelijk.
* Yeshua haMashiach is de Overwinnaar die:

° voor ons bidt

o met ons strijdt

° ons leidt naar overwinning

o uiteindelijk alle vijanden onder Zijn voeten brengt

1. Iran in de Bijbel

Iran heet in de Bijbel Perzié/Elam

Perzié wordt genoemd in:

* Ezechiél 38:5 — bondgenoot van Gog (een toekomstige vijand van Israél)

* Daniél 10:13, 20 — een geestelijke macht (“vorst van Perzié”) die zich verzet tegen Gods plannen
* Daniél 11 — Perzische koningen die oorlog voeren richting het westen

Belangrijk: Perzié/Iran wordt in de Bijbel nooit beschreven als een vriend van Israél, maar ook niet als een
land dat Israél volledig vernietigt. Het speelt een rol in coalities tegen Israél.

2. Israél in de eindtijdprofetieén

De Bijbel is opvallend duidelijk dat:

* Israél centraal staat in de wereldgeschiedenis (Zach. 12:2-3)
* De volken zich tegen Israél zullen keren (Psalm 83; Joél 3)

* God Israél uiteindelijk zal beschermen (Zach. 14:3)

3. Amalek als geestelijk patroon
4. Profetische lijnen die relevant zijn

A. Zacharia 12

Jeruzalem wordt een “lastige steen” voor alle volken. De spanningen in het Midden-Oosten passen in dit beeld.
* gericht op de zwakken

* zonder vrees voor God (Deut. 25:17-19)

B. Ezechiél 38-39 (Gog en Magog)
* Perzié (Iran) is een bondgenoot in een toekomstige aanval op Israél.

C. Jesaja 17 — Damascus
Sommigen verbinden dit met moderne conflicten, maar de tekst is niet direct over Iran of Israél. Jeruzalem
wordt een “lastige steen” voor alle volken. De spanningen in het Midden-Oosten passen in dit beeld.

D. Matthetiis 24 — oorlogen en geruchten van oorlogen
Jezus zegt dat oorlogen tekenen van de tijd zijn, maar:
“Het einde is nog niet.”

o Israél moet veilig en onbezorgd wonen (Ez. 38:11)



o Dat is nu niet het geval — Dus dit is nog niet de vervulling.

5. Wat betekent dit geestelijk?

1. God verliest Israél nooit uit het oog

2. God bestuurt de geschiedenis, ook als Hij verborgen lijkt
Zoals in Esther:

* Zijn Naam wordt niet genoemd

3. De vijandschap tegen Israél heeft een geestelijke oorsprong
Openbaring 12 beschrijft de draak (satan) die het volk van God haat.
Zacharia 2:8:

“Wie u aanraakt, raakt Zijn oogappel.”

4. De gelovige moet waakzaam zijn, niet angstig

Jezus zegt:

“Wanneer gij deze dingen ziet, heft uw hoofd omhoog.” (Luk. 21:28)
* maar Zijn hand is overal zichtbaar

6. Is dit het begin van een profetische oorlog?
We kunnen dat niet met zekerheid zeggen.

7. Wat is de kernboodschap voor nu?

* God is niet verrast.

Het zou een begin kunnen betekenen dat er een valse vrede in het Midden Oosten gaat komen, zoals de
profetieén ook zeggen. Dat de verdeling van het land Israél van kracht blijft en dat de wereld van Jeruzalem
een internationale hoofdstuk wil maken, maar dat Israél toestemming wordt gegeven om een tempelte bouwen
en de priesterdienst weer een aanvang neemt. Israél kijkt al eeuwen uit naar de tempel. Maar de valse vrede is
een verbond met de dood.

Het brengt Israél in de grootste verdrukking.

Maar dit kunnen we wél zeggen:

* De spanningen passen in het bijbelse patroon van vijandschap tegen Israél.

* Iran (Perzié) speelt in de profetieén een rol in toekomstige conflicten.

* De wereld beweegt zich zichtbaar richting de eindtijdstructuur die de Bijbel beschrijft.
* Toch is dit nog niet de directe vervulling van Ezechiél 38-39 of Armageddon.
Johannes 5:43 Yeshua zegt:

“Ik ben gekomen in de naam van Mijn Vader, en gij neemt Mij niet aan; indien een ander komt in zijn eigen
naam, die zult gij aannemen.”

* Israél staat onder Zijn oog en hand.

* De gelovige hoeft niet te vrezen, maar te waken en bidden.

* De Bijbel laat zien dat God uiteindelijk ingrijpt en Zijn plannen

volbrengt.

Wat bedoelt Yeshua hiermee?

1. Hij komt namens de Vader

2. Het probleem is niet gebrek aan bewijs, maar gebrek aan hart
In Johannes 5 zegt Yeshua dat:

3. “Een ander in zijn eigen naam”

Dit is profetisch.

Yeshua zegt: Mij, die namens God komt, verwerpen jullie

maar iemand die zichzelf verheerlijkt, zullen jullie wél aannemen
De Bijbel ziet hierin een verwijzing naar: valse messiassen
religieuze leiders die zichzelf centraal stellen

Profetisch perspectief
Deze uitspraak past in een groter patroon over Amalek en Esther.
Johannes de Doper getuigde



Zijn werken getuigen

de Vader getuigt

de Schriften getuigen

Maar toch willen ze Hem niet aannemen.

Het is geen intellectueel probleem, maar een geestelijk en moreel probleem.

1. Het volk verwerpt de ware Gezondene

Zoals Israél Mozes eerst verwierp (Hand. 7:35), zo verwerpen velen Yeshua.
Yeshua zegt: Mij, die namens God komt, verwerpen jullie

maar iemand die zichzelf verheerlijkt, zullen jullie wél aannemen

De Bijbel ziet hierin een verwijzing naar: valse messiassen
religieuze leiders die zichzelf centraal stellen
uiteindelijk: de antichrist, die komt “in zijn eigen naam”

2. Maar God blijft trouw aan Zijn plan
Ondanks verwerping:

3. De wereld kiest vaak voor de verkeerde leiders

Yeshua zegt: “Die in zijn eigen naam komt, zult gij aannemen.”
Wat betekent dit voor vandaag?

Deze tekst is verrassend actueel:

Mensen accepteren graag leiders die zichzelf verheerlijken
maar hebben moeite met de nederige, Heilige Messias

en met Zijn oproep tot bekering en gehoorzaamheid

Het is een waarschuwing én een uitnodiging:

Waarschuwing: wees niet onder de indruk van mensen die in hun eigen naam komen
Dat zie je door de geschiedenis heen:

mensen volgen sterke figuren

charismatische leiders

politieke of religieuze verlossers

Maar de ware Messias wordt vaak genegeerd.

Uitnodiging: luister naar Hem die in de naam van de Vader komt!

Deze tekst is verrassend actueel:

Mensen accepteren graag leiders die zichzelf verheerlijken

maar hebben moeite met de nederige, Heilige Messias

en met Zijn oproep tot bekering en gehoorzaamheid

Het is een waarschuwing én een uitnodiging;:

Waarschuwing: wees niet onder de indruk van mensen die in hun eigen naam komen
Uitnodiging: luister naar Hem die in de naam van de Vader komt!



