De tijd van toen en de tijd waarin wij leven.

Handelingen 2:40 Met nog veel andere woorden legde Petrus getuigenis af, en hij deed de dringende oproep: ‘Laat u redden uit deze verdorven wereld!’


Hoe ziet een leven eruit dat werkelijk door de Geest wordt geleid? Niet perfect, maar wel toegewijd, verbonden, en vol verwachting.
 

Jezus is opgestaan en was nog 40 dagen onder de discipelen. “de Trooster zal komen, die u alles te binnen zal brengen wat Ik u gezegd heb” — verwijst naar Johannes 14:26. Dat is een van de meest troostvolle uitspraken van Jezus over de Heilige Geest.


Wat Jezus hier belooft

1. De Heilige Geest is de Trooster

Het Griekse woord Paraklētos betekent:
• Helper
• Pleitbezorger
• Trooster
• Iemand die naast je komt staan

Jezus zegt eigenlijk: “Ik laat jullie niet verweesd achter. Iemand komt die Mijn aanwezigheid voortzet.”


2. De Geest brengt alles in herinnering

Dit heeft twee lagen:
• Voor de apostelen: De Geest zou hen helpen alles te herinneren wat Jezus had gezegd en gedaan. Daarom konden zij het evangelie betrouwbaar doorgeven.
• Voor gelovigen vandaag: De Geest opent de Schrift, brengt woorden van Jezus in gedachten op het juiste moment, en maakt het Woord levend in ons hart.


3. De Geest onderwijst

Jezus zegt dat de Geest “u alles zal leren”. Dat betekent niet dat we geen Bijbel meer nodig hebben, maar dat de Geest ons helpt om te begrijpen wat we lezen en het toe te passen in ons leven.


Wat dit betekent voor ons dagelijks leven
• Je staat er nooit alleen voor; God woont in je door Zijn Geest.
• Wanneer je het even niet meer weet, brengt de Geest je terug bij Jezus’ woorden.
• In moeilijke momenten kan Hij precies dat ene vers of die ene waarheid in je hart leggen die je nodig hebt.
• De Geest werkt niet los van de Bijbel, maar juist door de Bijbel heen.


Even terug naar Jeruzalem

1. We bevinden ons in Jeruzalem, tijdens het Pinksterfeest. _(Shavuot) Duizenden mensen zijn in de stad. De Heilige Geest is net uitgestort op de discipelen, en Petrus houdt de allereerste christelijke preek.

Wat er net is gebeurd

• De menigte hoort de discipelen in allerlei talen spreken.
• Sommigen zijn verbaasd, anderen denken dat ze dronken zijn.
• Petrus staat op en legt uit dat dit de vervulling is van de profetie van Joël.
• Hij vertelt dat Jezus — die zij hebben gekruisigd — door God is opgewekt en tot Heer en Messias is gemaakt.

De mensen worden diep geraakt en vragen: “Wat moeten wij doen?”


2. Petrus’ antwoord

Petrus zegt:
• Bekeer je
• Laat je dopen in de naam van Jezus Christus
• Ontvang de Heilige Geest


En dan volgt die extra dringende oproep:
“Laat je redden uit dit verkeerd en boos geslacht.”


3. Wat bedoelt Petrus met “verkeerd en boos geslacht”?

Het woord geslacht betekent hier: generatie, samenleving, cultuur.

Petrus wijst op een maatschappij die:
• Jezus heeft verworpen
• God niet erkent
• Moreel en geestelijk verdwaald is
• Vertrouwt op religieuze vormen maar niet op God zelf
• Blind is voor wat God aan het doen is


Het gaat dus niet om individuele mensen veroordelen, maar om het systeem, de mentaliteit, de richting van de samenleving.


4. Wat betekent “Laat je redden”?

Het is opvallend dat Petrus niet zegt: “Red jezelf.”

Hij zegt: “Laat je redden.”

Dat betekent:
• Je kunt jezelf niet uit de gebrokenheid trekken
• Je hebt Gods ingrijpen nodig
• Redding is een geschenk, geen prestatie
• Je moet je openstellen voor een nieuwe weg


Het is een uitnodiging om:
• De oude manier van leven los te laten
• Je toe te vertrouwen aan Jezus
• Deel te worden van een nieuw volk dat leeft vanuit Gods Geest


5. De kernboodschap in gewone taal

Petrus zegt eigenlijk:
“De wereld om je heen gaat een richting op die je kapotmaakt. Laat God je eruit halen en je een nieuw leven geven.”

Het is een oproep tot:
• Omkeer
• Vertrouwen
• Nieuw begin
• Loslaten van destructieve patronen
• Deel worden van Gods nieuwe beweging


6. Waarom deze oproep tijdloos is

Elke generatie heeft zijn eigen vormen van:
• Onrecht
• Egoïsme
• Geestelijke blindheid
• Levensstijlen die mensen kapotmaken


De oproep van Petrus blijft daarom actueel:
“Kies niet automatisch de weg die iedereen gaat. Kies de weg die leven geeft.”

• Petrus roept de mensen op om afstand te nemen van de manier van leven die heerst in hun samenleving — een leven dat volgens hem gekenmerkt wordt door ongeloof, onrecht en morele verdorvenheid.
• Hij benadrukt dat echte redding alleen te vinden is door zich tot Jezus Christus te keren, Hem te vertrouwen en zich te laten dopen.
• De oproep is zowel waarschuwing als uitnodiging:
◦ Waarschuwing voor de destructieve richting van de maatschappij.
◦ Uitnodiging om deel te worden van een nieuw volk dat leeft volgens Gods weg.


Christus als het Middelpunt

De kern van alles staat of valt met deze uitspraak van Jezus:
“Zonder Mij kunt u niets doen.” (Johannes 15:5)


Dat is geen beperking, maar een bevrijding. Het herinnert ons eraan dat geloof geen menselijke prestatie is, maar een leven dat geworteld is in Hem. Christus is de Rots — niet een idee, niet een systeem, maar een Persoon.


Religie en politiek als schijnoplossingen

Door de geschiedenis heen hebben mensen geprobeerd het KONINKRIJK VAN GOD te vervangen door:
• menselijke religie,
• politieke macht,
• of een combinatie van beide.


De Bijbel waarschuwt dat religie zonder Christus leeg wordt, en politiek zonder gerechtigheid gevaarlijk. Dat zie je terug in beelden zoals “de vrouw op het beest” in Openbaring: een religieus-politieke macht die zich losmaakt van God en zich tegen Hem keert.


Het is voor mij begrijpelijk dat ik dat herken in ontwikkelingen van vandaag. De Bijbel noemt dat niet om ons angstig te maken, maar om ons nuchter en waakzaam te houden.


De strijd tussen vrouwenzaad en slangenzaad

Dit motief loopt als een rode draad door de Schrift:
• Genesis 3:15
• Johannes 8
• Openbaring 12


Het is de geestelijke strijd tussen het Koninkrijk van God en de machten die zich tegen Hem verzetten. Dat raakt ons persoonlijk, omdat die strijd niet alleen “daar buiten” plaatsvindt, maar ook in harten, keuzes en overtuigingen.


De afval en de roep om eenheid zonder waarheid

Ik benoem iets dat veel gelovigen herkennen:
• een groeiende onverschilligheid tegenover de Bijbel,
• pogingen om Jezus los te maken van de Schriften,
• een streven naar een religieuze eenheid waarin waarheid wordt opgeofferd.


De Bijbel spreekt over een tijd waarin mensen “de gezonde leer niet meer zullen verdragen” en “hun eigen leraars zoeken” (2 Tim. 4:3). Dat is geen reden tot paniek, maar wel een oproep tot standvastigheid.

“Wacht u voor de wolven in schaapskleren”

Jezus zelf waarschuwt hiervoor (Matt. 7:15). Het gevaar komt niet alleen van buitenaf, maar juist van binnenuit — leringen die vroom klinken maar Christus niet centraal houden.


De toetssteen blijft altijd:

Brengt dit mij dichter bij Christus, of leidt het mij van Hem af?


En toch: hoop, geen angst

Het is belangrijk om te zien dat de Bijbel nooit oproept tot angst, maar tot vertrouwen.
• Christus is Koning.
• Zijn Woord blijft.
• Zijn Geest leidt.
• Zijn gemeente wordt bewaard.

De duisternis wordt niet genegeerd, maar ze krijgt ook niet het laatste woord.


Een gedachte om mee te nemen

In een tijd waarin veel wankelt, moeten wij terug naar de Rots.

Niet naar systemen, niet naar menselijke oplossingen, maar naar Christus zelf.


Mattheüs 11:28, waar Jezus zegt:
“Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.”

1. Jezus roept vermoeide mensen

Het gaat niet om lichamelijke moeheid alleen, maar vooral om:
• innerlijke uitputting,
• schuldgevoel,
• zorgen,
• strijd,
• het niet kunnen volhouden uit eigen kracht.


2. Hij nodigt iedereen uit

Er staat geen voorwaarde vóór de uitnodiging. Je hoeft niet eerst beter te worden, sterker te worden of je leven op orde te krijgen. Je mag komen zoals je bent.


3. Hij geeft rust

Niet een oppervlakkige rust, maar:
• rust voor je ziel,
• rust van vergeving,
• rust van Zijn nabijheid,
• rust omdat Hij het draagt waar jij onder bezwijkt.


4. De kern: kom tot Míj

Niet tot religie, niet tot regels, niet tot jezelf, maar tot Jezus zelf. Hij is de bron van rust, vrede en herstel.


Mattheüs 6:33, waar Jezus zegt:
“Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.”


1. Jezus vraagt om een andere prioriteit

Niet zorgen, bezit of zekerheid staat centraal, maar Gods Koninkrijk:
• Zijn heerschappij in je leven
• Zijn wil boven je eigen plannen
• Zijn waarden boven wereldse zorgen


2. “Zijn gerechtigheid”

Dit betekent:
• leven zoals God het bedoelt,
• vertrouwen op Zijn leiding,
• doen wat recht is in Zijn ogen.

Het gaat niet om eigen verdienste, maar om een leven dat zich richt op God.


3. De belofte: God zorgt voor wat je nodig hebt

Jezus zegt niet dat je alles krijgt wat je wilt, maar:
• wat je nodig hebt,
• op het juiste moment,
• uit Zijn vaderlijke hand.

Het is een oproep om niet te leven vanuit angst, maar vanuit vertrouwen.


De kern in één zin

Wie God op de eerste plaats zet, ontdekt dat Hij voor de rest zorgt.
