Morse, de Bijbel en het leren verstaan van Gods stem


1. Horen is nog geen verstaan

Aan boord hoorde ik de morsesignalen als een soort muziek — ritme, tikjes, patronen.

Maar alleen de marconist verstond wat het werkelijk betekende.

Dat is precies het punt:

Horen is niet hetzelfde als verstaan.

Je kunt het alfabet kennen, maar nog niet de boodschap begrijpen.

Je kunt de Bijbel kennen, maar de verbanden nog niet zien.


2. De Bijbel werkt net zo

Je kunt alle 66 boeken kennen, alle verhalen, alle namen…

Maar als je de verbindingen niet ziet, blijft het losse informatie.
“Versta je wat je leest?” 

Dat is dezelfde vraag die Filippus stelde aan de Ethiopiër (Hand. 8:30).


3. De ware Leermeester

Waar leer je dan wél verstaan?

Niet door alleen techniek, studie of geheugen.

Maar door:

de Heilige Geest,

het Woord zelf,

en oefening.


Gods berichten zijn geen geheimtaal.

Maar je moet er wel in oefenen, net als met Morse:

eerst de tekens,

dan de woorden,

dan de zinnen,

en uiteindelijk hoor je de boodschap.

En dan gebeurt er iets wonderlijks:

De Bijbel wordt geen dode letter meer,

maar Levend Woord dat je raakt, leidt en voedt.


4. Als muziek in de oren

Wanneer je eenmaal leert verstaan,

dan klinkt het Woord inderdaad als muziek —

niet omdat ik muzikaal ben,

maar omdat Hij spreekt.

Zoals Jezus zegt:
“Mijn schapen horen Mijn stem.”

Dat is geen techniek, maar relatie.


5. En dan S.O.S.

Iedere zeeman kent het:

S.O.S. = drie puntjes – drie strepen – drie puntjes.

En om het te onthouden:

Save Our Souls.


Hoe treffend is dat?

Want precies dat is de kern van het Evangelie:

God zendt een signaal.

Niet in geheimtaal.

Maar in een taal die wij kunnen leren.

Een boodschap die zegt:
“Ik red je ziel.”
