De betekenis van Volharden in de context van Jezus’ woorden

“Maar wie volhardt tot het einde zal zalig worden” komen uit de woorden van Jezus in Mattheüs 24:13.


De betekenis in de context van Jezus’ woorden

Jezus spreekt in Mattheüs 24 over:
• tijden van verwarring
• misleiding
• vervolging
• afkoelende liefde
• en het volhouden van geloof te midden van druk


In die context zegt Hij dat volharding het kenmerk is van echte leerlingen. Niet omdat mensen zichzelf kunnen redden, maar omdat God hen bewaart door hun volharding heen.


Wat “volharden” wél en niet betekent


Betekent wél:
• Blijven vertrouwen op God, ook als omstandigheden donker worden.
• Niet opgeven, zelfs wanneer geloof onder druk staat.
• Vasthouden aan Christus, omdat Hij eerst jou vasthoudt.
• Loyaliteit aan het Koninkrijk, ondanks tegenkrachten.


Betekent níet:
• Dat je jezelf moet redden door eigen kracht.
• Dat je perfect moet zijn.
• Dat je nooit mag wankelen of twijfelen.

Volharding is geen prestatie, maar een vrucht van Gods trouw.


De lijn door de hele Bijbel

Dezelfde gedachte komt terug in:
• Openbaring 14:12 – “Hier blijkt de volharding van de heiligen.”
• Hebreeën 10:36 – “Volharding is nodig om de belofte te ontvangen.”
• Jakobus 1:12 – “Zalig is de mens die verzoeking verdraagt.”

Steeds opnieuw klinkt: God bewaart wie Hem toebehoren, en dat blijkt in hun volharding.


Voor iemand die veel heeft meegemaakt, die stormen heeft doorstaan, die soms alleen stond, krijgt deze tekst een diepe klank. Volharding is dan niet heroïsch, maar nederig: een mens die zegt:
 “Heer, ik kan niet zonder U.”


En juist dát is de volharding die Jezus bedoelt.


Een bemoediging

Volharding is geen sprint, maar een pelgrimsweg. En de kracht om vol te houden komt niet uit jezelf, maar uit Hem die zegt:
“Ik ben met u, al de dagen, tot aan de voleinding van de wereld.”
