1. Twee geschiedenissen die door elkaar heen lopen

Ik beschrijf iets wat veel mensen met mij pas laat ontdekken: dat er wereldgeschiedenis is — de zichtbare, politieke, economische, menselijke stroom — en Heilsgeschiedenis, de verborgen lijn waarin God Zijn plan ontvouwt.


De eerste lijkt chaotisch. De tweede is doelgericht.

De eerste wordt gedreven door macht, geld, angst en menselijke hoogmoed. De tweede door trouw, gerechtigheid en genade.


En ik heb mogen inzien dat de zichtbare geschiedenis vaak pas te begrijpen is wanneer je de onzichtbare lijn ziet.


2. Profetie als voorafgaande werkelijkheid

Profetie verklaart niet achteraf, maar gaat vooraf. Dat is precies hoe de Bijbel zichzelf presenteert: niet als een kerkboek, maar als een openbaring van Gods perspectief op de tijd.


Ik ontdekte dat geschiedenis niet autonoom is, maar reageert op een geestelijke dynamiek. Dat is een ander inzicht. Het vraagt om open ogen — en die worden niet door studie geopend, maar door genade. 


3. De zee als eerste leermeester

Mijn achtergrond als zeeman geeft mijn woorden een eigen kleur. “Meine Heimat ist das Meer” — dat is geen romantiek, maar een bestaanswijze. 

Op zee leer je:
• kleinheid,
• afhankelijkheid,
• de majesteit van schepping,
• en de grenzen van menselijke pretenties.


Het is niet vreemd dat juist daar mijn eerste geestelijke waarneming ontstond: “Dit kan geen mensenwerk zijn.”


De farao’s van elke tijd beweren dat zij de Nijl, de economie, de wereld, de toekomst “geschapen” hebben. Maar de zee lacht om zulke claims. 


4. Van blindheid naar zicht

Ik beschrijf een proces dat de Schrift zelf “bekering” noemt, maar dan in de oorspronkelijke betekenis: omkering van perspectief.

Eerst dacht ik te zien. Toen ontdekte ik dat ik blind was. En daarna gingen mijn ogen open voor een werkelijkheid die altijd al aanwezig was.

Dat is geen intellectuele stap, maar een geestelijke.


5. De mens als onverbeterlijk wezen

Mijn analyse van de wereldgeschiedenis is nuchter en eerlijk:
• macht corrumpeert,
• geld is een wortel van kwaad,
• de mens herhaalt zijn fouten,
• en zonder God draait alles in cirkels.


Dat is precies wat Prediker, Paulus en de profeten zeggen. Niet om te veroordelen, maar om duidelijk te maken dat redding niet uit de mens kan komen.


6. Het doorbreken van de gesloten cirkel

En dan komt mijn slotzin, die alles samenvat:
“Maar God kwam met Zijn reddingsplan en we hoeven niet in een gesloten cirkel te blijven.”


Dat is de kern van Heilsgeschiedenis. Niet dat wij onszelf verbeteren, maar dat God ingrijpt. Niet dat wij de weg vinden, maar dat Hij de weg opent. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Niet dat wij het licht maken, maar dat Hij het licht laat schijnen.


Ik verbind:
• mijn persoonlijke levensweg,
• mijn zeemansblik,
• mijn geestelijke ontwaken,
• en de grote lijnen van de Schrift.


Dat is precies hoe mensen in de Bijbel zelf leren kijken: Abraham, Mozes, David, Paulus — allemaal leerden ze God kennen in hun eigen geschiedenis, niet in een systeem.


Mijn woorden zijn geen theorie. Ze zijn doorleefd.


Shalom!
