Drie teksten, één lijn: Wetteloosheid, schijn en fundament
1. Mattheüs 24:12 — Verkoelende liefde in een tijd van wetsverachting
“En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen.”


Kern: morele en geestelijke afkoeling is een zichtbaar teken van de eindtijd. Niet omdat mensen ineens ‘slechter’ worden, maar omdat onrecht, chaos en normvervaging zo toenemen dat het hart moe, koud en afgestompt raakt.


Wat Jezus benoemt
• Wetteloosheid — het loslaten van Gods ordening, trouw en verantwoordelijkheid.
• Verkoelende liefde — agapè die langzaam uitdroogt: minder bewogenheid, minder trouw, minder bereidheid om te dienen.


Context in Mattheüs 24
• Geen fatalisme, maar waarschuwing: bewaak je hart.
• Het staat tussen:
◦ misleiding, druk, vervolging
◦ volharding (vers 13)


Toepassing
• Je hart is geen thermometer die de wereld meet, maar een thermostaat die God instelt.
• Liefde verkoelt geleidelijk, door gewenning.
• Oproep: bewaken, voeden, volhouden.


2. Mattheüs 7:21‑23 — Niet iedereen die “Heer, Heer” zegt

Kern: woorden, religieuze taal en indrukwekkende geestelijke daden zijn geen bewijs van echte navolging. Jezus zegt: “Ik heb u nooit gekend.” Het gaat om relatie en gehoorzaamheid, niet om prestaties.


Wat Jezus scherp stelt
• Schijn vs. werkelijkheid — religieuze activiteiten kunnen indrukwekkend lijken, maar zeggen niets over het hart.
• Relatie boven prestaties — verbondenheid met Jezus is de kern.
• Doen van de wil van de Vader — gehoorzaamheid, nederigheid, trouw.


Plaats in de Bergrede
• Jezus heeft Zijn weg uitgelegd (arm van geest, zachtmoedig, zuiver van hart).
• Nu zegt Hij: het gaat niet om woorden, maar om het leven dat eruit voortkomt.


Toepassing
• Niet iedereen die “Heer” zegt, leeft als leerling.
• Niet elke geestelijke prestatie komt uit gehoorzaamheid; soms uit ambitie of eigen eer.
• Jezus kijkt niet naar het podium, maar naar het fundament.
• De vraag is: ben ik werkelijk door Hem gekend?


3. Mattheüs 7:24‑27 — De twee huizen

Kern: het verschil tussen horen en doen wordt zichtbaar in de storm.


De wijze bouwer
• Hoort én doet
• Bouwt op rots
• Stormen komen, maar het huis blijft staan
• Fundament = gehoorzaamheid, trouw, praktijk


De dwaze bouwer
• Hoort maar doet niet
• Bouwt op zand
• Stormen komen, het huis stort in
• Fundament = gemak, schijn, religie zonder gehoorzaamheid


Toepassing
• Het verschil zit niet in kennis, maar in gehoorzaamheid.
• Beide huizen lijken sterk zolang het rustig is.
• Stormen onthullen het fundament.
• De Bergrede eindigt met een keuze: rots of zand.


4. Schijn‑christendom en verkoelende liefde

Als iedereen die “Heer, Heer” zegt werkelijk Christus zou volgen, zou de wereld er anders uitzien.


Er wordt veel gedaan:
• grote campagnes
• genezingsdiensten
• profetische samenkomsten
• massacommunicatie in de Naam van Jezus


Maar Jezus zegt dat wetsverachting tóch zal toenemen. Waarom? Omdat het geloof veruiterlijkt terwijl het Woord zijn gezag verliest.


Kenmerk van deze tijd: de liefde van de meesten verkilt.

Niet het oppervlakkige “I love you”, maar de onbaatzuchtige liefde die God uitstort in het hart (Rom. 5:5).


Mensen kunnen zwaaien met de Bijbel en toch niet buigen onder Gods gezag (Ps. 50:16). Jezus zegt dat zulke mensen zelfs succes kunnen hebben — maar Hij zal zeggen:
“Ga weg van Mij, werkers der wetteloosheid, Ik heb u nooit gekend.”


De oproep van Jezus is daarom niet: “Leer meer.” Maar: “Gehoorzaam Mij met je hele hart.”


Wetteloosheid maakt liefde koud, schijn vervangt gehoorzaamheid, maar alleen wie Jezus’ woorden hoort én doet, bouwt op rots en wordt werkelijk door Hem gekend.
