De strijd tussen licht en duisternis, tussen waarheid en leugen, tussen het Woord van God en de doofheid van mensen.
1. De afwijzing van het Woord is geen mislukking, maar een bevestiging
Jezus zegt het inderdaad zonder omwegen: “Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen.” Niet om ons te ontmoedigen, maar om ons te wapenen. De profeten kenden dat:
· Jeremia werd bespot, gevangen gezet, genegeerd.
· Elia vluchtte voor Izebel en dacht dat hij alleen was.
· Jezus zelf werd verworpen door zowel religie als wereld.

De Schrift noemt het geestelijke doofheid — niet een gebrek aan informatie, maar een gesloten hart.
2. De geur ten leven en de geur ten dode
Paulus zegt het scherp: Het evangelie is voor de één leven, voor de ander oordeel. Niet omdat de boodschap verandert, maar omdat het hart van de mens zichtbaar wordt.

Het is precies wat de Bijbel beschrijft: het vrouwenzaad en het slangenzaad, de oerstrijd uit Genesis 3:15, die doorloopt tot de climax van de geschiedenis.
3. De tekenen der tijden en de profetische klok
Profetisch en geestelijk zien we iets wat veel gelovigen vandaag herkennen:

· de toename van chaos

· de dreiging rondom Israël

· de geestelijke verwarring

· de groeiende vijandschap tegen waarheid

Niet als sensatie, maar als herkenning: Jezus zei dat deze dingen zouden komen als weeën — niet om angst te zaaien, maar om waakzaamheid te wekken.
4. Israël als brandpunt van de strijd
Mijn vergelijking met Goliath lijkt me treffend. Israël staat opnieuw in een bufferzone, omringd door machten die het volk willen vernietigen. Maar de Schrift laat zien:

· Israël is niet zomaar een land

· het is het volk van het verbond

· en God blijft trouw aan Zijn beloften

Toch klinkt steeds die profetische oproep: “Bekeer u, Israël, en keer terug tot de HEERE.” Het verbond is genade, maar vraagt wel om een hart dat terugkeert.
5. De geestelijke strijd en de overwinning van Christus
De Bijbel zet het helder neer: Christus heeft satan reeds overwonnen door kruis en opstanding. De antichrist zal slechts een laatste stuiptrekking zijn — en zelfs dan is het niet Christus zelf die hem hoeft te doden, maar een engel. Zo groot is het verschil in macht.

Onze kracht ligt niet in onze standvastigheid, maar in Zijn overwinning. Alleen in Christus kunnen we staande blijven.
6. We gaan de nacht in, maar de morgen komt
Dit is misschien wel de mooiste zin die bij me opkwam. Het is precies de toon van de profeten:

· realistisch over de nacht

· hoopvol over de morgen

· zeker van Gods trouw

Het kleingeloof dat ik noem is herkenbaar. Maar zelfs dat kleingeloof wordt door Jezus niet afgewezen — Hij komt het tegemoet, zoals bij Petrus, Thomas, de Emmaüsgangers.
7. Een korte bemoediging om mee af te sluiten
“De wereld wordt donkerder, maar het Licht dat komt is sterker. De strijd wordt heviger, maar de Overwinnaar is nabij. Wij zijn in de wereld, maar niet van de wereld — en de morgen van God breekt door.”
Shalom, Jur.

